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“Kur'an'ı Anlamaya Giriş” 

Son İlahi Kelâm getirdiği iman prensipleri ile varlığın sahibini, hayatı, ölümü ve ölüm sonrasını insana tanıttı Var oluşla ilgili insan zihnini kemiren şüphelerden ve manevî çelkantılardan onu korudu. Yine getirdiği ahlak ilkeleri ile insanı, kendine, hemcinslerine ve içerisinde yaşadığı tabiata karşı yalnızlaşmaktan ve yabancılaşmaktan kurtardı. Böylece insana dünyada huzur ve mutluluğun, ebedi âlemde de sonsuz saadet ve esenliğin yollarını gösterdi. 
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keler bazında toplumların dindarlık düzeyle- 


Qi yıllarda gerek küresel ölçekte gerekse ül- 


rini ölçmek için pek çok araştırma yapılmış ve yapılmaktadır. Sosyologların, sosyal bilimcilerin, siyaset ve devlet organlarının yaptırdıkları 


bu anket ve araştırmalar, farklı amaçları bir yana; 


yöneltilen sorular, anketlere katılan deneklerin cevapları üzerinden yapılan dindarlık tespit ve tahlilleri ile çıkarılan sonuçlar, aslında pek çok soru işaretini de beraberinde getirmektedir. Gerçekten dindarlık bu şekilde sorularla ölçülebilir mi? Sorularla, cevaplarla, ölçümlerle ortaya çıkan dindarlık nasıl bir dindarlıktır? 


Her şeyden önce din ile dindarlığın birbirinden ayrı değerlendirilmesi yanında din ve dindarlık olgusunu birbirinden ayırt edecek kriterlerin bilinmesi gerekmektedir. Zira din ile onun insan hayatındaki yerini anlamak olan dindarlık farklı hususlardır. Din, insanın Allah'la, hemcinsleriyle ve varlıkla ilişkilerini düzenleyen ilahi kaynaklı öğretiler/değerler manzumesidir. Dindarlık ise bu öğretilerin insan tarafından anlaşılan ve insan eliyle bireysel ve toplumsal hayata taşınan yönüdür. Din, mahza hakikattir. Dindarlık ise bu hakikatin beşer aynasında yansımasıdır. Dinin beşer bir peygamber vasıtasıyla vahyedilmesi 

ve peygamberler tarafından yaşanan bir hayata dönüşmesi, aslında din ile dindarlık arasında uçurumun olmaması içindir. Aksi hâlde dinin öğretilerine uygun olmayan dindarlık biçimleri ortaya çıkardı. Dindarlığın içinde insanın zihinsel, duygusal ve kültürel katkıları söz konusudur. 
Psikolojik ve sosyolojik etkenlerle beraber yanlış anlama, eksik uygulama, metodoloji yoksunluğu gibi bilimsel problemler ilave edildiğinde din ile dindarlık arasındaki uçurum daha da derinleşmektedir. Bu itibarla dindarlığın boyutlarının iyi bilinmesi icap eder. 


Dindarlığın bir asli//manevi/deruni boyutu var dır; bir de maddi/şekli/zahiri boyutu vardır. Bu bağlamda dini yaşamak şeklinde tezahür eden dindarlığın hakiki boyutu, deruni dindarlık ile; dini kullanmak şeklinde görünen zahiri boyutu ise şekilci, gösterişçi dindarlıkla ifade edilir. Deruni dindarlıkta kişinin hareketlerine kalbindeki 


Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 


Din ve Dindarlık 


iman yön verirken şekilci, gösterişçi dindarlıkta dış beklentiler yön verir. Dış beklentiler sadece maddi çıkar ve menfaat değil; aynı zamanda güvenlik, teselli, sosyalite sağlama, ilgi çekme, statü ve masumiyet elde etme gibi benliğe ilişkin hususlar da olabilir. Deruni dindar, Allah'a yöneldiğinde benliğinden vazgeçerken diğeri hiçbir zaman benliğinden vazgeçmez. Kısacası kalbini ve ruhunu inancına veren, inancını kalbine 

ve ruhuna yerleştiren gerçek dindar, saygınlık kazanmak için hiçbir zaman dinin akidelerine sahte bağlılık göstermez. 


Dinin toplumsal boyutunu namaz kılma, oruç tutma oranları ve cami sayısı gibi unsurlarla ölçmeye çalışmak doğru olmadığı gibi mümkün de değildir. Çünkü din ile toplum arasındaki ilişkiler bu şekilde tespit edilemez. Dindarlık sadece gözle görebildiğimiz ibadetler, merasimler ve ibadethanelerden ibaret değildir. Dini hayatın, dindarlığın görülen ve görülmeyen yüzü vardır. 
Camiler, mabetler, simgeler, semboller, kıyafetler, dinin görünen, şekli ve maddi boyutlarıdır. Dinin maddi tezahürleri cami içinde namaz kılanların sayısıdır. Kılınan namazın huşu içinde edası ve insanları her türlü fuhşiyat ve münkerden uzak tutmasına gelince Allah katında asıl dindarlık, bu son kısım ile değerlendirilmektedir. 


Dindarlığın pek çok boyutunu anket ve araştırmalarla tespit etmek mümkün değildir. Dindarlığın asli/manevi boyutu, dinin, inancın ve dindarlığın özü ve en önemli yönüdür. Maneviyat, ne kadar bilimsel olursa olsun hiçbir anketle, hiçbir araştırma ile tespit edilemez. Dinin olmazsa olmaz ilkesi, bütün ibadetlerin temeli ve her türlü söz ve davranışın özü ve ruhu, ihlas, içtenlik ve samimiyettir. İhlas ve samimiyet, Allah'ın sevgisine ve rızasına nail olmayı her şeyin fevkinde tutmaktır. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.s. 
bir hadislerinde “Din, samimiyettir.” buyurmuş; Allah'a, peygambere, Kur'an'a, meşru kamu düzenine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmayı dinin tanımı olarak belirlemiştir. İhlas ve samimiyetin terazisi sadece Allah'ın elindedir. İnsanların kalbini yararak görme yetkisi hiç kimseye verilmemiştir. Ancak sıklıkla rastlandığı gibi bilgi, amel ve ahlak olmadan “Kalbim temizdir” söylemi ile samimiyet iddiası, kuru bir ifadeden öteye geçmez. Dindarlıkta en önemli unsur, maneviyatın derin bir şekilde hissedilmesi ve gündelik hayatta tutum ve davranış hâline dönüştürülmesidir. 


Dindarlığın bilgi boyutunu da yüzeysel araştırmalarla tespit etme imkânına sahip değiliz. Zira dindarlığın bilgi boyutu, insanın akıl yürütmesi, sorgulaması, yorumlaması ve anlamlandırması gibi bilişsel süreçleri de içine alır. İhlaslı ve samimi dindarlığın süreklilik kazanması, sergilenen her tutum ve davranışın sahih bilgiye dayanmasıyla mümkün olur. Dindarlığın nitelikli olması, bütün esaslarıyla icra edilmesi, takva temelinde gerçekleştirilmesi ve güzelleşmesi ancak bilgiyle sağlanabilir. Bilinçli olarak gerçekleştirilmeyen veya eksik ya da yanlış bilgiye dayanan bir dindarlık, İslam'ın kabul ettiği bir dindarlık biçimi değildir. İslam, ancak dinin bilinçli ve güzel bir biçimde yaşanmasını istemektedir. Ayrıca gerçek anlamda dindarlık için bilginin yanında bilgiyi doğru kullanma, farkındalık, estetik, incelik ve yücelik de gereklidir. Bilişsel düzeyde varlığı ve varoluşu anlamlandıramayan, insanın anlam arayışına cevap veremeyen bir dindarlık sinede 


yüktür. Böyle bir dindarlık insanın potansiyelleri- 


ni de engeller. İslam'da insanın neye inandığını, ne yaptığını, yaptığı ibadetin ne anlama geldiğini bilmesi esastır. Bilmeyen insan dinini, dindarlığını yanlışlarla makul kılabilmekte, çirkinleştirebilmekte, hatta inancın temel kaide ve prensiplerinin dışına çıkabilmektedir. Cehaletin pek çok kötülüğün nedeni olduğu düşünülürse, bilinçsizce sergilenen dindarlığın dinin doğru algılanmasının önünde de bir engel olduğu görülecektir. 


Araştırmalarla tespit edilemeyecek bir boyut da dindarlığın duygu boyutudur. Bu boyut, bağlanma, dayanma, güvenme, sığınma, sevme, ümitlenme gibi duygusal süreçleri içerir. Duyguları yönlendiren dindarlık olduğu gibi dindarlığa yön veren duygular da vardır. İbadet hayatı ile zenginleşmeden, dinin şifalı ellerinde gönül terbiyesinden geçmeden ve duygular terbiye edilmeden gerçek anlamda dindarlık mümkün değildir. 


Dindarlıkta aslolan bilgi ile beraber bağlılık ve teslimiyettir. Dindarlığın duygusal boyutları sadece bağlanma ve teslim olmakla sınırlı değildir. 
Allah'ı ve peygamberi sevmek, ibadetlerde ihlas, niyette samimiyet, fedakârlık, korku ve ümit gibi dinin temelini oluşturan duygular dindarlığın tamamlayıcısıdır. Nitekim bu duygular insanların dini hayatında o kadar etkilidir ki insan normal 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olarak hangi duyguları daha fazla beslemiş ve geliştirmişse din de o duygunun belirtileriyle canlanır. Eğer bir insan duygu dünyasında ilahi sevgiyi geliştirmişse sevecen, sevimli dindar; içtenliği ve samimiyeti geliştirmişse samimi dindar, fedakârlığı geliştirmişse fedakâr dindar, ümidi içinde yeşertmişse ümitvar dindar; korkuyu geliştirmişse korkak dindar; saldırganlığı geliştirmişse saldırgan dindar; kin ve nefreti geliştirmişse kindar dindar olur. Duygusal düzeyde duygularımıza zarafet ve letafet kazandırmayan bir iman, soğuk, kuru, etkisiz, güçsüz ve donuk bir dindarlık meydana getirir. Kuru, duygusuz, korkusuz, ümitsiz, merhametsiz, kibirli, kaba dindarlık gösterisi ise Allah nezdinde hiçbir değer ifade etmez. 


Dindarlığın ahlaki boyutu, iman esaslarının 

ve ibadetlerin insanda gerçekleştirmek istediği nihai gayedir. Bu da ancak bilgiye dayalı ahlak eksenli bir dindarlık anlayışıyla mümkün olur. 
Dindarlık bilgi ve ahlaka dayanarak sağlam bir zemine oturur. Dindar toplum, düşünce ve davranışlarında din, iman ve ahlakı bir bütün olarak yaşayan toplumdur. Gerçek dindarlık, sadık iman ve ihlaslı bir ibadetle birlikte anne-babaya iyilikle muamele etmek; akraba, yoksul ve kimsesizlere yardımda bulunmak; yakın ve uzak komşuyu gözetmek; cana kıymamak, zinaya yaklaşmamak, içki içmemek, hayâsızlık yapmamak; yetimlerin mallarına dokunmamak, verilen sözde durmak, ölçü ve tartıda hile yapmamak, rüşvet alıp vermemek, kul ve kamu hakkına riayet etmek, diğer canlılara, tabiata ve çevreye zarar vermemek gibi dinin bireysel ve toplumsal hayatta görünen emir ve yasaklarına uyma konusunda ortaya çıkar. Gerek küresel ölçekte gerekse ülkeler bazında son yıllarda yapılan dindarlık araştırmaların- da yöneltilen sorulara bakıldığında dindarlığın ahlaki boyutunun da göz önünde bulundurulma:- dığı görülecektir. 


Sonuç olarak dindarlık, Yaratıcıya, kendimize, bütün insanlara ve bütün evrene karşı dürüst, adil, ahlaklı ve samimi olmaktır. Dindarlığın en temel ilkesi içtenlik ve samimiyettir. Sanal, görsel ve gösterişçi dindarlık gerçek dindarlık değildir. 
Dindarlık, Yaratıcıya saygılı, mahlukata şefkatli ve merhametli olmaktır. Dindarlık, tevazudur, muhabbettir, kibir ve husumet değildir. Dindarlık, başkasını aşağı, hor, hakir görmek değildir. Dindarlık dini darlık, bağnazlık, ötekini tanımamak hiç değildir. Dindarlık, herkesin iman, hikmet ve hakikat denizinden avuçlayıp içebildiğidir. Ummanın kendisi değildir. Dinin bizatihi kendisi hiç değildir. Henüz bütün bunları toplumlarda tespit edecek bir araştırma yöntemi gelişmemiştir. M 


editörden 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üzyılları aşan düşünce geleneğinin ürü- 
۱ nü olan kavramlar, ãdeta bir canlı gibi 

zaman içinde değişmekte, dönüşmekte ve gelişmektedir. Kavramların hayatımızda- ki yerini, onların düşüncelerimizi, dünyaya bakış açımızı ve ortak aklı nasıl etkilediğini fark ettiğimizde daha iyi kavrayabilmekteyiz. Dergimizin bu sayısında yer verdiğimiz “dindarlık” kavramı da böyledir. Toplumsal yapıya, zihin kodlarına, bilgiye ve sosyoekonomik farklılıklara bağlı olarak dindarlık kavramına yüklediğimiz anlam da değişebilmektedir. Bu bağlamda dindarlığı belirleyen ana kıstas kimilerine göre inanç esasları, kimilerine göre dini pratikler, kimilerine göre de ahlak ve erdem ilkeleridir. Kuşkusuz her düşüncenin haklı bir tarafı da vardır. Ancak dindar olmak bunlardan birini taşımak mıdır, yoksa her birinin toplamı mıdır? Esasen meselenin düğümlendiği nokta burasıdır. 


Öte yandan sosyoekonomik değişime bağlı olarak ortaya çıkan faktörler, dindarlığı koruma ve yaşatma adına yeni kavramları gündeme getirmiştir. Örneğin şehirleşme 

ve sanayileşme ile birlikte dini yaşamada karşılaşılan zorluklar, dindar kesimi kendi parametreleriyle bu zorlukların üstesinden gelebilmek amacıyla ortaya koydukları yeni bir hayat tarzı olan, “şehir dindarlığı'nı literatürümüze dâhil etmiştir. 


Ülkemizde dindarlık üzerine yapılan tartışmaların temelinde konuya ilişkin kavramsal sorunlar yanında, dindarlığı yanlış ölçekler üzerinden okumanın ve yöntem hatalarının yattığını söyleyebiliriz. Dindarlığın manevi, psikolojik boyutunu görmezlikten gelerek, sadece bazı ritüeller üzerinden ölçmeye çalışmanın ortaya çıkarabileceği yanıltıcı sonuç ları da dikkatten uzak tutmamak gerekir. 


Dindarlık merkezli hazırladığımız bu sayıda, Dr. Necdet Subaşı'nın kaleme aldığı “Dindarlık: Kişiselliğin Dini Temsili” isimli yazı, dindarlığın sosyolojik analizini yaparak bu alanda zihnimizdeki sis perdesini aralayacak mahiyettedir. Doç. Dr. Hüseyin Yılmaz'ın “Geleneksel Dindarlığın Gelişimi” isimli yazısında, dünyevileşme ile birlikte dini hayatta yaşanan değişimi ve modern dünyanın değişen dinamikleri içerisinde dindarlığın farklı formlarını göreceğiz. Prof. Dr. Celaled- din Çelik'in, “Modern Dünyada Dindarlık” yazısıyla modern dünyanın yol açtığı var oluş krizini ve anlam sorununu dini hayatın yardımıyla nasıl aşabileceğimizi sosyolojik veriler eşliğinde okuyacağız. Prof. Dr. Recep Şentürk'ün “Türkiye'de Değişen Dindarlığın Geleceği” başlıklı yazısı dindarlığın geleceğine ilişkin öngörülerde bulunmamıza katkı sağlayacak. Prof. Dr. Hasan Kayıklık'ın dindarlık tartışmalarına ilişkin değerlendirmesini “Dindarlığın Sosyopsikolojisi” başlığıyla okuyacağız. Dindarlığı göstergeler üzerinden okumanın yanlışlığına dair tespitleri Doç. 
Dr. Mustafa Tekin bizlerle paylaşacak. Yrd. 
Doç. Dr. İlkay Şahin'in “Kadın Dindarlığı” isimli yazısıyla da kadınların dine yönelişlerini ve kadın dindarlığının arka planındaki psikolojik ve sosyolojik etmenleri görme imkânını bulacağız. Gündem konuları dışında, hazırladığımız her bir bölümü de ilgiyle okuyacağınızı ümit ediyorum. 


Sizleri dergimizin yenilenen yüzüyle ve birbirinden değerli kalemlerle baş başa bırakırken, “Aile” ekimizin de hayırlı olmasını diliyor, hepinize sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl diliyorum. Fî! 
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Dindarlık: 
Kişiselliğin Dini 
Temsili 


Jindarlık.son yıllarda üzerinde en çok 

durulan konular arasında yer almaya 

başladı. Bunun pek çok sebebinden.söz etmek mümkün. Küresel ölçekte çalışmalar yapan pek çok Seküler kuruluş, dindarlık algısı üzerinde olasıtüm zorlukları göze almaktan kaçınmıyor, birçok çalışmaya destek oluyor, fon sağlıyor Ülke ülke, şehir şehir dinselliğin limitleri ölçülmeye çalışılıyor-dindarlığın 

08۱۱ başlı veçheleri üzerinde yeni birtakım 
standartlar belirleniyor gelecek üzerinde yeni projeksiyonlar üretilirken dini hayatın.modern göstergeleri.de bu takip ten payını alıyor 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Aslında dinsellik de dindarlık da son birkaç yüzyılın temel problematikleri arasında 1srarla tutulan örtük bir çatışma alanı. Böylece kişi özelinde her zaman olağan bir duruş kabilinden değerlendirilmesi gereken dini ilgi ve yönelimler (dindarlık) ya da toplumsalın sıradan gerçekliği içinde somutlaşan dini hayatlar (dinsellik), zaman zaman tehdit, zaman zaman da ürkütücü bir gelişme potansiyeli olarak deşifre ediliyor. Bugün saplantılı söylemleri besleyen bir korku, özellikle din karşıtı olarak kendilerini konumlandıran çevrelerde karşılık bulmakta zorlanmıyor. 
Dinin ve ona bağlı olarak işleyen göstergelerin, temsil ve söylemlerin, behemehâl hayattan çekileceğine dair beklentiler bugün hepten anlamını yitirmiş ve sonuçta eğlenceli birer beklentiye dönüşmüş olsa da dini hayatın nabzını tutma ve onu türlü gerekçelerle “sorguya almak isteyenlerin bilgi sahibi olma arzusu hiç de yok olmuş değil. 


Öte yandan bu yöndeki mülahazalar da çoklukla din alanında vuzuha ermemiş analizlerden, kestirme yorumlamalardan kaynaklanıyor. Dinin sosyopsikolojik gerçekliğini bile gerekli özen içinde ele alıp değerlendirmekten uzak düşen bir heyecan, onu her zaman ilkel bir geçmişin tahliye edilmesi an meselesi bir bakiye olarak tasvir etmekten yılmıyor. Bugün sosyal gerçekliği kuşatan ve insan doğasının en iç(ten) seslerini yakalamayı başaran dinin, bunca badireden sonra nasıl olup da “yeniden” neşvünema bulmayı başarabildiği konusunda modern zihin dünyasına yerleşen pek çok soru artık geçiştirilerek savuşturulamıyor. 


Korku ve umut arasında 


Ne var ki insanın, akıp giden zamanın türlü hengâmeleri içinde sürdürebildiği yolculuğunda fıtrata dönüş ve varoluşsal teminatların sağlanmasında dinin üstlendiği rol, klasik sosyal bilimcilerin analizlerinde tatminkâr bir cevaba dönüşemiyor; yapılan yorumlar da ağırlığını polemikten yana koyan tartışmalar da söz konusu durumu açıklayıcı birer mektep olmayı başaramıyor. 
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Dinsellikteki artış ya da dindarlığın yeni göstergeleri gibi konular, dine ilgi duyan çevrelerin motivasyonunu artırması açısından hissedilir bir heyecan yaratıyor. Öte yandan dini hayattaki gelişmelerin mevcut tahminlerin neredeyse bütününü yalanlarcasına güç kazanması, bütün tahayyüllerini bu öngörüler üzerine bina eden sosyal bilimcilerin, genel geçer seküler talepkârlıkların, dahası politik stratejistlerin beklentilerini dumura uğratıyor. 


Dindarlık her şeyden önce kişinin kendi inanç ve amel dünyasında tecrübe ettiği mesafe bilincine tekabül ediyor. Birinin dindarlığı söz konusu edildiğinde, evvel emirde onun din konusundaki duruşunun genel geçer kabullerin üzerine çıktığına hatta onun belli ölçülerde bu limitleri aştığına işaret edilmiş oluyor. Kişinin örneğin bir Müslüman olarak dindarlığı, onun İslam'ın emir ve yasakları konusundaki bağlılığını, sadakat ve uyum arayışını yansıtıyor, onun temel sabiteler etrafındaki muhasebesine imkân veriyor, inanç, ibadet ve ahlak alanındaki tercihleriyle de bütün bu ilgi ve sorumluluklarının ortaya koyduğu siret ve süreti yansıtıyor. 


Gelenekte dindarlık, gündelik hayatın olmazsa olmaz bir ögesi olarak derin bir bilinçle ele alınmakta ve değerlendirilmekteydi. Birinin dindar olması her şeyden önce onun yüksek ahlaki seciyelerle mücehhez olduğu anlamına geliyordu. Hiç kuşkusuz bu teçhizatın kaynağı da, kişinin Allah'la olan bütünlüklü ve teslimiyetçi yapısında içkindi. 


Bugün dindarlık konusu sıklıkla gündelik / politik bir repertuarın iddialarına haklılık payı kazandırmak hatta doğrulamak üzere ele alınıyor. Dindarlıktaki artışı bir korku semptomu içinde gözleyenler açısından, mevcut durum her şeyden önce üzerinde durulması gereken birer kaygı zeminidir. 
Sonuçta bütün bu kehanetleri boşa çıkaran bir gelişme olarak fiili durum şaşırtıcıdır, dindarlık hızla artmaktadır. Pek çok gözlemci için bu durum bir evhamdan daha da öte vahim bir durumdur. Açıklanmasına kuvvet- 


le ihtiyaç duyulan bu fenomen, hayatın akışını öteden beri dinden bağımsız bir şekilde ele almakta ısrar eden ve bunda da kısmen iddialı olan pek çok bilimsel yaklaşım için esaslı bir burukluk yaratmıştır. İddia gereği gerçekliğin hilafına arkaik bir dünyadan beslendiği varsayılan dinin, bugün modern dünyanın kazanımlarına rağmen hâlâ rağbet görebiliyor olması her şeyden önce hesap dışı bir sürprizdir ancak asla kayıt dışı bir durum söz konusu değildir. 


Din hep vardı 


Din karşıtı bilimsel yaklaşımların teorik mühimmat ve müktesebatını âdeta çökerten bu “sosyolojik gerçeklik” karşısında asıl önemli olan her hâlde kendi anlam dünyasını bütün bu referans bolluğu içinde dinden yana kullanan tipik dindarın mütevazı, varlık beyanı olmalıdır. Yer yer siyasallaşan laik ve seküler söylemlerin gündelik hayatın gelenekli/ geleneksiz tüm rutinlerini muhasara altına aldığının açıkça gözlendiği bir düzlemde söz konusu gelişmeyi nasıl açıklamak gerekir? 
Çoklukla bir nevzuhurluk alameti olarak değerlendirilen bu keşif, aslında toplumsalın köklü dip akıntılarını sıklıkla ihmal eden özensiz bir seyirden başka bir şey değildir. 
Çünkü din hep vardı ve yanı sıra o, hiç kuşkusuz zamanı ve mekânı kuşatma iddiasından asla vazgeçmemişti. Din, güçlü dip akıntılarıyla toplumsalın kadim sermayesi olarak yer yer vicdanlara terk edilip hapsedilse ya da yer yer güçlü ataklarıyla sosyal hayatın belirleyici ana teması olarak varlık kazanma çabasını yeni birtakım form ve çıkışlarla güncellese de, hayatın hemen her etabında baskın olan çoklukla dindi. 


Türkiye bağlamında dindarlığın biçimleri, formları, nirengi noktaları ve yönelimleri konusu sıklıkla ilahiyat perspektifleri içinde birer alan çalışması olarak ele alınmaktadır. Dinselliğin toplumsal gerçekliği içinde bireyin dindarlığı bir yansıma alanı olarak değerlendirilmektedir. Akademi geleneği içinde dindarlığı bir inceleme 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nesnesi olarak ele alıp bunun sonuçları üzerinde hiçbir değerlendirmeye ihtiyaç duymayan yaklaşımlar, son tahlilde bir durum tasviri yapmaktan ileri gitmeyen vurgularıyla, mevcut sonuçları öteden beri bir ürküntü psikolojisini beslemek üzere maniple ederek kullananlarla aynı hizaya düşmektedirler. 


Bugün gelinen noktada dindarlığın sosyo- kültürel gerçeklik dünyasındaki karşılıklarını soğukkanlı bir şekilde değerlendirmek yerinde olacaktır. Her şeyden önce dindarlık algısının, belli şartlarla kayıtlı yerleşik / kültürel ya da küresel bir algı düzeneğine tabi olduğunu unutmamak gerekir. Bugün birbirinden farklı dindarlık algılarının var lığı, görecelik ve nispiliğe imkân veren bir yorum çeşitliliği içinde de ele alınabilir. 


Sorumluluk ve hizmet stratejilerini toplumun dini hayatının ihya edilmesiyle sınırlı tutanlar nezdinde, dindarlık ölçülebilir ya da izlenebilir bir alan olmaktan çok eksikliklerin telafi edilmesi, abartıların giderilmesi açısından önem kazanmaktadır. Bu bağlamda yaygın dindarlık analizleri dini hayatı bir şekilde baskı altına almaya yönelik çetele tutma ameliyelerinden bir hayli uzak kalarak dini hayatın karakteristikleri üzerinde 
kafa yormayı öncelemek durumundadır. ۳ 
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beleneksel Dindarlığın 


Değişimi 


Jindarlık, kişinin kendi öznel dünyasında mensubu olduğu dinin inanç esaslarına bağlı olarak ibadet ve ahlaki ilkelerine uyumlu yaşaması anlamına gelmektedir Dolayısıyla her dinin, kendi inanç ve ahlak anlayışına bağlı olarak farklı ibadet şekilleri ortaya koyduğunu söylemek mümkündür Yine o dinin yaygınlığı doğrultusunda, farklı coğrafyalarda bu ibadet şekilleri yerel uyarlamalara bağlı olarak bazı değişiklikler gösterebilmektedir 


Doç. Dr. Hüseyin Yılmaz Dinler ve Kültürler Arası İlişkiler Daire Başkanı 





İslam söz konusu olduğunda en genel anlamıyla ibadet, Allah'ın rızası doğrultusunda yapılan bütün işleri kapsayacak şekilde tanımlanabilir. Ancak dindarlık aynı zamanda dine bağlılık düzeyini ifade eden bir kavram olduğu için, burada ihlas ve takva kavramları da öne çıkmakta ve sonuçta bütün bunlar birer dindarlık ölçütü olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla bunlar öznel dünyamızda yaşadığımız tecrübeler olduğu için dindarlığı gündelik hayatımıza yansıdığı şekilleriyle değerlendirmek daha doğru olacaktır. 
Ülkemizde de genel olarak İslam'ın emrettiği ibadetleri düzenli yapma alışkanlığına bağlı olarak, insanların dindarlığıyla ilgili kanaatler belirtilmektedir. Yapılan ibadetlerin ve işlerin, temiz bir niyetle, “Allah rızası için” yapılması gerçek bir dindarlığın ölçüsü kabul edilmektedir. Öte yandan niyete bağlı olarak yapılan bütün işlerin ibadet kapsamında değerlendirilmesi, bir bakıma dünyada dindarlığın sınırları dışında hiçbir alan tanınmaması anlamına da gelmektedir. Hâliyle 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bu noktada herhangi bir şey bu dindarlığın kapsamı dışında değerlendiriliyorsa, din dışı bir alan oluşturuluyor demektir ki biz bunu günümüz dünyası açısından dünyevileşme durumu olarak kabul edebiliriz. 

Özellikle din eğitiminin ihmal edildiği uzun bir dönem de dikkate alındığında, Türkiye'de dindarlığın, gelenek olarak yaşayan şifahi dindarlık kalıplarıyla aktarıldığını söyleyebiliriz. Dindarlığın varlığını sürdürmesinde, geleneksel ulemanın devamı diyebileceğimiz şahsiyetlerin yanı sıra halk arasında varlığını sürdüren çeşitli dini grup ve cemaatlerin de önemli etkisi olmuştur. 
Geleneksel ulema, bilgisinin yanı sıra belki de daha çok ihlas ve takvası ile halk arasında her bakımdan güvenilir bir otorite olarak benimsenmiştir. Dini eğitimin yapılmadığı ve dinin toplumda görünürlüğünün asgari düzeye çekilmeye çalışıldığı uzun bir dönemin geçmesine karşın, toplumda dinamik bir dindarlığın yaşamaya ve aktarılmaya 


A 


devam etmesi geleneksel dindarlığın çok güçlü olduğunu göstermektedir. Ancak şehirleşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni dindarlık formları, Müslümanları modernliğin bütün etkilerine açık hâle getirmiştir. Bu durumda seküler teori, dindarlığın 22771۴12726211 öngörmüş ancak ülkemizde bunun tersine şehir ortamına kendini uyarlayan yeni dindarlık biçimleri ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda modernliğin etkisi, bu biçimlerin daha bir görünür olması şeklinde tezahür etmiştir. 


Başlangıçta şehirlere göçen insanlar, yeni yerleşimlerinde öncelikli olarak dindarlıklarını sürdürecekleri camiler inşa ederek cemaatler oluşturmuşlardır. Geleneksel dini anlayışları sürdüren bu cemaatler daha sonra modern alanlarda da aynı birlikteliklerinden güç alan çeşitli etkinliklere yönelmişlerdir. Bu etkinlikler sanayi, ticaret, medya, eğitim, sağlık ve hatta moda sektöründe dahi karşımıza çıkmaktadır. Böylece bu yeni 





dini yapılar toplumsal alanda dindarların daha bir görünür olmalarını sağlamıştır. 
Ancak geldiğimiz noktada dindar cemaat yapılarının, teslimiyetçi ve bağlayıcı yapıda olmadığı, modern topluma uygun bir evrilmeyle daha serbest ve gevşek bağlılıklar şeklinde varlığını sürdürdüğü görülmektedir. 


Şehir hayatının hareketliliği, kargaşası ve koşuşturmacası deruni bir dindarlık için pek elverişli imkânlar sunmamaktadır. Modern şehirlerin tabiattan uzak yapay mekânlar üretmesi de yine tabiatın sembolik anlamıyla zenginleştirilmiş tefekküre dayalı bir dindarlığın ortaya çıkması açısından yeni bir engel olarak değerlendirilebilir. Şehir hayatında insani ilişkilerin mekanikleşmesi, insanlar arasındaki manevi yakınlıkların devamını engellemektedir. Şehirlerdeki çalışma biçiminin ibadetlerin yapılmasına uygun bir zamanlama sağlamadığı göz önünde bulundurulduğunda bütün bu şartların insan için dindar bir düşünce ve ibadet evreninde 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"Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol!" (Hud Suresi 112. ayet) 





yaşaması açısından birçok güçlükler ortaya çıkaracağı anlaşılmaktadır. 


Dünyeviliğin, dindarlığa en önemli etkisi, insanın bütün dikkatini ve entelektüel eğilimlerini sadece maddi nesnelere yöneltmesi noktasında olmuştur. Bu da insanların dindar olsun olmasın bütünüyle dünyevi hevesler, mal biriktirme gibi hedefler peşinde koşuşturması sonucunu doğurmuştur. Geldiğimiz noktada dindarların zenginleşmesiyle birlikte ihlas ve takvayla yoğrulmuş manevi dünyalarının da zenginleştirildiği bir dindarlık oluşturamadıkları eleştiri konusu yapılmaktadır. Gerçekte bu durum modern dönemde her alanda yaşadığımız değerler hiyerarşisinin alt üst olması ile birlikte dünyevi ve maddi değerlerin birincil düzeye çıkması ve dünyeviliğin çoğu kere dindar kesimlerde bile manevi ve dini olanın önüne geçmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. 


Günümüz dünyasında insanların zamanını, giderek daha çok sanal uğraşlarla tükettikleri dikkat çekmektedir. Öncelikle kitle iletişim araçlarında dini konuların sürekli tartışmalı bir ortamda sunulması ya da sıradan bir konu gibi tartışılması geleneksel 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dindarın dünyasını olumsuz etkilemektedir. 
Dolayısıyla şimdiye kadar kendi inançları ile ilgili eleştirel bir yaklaşımı hiç aklından geçirmeyen geniş dindar çevreler için bu, dinin kutsallığını ve dokunulmazlığını yaralayan bir durumdur. Çünkü onun için din, içtenlikle bağlandığı ve mutlak doğru kabul ettiği ve nihayetinde kendisini varoluşsal olarak güvenlikte hissettiği bir alandır. 


Günümüzde, Türkiye'de dindarlığın sağlıklı bir şekilde yaşanması ve aktarılabilmesinin imkânları olarak bireysel düzeyde ailenin, toplumsal düzeyde ise caminin ve dini eğitimin önemli fonksiyonlar görebileceği düşünülebilir. Aile, dindarlığın en küçük yaşlardan itibaren görerek ve özdeşleştirme yoluyla öğrenildiği ve uygulandığı bir kurumdur. Bu bakımdan aile yapısının sağlamlığı oranında dindarlığın da kendine sürekli sağlıklı bir zemin bulmaya devam edeceğini düşünebiliriz. Ancak modern hayat tarzının aile yapısını olumsuz etkilediği ve bunun dindar çevrelerde de ciddi yankıları olduğu görülmektedir. Camiler ise modern hayatın kargaşasından kurtularak, insanın huzur içinde ibadet edebilecekleri mekânlar olmaya devam etmektedirler. J 
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Modern Dünyada Dindarlık 


Aydınlanma sonrası düşünürlerinde, modern toplumda dinin ne olacağı sorunu en önemli tartışma konusuydu. Zira bu süreçte yeni ekonomik, sosyal politik ve bilimsel gelişmeler bütün toplumsal dengeleri altüst ediyor, dinin geleneksel statüsü sorgulanıyordu. 


Prof. Dr. Gelaleddin Çelik Erciyes Üniv İlahiyat Fak 





Bu dönemin hâkim düşüncesi, genel olarak Bütün bu tahmin ve beklentilere rağmen, modernleşmeyle birlikte dinin geleneksel yaşadığımız çağ, din, insan ve toplum hayatoplumdaki merkezi konumundan uzakla- tından uzaklaşmak bir yana bütün zenginlik şacağını ve sonunda sahneyi tamamen terk ve çeşitliliğiyle varlığını sürdürmeye devam edeceğini varsayıyordu. Bu anlayış, büyük ediyor. Modernlik bütün dünyayı saran bir ölçüde sosyal evrim düşüncesiyle şekillen- gerçeklik oldu. Ancak modernleşen dünyaymiş ve kendisini bir dönem düşünce tarihi- la birlikte, dinin de sekülerleşeceği iddiası ne egemen olan pozitivizmle ifade etmişti. bugün artık eskimiş bir hikâye olarak kaldı. 
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Modern çağda olduğu gibi din, gelecekte de var olmaya devam edecek. Ancak dinî hayat mekâna ve zamana göre değişen tezahür lerle kendini gösterir. Bilindiği üzere modernleşme sürecinde geleneksel toplumların dayanışmacı cemaat yapılarından sanayi toplumlarının bireyselci ve çoğulcu düzenine, oradan da günümüzün enformasyon ve bilgi toplumuna geçişler yaşandı. Toplumsal dinamiklerin çok yönlü değişimi, insan ilişkilerini ve sosyal yapıları da derinden sarsmaya devam ediyor. Toplumsal yaşam, kurumsal ve bürokratik aygıtlarla sosyal ilişkileri dönüştürüyor. İnsani ilişkiler ve iletişim, rasyonelleşen kültürel kurumlar aracılığıyla yeniden yapılanıyor. Dinin varlığı ve hayatı anlamlandırma tarzındaki özgünlük değişmez, ancak dini hayatın sosyolojik bir boyutu vardır. Dini yaşantılar toplumsal tecrübeye ve kültüre bağlı olarak değişir. 
Modern toplum hayatında dini yaşayışın 

en büyük problemi ise, değişen toplumsal dinamiklere karşın geleneksel algı ve yorum çerçevelerinin yüz yüze kaldıkları çatışma tecrübesinde ortaya çıkmaktadır. 


Modern dünyada din, evrimci pozitivist öngörülerin aksine bütün insani ilgi ve yönelimlerin odağında zenginleşiyor. Ancak dindarlık, geleneksel insanın hayatında ifade ettiğinden daha farklı boyutları ve anlamları içeriyor artık. Dolayısıyla modern dini bireyciliğin, geleneksel dindarlık kalıplarına eleştirilerde bulunması anlamsız değil. 
Çünkü dindarlık, bireyin, gündelik hayatın ayrıntılarında kişisel anlamlandırmalar ve arayışların konusu olarak şekilleniyor. Şahsi dini tecrübenin artan önemi son zamanlarda gerek Batı'da gerekse Doğu'da mistik ve tasavvufi yorumların yükselen popülaritesinde kendini gösteriyor. Bazı din sosyologları dini bağlılığın bu modern biçimlerini “ait olmadan inanma”, ya da “inanmadan ait olma” gibi özel kavramlarla somutlaştırmaya çalışıyorlar. 


Görünen o ki modern toplumda dindar insan, dini-dünyevi, geleneksel-modern, özel 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alan-kamusal alan gibi boyutlarda gerilimlerle karşılaşmakta. Modern dünyada dindarlık, bir bakıma hem kolektif dayanışmanın ve düşüncenin önüne geçen bireyselcilik sorunuyla, hem de dini sistemler alanında giderek artan çoğullaşmayla baş etmek durumunda. Geleneksel toplumda dindarın farklı inanç sistemleriyle baş etme problemi yoktu. 
Kitle ve enformasyon toplumu, kişilerin manevi tecrübelerini ve dini bilgi kaynaklarını çok farklılaşan seçeneklerle karşı karşıya bıraktı. Dini çoğulculuk, dinler ve inançlar arasında karşılaşma ve diyalog ilişkisini geliştirirken, bireylerin kendi dinlerine aidiyetlerinde yeni algı ve anlayışları teşvik ediyor. Çoğulculuk bir yönüyle ötekine karşı duyulan kaygı ve önyargıları hafitletiyor, ama aynı zamanda dini bağlılıkların izafileşmesi tehlikesini de içeriyor. 


Modem toplumda değişen dinamikler ve ilişkiler sisteminden dolayı, dindar insanın sosyal dünyaya katılım ve paylaşım konusundaki sorumlulukları, bilinen ahlaki alanı genişletiyor ve kafasını karıştırıyor. Dindarlık âdeta dini pratiklerin ifadesinden daha fazla olarak, bireysel ve sosyal sorumlulukları üstlenmekle, kamusal yarara katılmakla özdeşleşiyor. Bununla birlikte modern toplumda dindarlığın küreselleşen dünyanın tüketim kültürüne karşı bilinçli olma hâlini temsil eden farklı bir yönü de bulunmaktadır. 


Bir başka deyişle modern dünyada dini sistemler öncelikle yalnızlaşan, yabancılaşan ızdırap çeken bireyin huzur ve güven arayışında rakipsiz olmaya devam ediyor. Diğer taraftan modern bireycilik ve çoğullaşma bağlamında farklı dini yorumlar ve tasavvurların etkisiyle, dini bireyciliğin ve yeni dinsel görünümlerin çoğullaştığına şahit oluyoruz. 
Ancak bütün bunlarla birlikte postmodern çagın tektipleştirici tüketim kültürüne karşı, israfı ve her türlü maddi bağımlılığı reddeden, tevazu ve sadeliği, manevi yücelik ve deruni bağlılığı karakterize eden kodlarıyla yalnızca dini anlam sistemleri ayakta duruyor. 


Modern dünyanın meydan okumalarına karşı, geleneksel dini kalıp ve formlarda cevap vermenin güçlüğü ortadadır. Esasen modern hayatın şartları, inancını samimi bir şekilde yaşamak isteyen dindar insanı yeni çözümler ve yorumlar arayışına zorluyor. Bu durum kaynaklarına bağlı bir şekilde dinini yaşamak ve gelecek kuşaklara aktarmak isteyen dindarın yenilenme enerjisini ve sorumlu olma bilincini de canlı tutuyor. 


Modern dünyada dindarlığın, çatışma süreçlerine tabi olması da söz konusu. Geçmişin birikiminin şimdi ve geleceğin bütün sorunlarına çözüm içerdiğini sanma, içe kapanma ve hakikati tekelinde tutma eğilimi, farklı olan her bakış açısını düşman görmeye ve çatışma algısını derinleştirmeye sürükleyebiliyor. 
İslam özünde, modern dünyanın yaşadığı bütün sorunlara, kaotik sıkıntılara ve derin bunalımlarına karşı, insani özü diriltici bir mesajın dinamizmini taşıyan bir din olarak umuda kaynaklık ediyor. Bu bakımdan insanı kendisinden, çevresinden ve yaşadığı dünyadan sorumlu tutan tevhit ve adalet mihveriyle içe kapanmayı değil, cevap vermeyi ve iddiasını sahiplenmeyi temsil ediyor. 


Modern hayat, dindarın hayata ve dünyaya karşı olan sorumluluklarını önceki dönemlere ve çağlara göre daha da artırmıştır. 
Dindar insanın dinin özsel mesajının aksine, kendini tüketim temelli bir değişimin anaforuna teslim etmesi hâlinde, bütün bu iddia ve umut potansiyelini de yitirmesine yol açacaktır. Dindar insanın hayatı algılama ve yorumlama kalıplarında değişime yol açan bu sorumluluk, modern kentin yabancılaştıran, nesneleştiren bireyci mekânik ilişkilerine karşı insani ve vicdani duyarlılıkları zinde tutan bir temeldir. 


Modern hayatın mekân ve zaman kodlarında, eşyada ve ritmik yapıda meydana gelen köklü değişim, dindar insanın eşyayla ilişkisini dönüştürme tehdidi içeriyor. İnsanın işlerini kolaylaştırmak ve kullanmak amacıyla ürettiği teknoloji, âdeta insanı araç 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sallaştırmaya ve nesneleştirmeye zorluyor. 
Araç, amaç hâline geldikçe insan “aşağıların aşağısına” düşüyor, oysa insan mahlukatın en onurlu bir varlığı olarak düştüğü yerden kalkmak zorunda. Modern çağın bazı filozof ları insanı nesneleştiren, hayatı çölleştiren bu kaygı çağının gelişini çoktandır haber veriyorlardı. Ancak modern dünyada yaşayan dindar insan da, bu çölleşme ve yoksullaşmanın içine düşme riskini paylaşıyor. 


Modern hayat, varoluş krizi ve anlam sorununu iyice derinleştirmiş durumdadır. Dinin sunduğu huzur ve esenlik, deruni bağlılığın beslediği sükünet, varlığa anlam bahşeden irfani, vicdani boyut her zamankinden 

daha fazla yardıma çağrılmaktadır. Modern dünyanın anlam krizi, dindar insanı bir kez daha içe kapanmaktan, kendi dünyasına çekilmekten, grup perspektitlerine sıkışmaktan uzak durmayı öne çıkarıyor. Modem dünyanın gerçekliği, dini anlayış ve yorum farklılıklarını bir çatışma değil bir zenginlik olarak görmeye zorluyor. Bu gerçeklik, her şeyden önce modern insanın hayatında dinin yeri ve anlamı sorununu dert edinmeye çağırıyor. Ii 
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Türkiye'de dindarlık hakkında üç yıl süreyle geniş bir ekiple yürüttüğümüz sosyolojik bir araştırmayı kitaplaştırıp geçen sene yayımladık. (bkz. Bahattin Akşit, Recep Şentürk, Önder Küçükural ve Cengiz Kurtuluş, Türkiye'de Dindarlık: Sosyal Gerilimler Ekseninde İnanç ve Yaşam Biçimleri, İstanbul: İletişim Yayınları 2012) Bu kitap TÜBİTAK tarafından 3 yıl boyunca desteklenen ve 2008-2011 yılları arasında 


birçok kent ve köyde gerçekleştirilen bir alan 


araştırmasının ürünüdür. Kamuoyunda ilgi ile karşılanan ve kısa zamanda ikinci baskısı yapılan bu araştırma, Türkiye'de dindarlığın toplumsal hayatın siyaset, iktisat, bilim, aile, kadın ve eğitim gibi bütün alanlarını etkilediğini ve bütün toplum tabakalarını ve kesimlerini kapsadığını gösterdi. Bununla birlikte araştırma, Türkiye'de dindarlığın tezahürlerinin tek tip olmayıp—siyasi görüş, coğrafi bölge, eğitim ve sosyal tabaka gibi sebeplere bağlı olarak çok çeşitli ve değişken olduğunu da ortaya koydu. Bu yazımda, söz konusu araştırmada değinmediğimiz 

bir konuyu tartışmak istiyorum: Türkiye'de dindarlığın geleceği. 


Çarşaflı yaşlı bir bayan, yanında, orta yaşlı başörtülü ve pardösülü bir hanım ve yanlarında başı açık veya dolama başörtülü 

ama pardösüsüz genç bir kız... Ya da sakallı takkeli veya sarıklı bir ihtiyar, yanında başı açık sakallı veya sadece bıyıklı orta yaşlı bir bey ve yanlarında ise sakalsız ve bıyıksız bir genç... Bu manzaralar hemen hemen her gün Türkiye'nin şehir ve kasabalarında karşılaştığımız olağan görüntüler. Bu resmi yakından tahlil ettiğimizde, nesiller arasında dindarlığın nasıl kökten bir değişime uğradığını görebiliriz. Bunun zıddı örnekler de bulmak mümkün, önceki neslin dinden uzak olduğu hâlde yeni neslin dindarlaştığı aileler de yok değil. Ama bu yeni dindarlaşan gençlerin dindarlık anlayışı da eskisi gibi değil. 


Dindarlığın iki yönü vardır, öz ve şekil. Dolayısıyla Türkiye'de dindarlık hem öz hem şekil olarak sabit durmuyor. Zaten hiçbir çağda ve toplumda da sabit durmamıştır. 
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Türkiye'de sosyal ve kültürel değişimler sürecinde hem öz hem de şekil olarak dindarlık, bundan bir asır öncesine göre çok farklı bir durum arz etmektedir. Eğer günümüzün dindarlığı yüz sene öncesine göre çok değişmişse, geleceğin dindarlığı nasıl olacaktır? 
Başka bir ifadeyle torunlarımızın dindarlık anlayışı ve uygulaması nasıl olacaktır? Aşağı- da, önce günümüzün dindarlığının Cumhuriyet tarihi boyunca neden ve nasıl bir değişime uğradığını ele alacağım. Daha sonra ise, dindarlığın geleceğini tartışacağım. 


Osmanlı dindarlığı 


Osmanlı tarihi boyunca dindarlığı şekillendiren iki önemli kurum vardı, medrese ve tekke. Bunlardan birincisi örgün eğitim yoluyla, ikincisi de yaygın eğitim yoluyla dindarlığı şekillendiriyordu. Başka bir ifadeyle, medrese havas diye isimlendirilen ulemanın, tekke ise genel olarak her eğitim seviyesinden ve gelir grubundan halkın dindarlık anlayışını ve pratiklerini yönetme işlevini üstlenmişti. Ulemanın çoğunun bir ayağı medresede bir ayağı ise tekkedeydi. 
Bunlar zahir ve batını birleştiren âlimlerdi. 
Örnek vermek gerekirse İstanbul'da medfun bulunan, Aziz Mahmut Hüdai, Yahya Efendi, Merkez Efendi ve Sümbül Efendi bunlar 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arasındadır. Anadolu şehirlerinde de bu tür alimlerin sayısız misalleri vardır. İlim ve ir fan sahibi bu âlimler her tabakadan insanla irtibat hâlindeydiler ve genel olarak bütün toplumu irşat ediyorlardı. İlmin beslendiği kurum medrese, irfanın beslendiği kurum ise tekke idi. Örnek dindar insan, ilim ve irfan sahibi olan kişiydi; sadece ilim veya sadece irfan tek başına yeterli görülmezdi. 
Osmanlı dindarlığı, kendini sosyal ilişkilerde “edep” olarak dışa vuruyordu. Âdeta dindarlık ve edep, müteradif gibiydi ve edep toplumsal hayatta var olmanın ön şartıydı. 


Şehirlerdeki medrese ve tekke yanında, köylerde dindarlık eğitimi veren başka bir yaygın eğitim kurumu daha vardı, köy odaları. Köy odaları, köylerde bir önceki neslin dindarlık anlayış ve pratiklerini bir sonraki nesle aktardıkları mekânlar olarak hizmet veriyordu. Köy odalarında genellikle yaşlılar, gençleri sözlü olarak eğitiyorlardı. Genel olarak halkın eğitimini kolaylaştırmak için 
öğrenilmesi zorunlu bilgiler, 32 farz ve 54 
farz şeklinde liste hâline getirilerek çocuk ve gençlere ezberletiliyordu. 32 farz ibadetleri, 
54 farz ise sosyal ilişkileri konu ediniyordu. 
Kur'an ve sünnetten derlenerek bu şekilde listelenip bütün çocuklara ezberletilen ve uygulatılan bu ilkeler, toplumun ortak normatif temelini ve müşterek referans noktasını teşkil ediyordu. 


Bütün bunların yanında en önemli yaygın din eğitim kurumu ve dindarlığın öğrenilip yaşandığı alan olarak geniş aileyi zikretmek gerekir. Geleneksel aile yapısında sonradan ortaya çıkan zorunlu eğitimin çocukları ailelerinden uzaklaştırmadığı da hatırda tutulursa çocuklar ilk eğitimleri aileden öğreniyorlardı. Özellikle nesilden nesile mesela deden toruna, dindarlık anlayış ve pratiklerinin aktarımı bu sayede gerçekleşiyordu. 


Dindarlığın habitusu (yaşam alanı) mahalleydi. Mahallede farklı gelir ve eğitim gruplarından insanlar sınıfsız bir toplum oluşturarak birlikte yaşarlar, mahallenin 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camii ve tekkesindeki birliktelik mahallelinin dindarlığını pekiştirirdi. Mahalleliler, yaşadıkları ortak sosyal mekân olan mahalledeki dini ve ahlaki hayatı canlı tutmaya özen gösterirlerdi. Özellikle dini bayramların birlikte kutlanılması, sevinç ve hüznün dini bir ortamda paylaşılması mahalleli için son derece önemliydi. Böylece mahallede dindarlık konusunda kolektif bir bilinç ve ortak bir edep oluşurdu. 


Cumhuriyet dindarlığı 


Asırlardır devam eden bu düzen, geçen yüzyılın başında yaşadığımız kültür devrimiyle kesintiye uğramıştır. Özellikle şehir dindarlığı yok denecek kadar çok zayıflatılmıştır. 
Bununla birlikte merkezi, otoritenin kontrolünün nispeten zayıf olduğu taşrada dindarlık nispeten daha canlı bir şekilde devam etmiştir. Mesela, medrese ve tekke geleneği Karadeniz ve Doğu bölgelerinde hayatiyetini zor şartlar içinde ve kısıntılı imkânlar dâhilinde devam ettirmiştir. 


1950'lerden itibaren başlayan demokratikleşme ile birlikte, taşradan merkeze yani büyük şehirlere dindarlık taşınmaya başlamıştır. 
Ancak günümüzde yeniden merkezden taşraya dindarlık taşınmaktadır, çünkü günümüzde dindarlığın merkezi artık taşra değil şehirlerdir. 


Bu dönemde medrese ve tekkeler açılmamıştır ama ortaya yeni din eğitimi kurumları çıkmıştır. Kur'an kursları, İmam Hatip okulları ve liseleri, Yüksek İslam Enstitüleri ve nihayet İlahiyat Fakülteleri. Anayasaya göre hâlâ din eğitimi sadece devlet tarafından verilebilir. 
Vakıf üniversitelerinin İslami İlimler fakülteleri kurmalarına son dönemde müsaade edilmiştir ama onların da farklı isimler taşısalar bile devlet üniversitelerindeki ilahiyat programını uygulamaları mecburiyeti vardır. 


Medrese ilahiyat fakültesinin değil, üniversitenin mukabiliydi; çünkü medresede bütün ilimler, İslam ilmi olarak kabul ediliyor ve İslami bir dünya görüşünden tedris ediliyordu. Türk üniversitesi din eğitimine yer vermeyen bir yaklaşımla kuruldu ancak daha sonra bir şekilde ilahiyat fakültesi açıldı. 


Geleneksel eğitim kurumlarından modern eğitim kurumlarına din eğitiminin taşınması veya daha somut bir ifadeyle medreseden ilahiyat fakültelerine geçiş, toplumsal dindarlık açısından bakıldığında, sadece kurumsal bir değişim değil, dinin mahiyeti, yeri ve işlevi ile alakalı hem öz hem de şekil açısından çok önemli bir değişikliktir. Artık dindarlık, bütün bilimlere rengini veren külli bir unsur değil sadece ilahiyat alanına has cüzi bir öğeye dönüşmüştür. İcazet yerine diploma gelmiştir. Din bu sayede, artık akademik bir araştırma alanı hâline dönüşmüştür. 


Geleceğin dindarlığı 


Günümüzde Türk insanı hızla değişen kültürel, ekonomik ve sosyal şartlarla karşı karşıyadır. Hızlı ve plansız şehirlileşme, kadınların artan bir şekilde modern eğitim ve iş hayatına katılmaları, değişen siyasi iktidarların farklı din eğitimi politikaları yanında din özgürlüğü ve laikliğe farklı yaklaşımları, medyanın ve internetin artan gücü bu değişimler arasındandır. 


Elbette sözü edilen eski kurumları ve sosyal şartları geri getirmek mümkün olmadığı gibi, böyle bir çaba doğru da değildir. Ancak, med- 


resenin, tekkenin, köy odasının, mahallenin işlevini görecek kurumlara acil ihtiyaç vardır. 


Bütün bunlardan daha önemli olan ise, kaybolan geniş aile kültürüdür. Parçalanan ve kaybolan geniş ailenin kültür aktarımıyla alakalı işlevlerini, giderek artan bir şekilde ticari kurumlar üstlenmektedir. Dede ve büyük annelerle zayıflayan bağların bir sonucu olarak, artık yeni yetişen nesiller aile içinde değil, özellikle anne de çalışıyorsa, ücretle hizmet veren kurumlarda eğitim görmektedir. 


Günümüzde dindarlık, tabii bir ortamda aile üyelerinden öğrenilen ve mahallede ortaklaşa tatbik edilen bir hayat tarzı olmak yerine, kreş, anaokulu ve kurslar gibi hususi kurumlarda ücretiyle öğrenilen ve özel hayatta uygulanan bir davranış tarzı hâline dönüşmektedir. 


Sosyal değişim bu istikamette devam ederse, geleceğin dindarlığı herhâlde böyle olacaktır; bireysel ve özel alana hapsolmuş. Hâlbuki İslam toplumsal bir dindir. bu nedenle bireyselleşme ve özelleşme hem öz hem de şekil bakımından bu güne kadarkinden çok farklı bir dindarlık ortaya çıkaracaktır. Dinin toplumsal hayattan çekildiği bir durumda, toplumsal alana küresel şirketlerin dayattığı tüketim kültürü ve medya hâkim olacaktır. 
Sonuç olarak, asırlardır dindarların sosyal hayat ve ilişkilerini yönlendiren ve bizim de önceki nesillerden tevarüs ettiğimizden çok farklı yeni bir “edep” ortaya çıkacaktır. Il 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Prof. Dr. Hasan Kayıklık Çukurova Üniv İlahiyat Fak 





İnsanoğlu donanımları itibarıyla bazen yeryüzündeki varlıkların en güçlüsü oldugunu gösterir. Allah'ın insana bahşettiği akıl nimeti, onun çevresine hâkim olmasına ve etrafını yönlendirmesine imkân hazırlar. Öte yandan insanın bedensel ve nefsi zayıflıkları, eğer kontrol edilmezse insanı olması gerektiği yerden çok daha aşağılara düşürebilir. Bu durumu en iyi bilen Allah Teala, insanı kendi hâline bırakmamış, onu yönlendirmek ve yönetmek için sürekli ilkeler vazetmiştir. İlk insanla başlayan bu durum, son peygamber, İslam'ın resulü Hz. 
Muhammed'le son bulmuştur. Şu anda son peygambere gelen Kitap, insanlığı yönetmek ve yönlendirmek için herhangi bir değişime uğramadan varlığını korumaktadır. 


İnsan bu dinle, fıtratını diğer bir ifadeyle yaratılışa özgü insanlık vakarını koruyacaktır. 
Nitekim din, insanın hem dünyevi hem uhrevi mekân ve zamanda insanlığa yakışır ve yaraşır bir hayat sürmesi için, Allah'ın peygamberi aracılığı ile insana bildirdiği hayat kurallarından başka bir şey değildir. Öyle ki insan dünyaya salıverilmiş, kendi hâline bırakılmış, istediğini, hiçbir kural ve kaide tanımadan yapma ve yaşama özgürlüğüne sahip değildir. Onun için Allah, Kur'an'da, “İnsan bu dünyada başıboş bırakıldığını mı sanıyo?” (Kıyame, 75/36) buyurur. 


Kısaca ifade etmek gerekirse Allah, insanı dünyada kendi hâline bırakmıyor. O iyiyi-kötüyü, doğruyu-yanlışı, güzeli-çirkini, 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adaleti-zulmü, hakkı-batılı belirliyor ve insana bunları tefrik etme güç ve donanımını veriyor. İşte tam bu noktada dindarlık devreye giriyor. Nedir dindarlık? Dindarlık, yalın olarak, “İmanla bağlanılan ve teslim olunan Allah'ın vazettiği dinin insan tarafından yaşanmasıdır.” şeklinde tanımlanabilir. 
Buradan anlaşılmaktadır ki, Allah tarafından gönderilen din, insana bir hayat anlayışı sunar ve insan da bu yaşam felsefesini oluşturabildiği ölçüde dindar olarak kabul edilir. 


Dindarlık çok çeşitli açılardan değerlendirilebilir. Alışılmış olduğu üzere, bireysel 

ve toplumsal dindarlık zemininde konuyu tartışmak uygun olacaktır. Birey, insanlığın gereği olarak hayatını ferdi ve içtimai yönleriyle sürdürür. Din insanın hem bireysel hem de toplumsal hayatını kuşatmaktadır. Çünkü insan için din, hayatın problemlerine çözümler sunan inanç ve uygulamalardır. Problemlerine çözüm arayan insan, bu inanç ve uygulamaları yaşayarak dindar bir fert hâline gelir. 


İnsan dindarlık sıfatını taşımaya başlamışsa huzur ve mutluluğa doğru yol almaktadır. 
Çünkü dindarlığın ilk gereği olan imanla, varlığın gerçek sahibine teslim olarak hayatında kuracağı dengenin temellerini atmış bulunmaktadır. Dindarlığın diğer bütün teori ve uygulamaları imana dayanmaktadır. 
Olgun bir iman, insanı kemale taşıyacaktır. 
Mamafih iman aşktır, sevgidir, muhabbettir, teslimiyettir, fedakârlıktır, şüphe, endişe ve vesveseden arınmadır. 


İmanla başlayan, ibadetle devam eden ve ahlakla zirve yapan dindarlık, insan ve toplum yaşamını düzene koyar, her türlü bireysel ve toplumsal sorumluluğu, bilinçli bir şekilde hissettirir, insani hayatı yaratılış amacına uygun olarak düzenler. 


İman bağıyla Allah'a yönelen insan, O'nu sadece bir yaratıcı, bir hâkim, bir kural koyucu olarak düşünmez. Mümin için Allah, aynı zamanda bir sevgilidir ve insanın muhatap olduğu, duyduğu, hissettiği, algıladığı her şey Allah'ın insana bir emanetidir. 
Kâinattaki bütün varlıkları, her şeyden daha çok sevdiği Allah'ın bir emaneti olarak gören mümin, hiçbir şeye zarar veremeyeceği gibi, somut ve soyut varlığın tamamını sevgilinin korunması gereken hediyeleri olarak düşünür. Böyle bir hayat felsefesine ve böyle bir düşünceye sahip bir insandan olumsuz bir duygu, düşünce ve davranış beklemek, ona haksızlık olur. Çünkü onun dünyasında, insanlığın sevgi dili Yunus'un ifadesiyle “Yaradılanı hoş gör Yaradan'dan ötürü!” anlayışı hâkimdir. Bu anlayışla hayatını sürdüren insan, kendisi ve çevresi için bâr değil yar olur. Zahmet vermeyi, yük olmayı bir kenara bırakalım, o çevresine dosttur, yardımcıdır, ahbabdır. Böyle bireylerden oluşan toplum da insanlığın gereğine uygun bir toplumdur. 
Allah'ı bir sevgili olarak gören anlayış ve zihniyet sahibi insanların diğer insanlara, çevreye, tabiata, görülen ve görülmeyen varlığa zarar vermesi, kötülük yapması düşünülemez. Aksi hâlde Allah'ın rızasını kaybetme endişesi ve korkusu, mümini huzursuz eder. 


Dinin bireysel ve toplumsal yönünü birbirinden ayrı düşünmek, sadece anlamayı kolaylaştırmak için yapılan suni bir bölümlemedir. Yoksa din bireyde yaşadığı sürece toplumda, toplumda yaşadığı sürece bireyde yaşayacaktır. Bir madalyonun iki yüzü gibi olan bireysel ve toplumsal dindarlık, birbirinden tamamen ayrı ve bağımsız olmadığı gibi birbirini tamamlayan unsurlardır. 


Başta da ifade ettiğimiz gibi her din belli bir ruh ve anlayışı beraberinde getirir. Bireyler ve toplumlar tarafından benimsenen ve 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özümsenen söz konusu ruh ve anlayış, onların hayat felsefelerini oluşturur. İnsanların ve toplumların duygu, düşünce ve davranışlarına yansıyan din, bireysel ve toplumsal sonuçlarıyla kendini gösterir. 


Bu bağlamda baktığımızda, eğer hem inanç lı, dindar birey ve toplumdan bahsediyor hem de bu toplumda insana yaraşmayan davranışlardan bahsediyorsak, “Problem nerede?” diye sormak, kaçınılmazdır. Çünkü imanın ve dindarlığın olduğu bir yerde, insanın insanlığına, yaratıcının rızasına aykırı davranış ve tutumların bulunması bir çelişkidir. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için yaratıcının rızasına uygun bir iman ve din anlayışına geçmek gerekir. İçi boş, sözde iman ve sözde dindarlık, dindarlara bir yarar sağlamayacağı gibi, dine de zarar verir ki, bu Allah'ın rızasına uymayan bir durumdur. 


Söz konusu çelişkilerden kurtulmak için imanın insana verdiği ruh ve ahlakla, insanın sahip olduğu en büyük nimetlerden biri olan akıl birleştirilerek oluşturulan algılama mikyası, dünya görüşü ve hayat anlayışında doğru bir şekilde konumlandırılmalıdır. Ancak bu şartlarda, ruhunu kaybeden, modernitenin haz ve hız âleminde eriyen, günlük hayatın koşuşturma ve kaosunda örselenen çağdaş insan, hakikati yakalayabilir. Bu hakikat ise psikososyal hayatta, insanın yaralarına merhem, gönlüne huzur, derdine derman olacaktır. B 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Dindarlığı Göstergeler 
Üzerinden Okumak 


920808 kamuoyunda tartışma konusu olan ve popüler hâle gelen bazı 


.. 


göstergeler üzerinden meseleyi konuşmak, İürkiye'de dindarlığın hem 


kapsamı hem de kendi içindeki girift işleyen yapısını anlamamak demektir 


Doç. Dr. Mustafa Tekin Istanbul Üniv İlahiyat Fak 





Dindarlık, son yıllarda özellikle din sosyolojisinin en cazip konularından birisi olarak gündemdeki yerini almıştır. Hem konuyla ilgili akademik çalışmalarda bir artış, hem de kamuoyu araştırma şirketleri din-siyaset ilişkileri içerisinde dindarlık ve muhafazakârlık üzerine analizlerini artırdılar. Fakat bu araştırma ve analizler bir yandan dindarlığın tanım ve içeriklerini muğlaklaştırırken, diğer yandan dindarlığın hangi göstergeler üzerinden okunduğuna dair tartışmayı da başlattı. Çünkü dindarlığın ölçüldüğü göstergeler, daha önceki dönemde merkez-çevre arasındaki gerilim ve tartışmaların sembolik ögeleri içindeki sınırlardan çıkmıyordu. Bu bağlamda başörtüsü, siyasal İslam, köktencilik, İslamcılık, hoşgörü gibi kelimelerin 

bu dindarlık analizlerinde anahtar kavram olduğunu görmek şaşırtıcı olmayacaktır. 


Medyanın popüler dilinde sürekli “dindarlar” ve “muhafazakârlar” şeklinde ayırt edilen kategori, bir blok olarak homojen 

bir grubu tanımlıyor görünse de, gerçekten kategorik olarak böyle bir tasnifin farklı düzeylerde din ve gelenekle ilişkileri tanımlaması bakımından sınırlarının net olmadığını söyleyebiliriz. Üstelik dindarlık ve muhafazakârlığın arttığına dair iddiaların, 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bu kategorilerin içi net bir şekilde operasyonel olarak tanımlanmadan öne sürülmesi, bu çalışmaların bir başka zaafiyet noktasıdır. 
Mesela, muhafazakârlık çok rahat bir şekilde içeriğinin esnekliği sebebiyle toplumu tanımlayan en uç sınırlara kadar genişletilebilir. Öte yandan din ile muhafazakârlık arasında kurulmaya çalışılan pozitif ilişki 

ile muhafazakârlıktan mutlak olarak din çıkarılmasını yeniden tartışılması gereken ön kabuller şeklinde değerlendirmek aslında daha anlamlıdır. Çünkü muhafazakârlık, en seküler ideolojiler için de konuşulabilecek olgusal bir durumdur. 


Gündelik yaşamdaki etkileri ile daha net gözlemlediğimiz din; inanç, ibadet, ahlak vb. 
birçok boyutları ile insan ve toplum hayatında kendisini göstermektedir. Bu açıdan din, modernleşme tarihinde sık karşılaştığımız gibi sadece bireysel bir inanç ve vicdani bir mesele değildir. O, insan ve toplum hayatında bir projeksiyon geliştirir; bir dünya görüşü oluşturarak gündelik hayatı kapsayacak genişlikte yansımalarını gösterir. Özellikle İslam söz konusu olduğunda bu, daha fazla böyledir. Bir toplumda yaşayan insanlar dini; itikat, ibadet, ahlak, ritüel, bilgi, gündelik hayatın farklı alanlarındaki girift ilişkiler ağı 


U 


içerisinde yaşarlar. Bu anlamda dinin, kendi içerisinde farklı boyutlarından söz edilebilir. 
Glock, dindarlık için beş boyut ayırt etmektedir ki, bunlar dinî tecrübe, ayinsel (ibadet), teorik boyut (inanç), bilgi ve dinî kanaatlerin etkileme boyutudur. (Charles Y. Glock, “Dindarlığın Boyutları Üzerine”, Çev. M. Emin Köktaş, Din Sosyolojisi, 2. Baskı, Ankara, Vadi Yay., 1998, s. 254- 
255) Burada Glock'un etkileme boyutu, belki bizim dinin gündelik hayata nüfuzunu karşılayan bir anlam taşımaktadır. Üstelik çok farklı sınıf ve tabakadan oluşan toplumda, fertlerin dini yaşama düzeyleri birbirinden farklıdır. Bu açıdan biz, dindarlığı “Dinin insan hayatına nüfuz derecesi” (Mustafa Tekin, “Dindarlık Bağlamında Amel-i Salih Kavramına Sosyolojik Bir Yaklaşım” Dindarlık Olgusu, Bursa, Kurav Yay., 2006, s. 53) şeklinde tanımlamaktayız. 

Bu bağlamda “dindar” şeklinde tekemmül etmiş bir kategoriden ziyade, dinin insan hayatına etkisi oranında dindarlık derecele- 


rinden bahsedilebilir. 


İslam dininin hayata nüfuz edici niteliğine vurgu yaptık. Bunun anlamı; insan hayatını çerçeveleyen tüm alanlarda dinin nüfuz 

ve etkilerinin olduğudur. Bu bağlamda 

çok genel anlamda din ve hayat arasında dört boyuttan söz edebiliriz. Bunlar, inanç 





(itikat), ibadet, bilgi ve gündelik hayat. Din, insanlara inanmaları gereken inanç umdelerini verir. İbadet, İslam'ın bakış açısından sadece bildiğimiz namaz, oruç, hac ve zekât gibi klasik ritüellerle sınırlı değildir aslında. 
Kişinin Rıza-i Bâri'ye uygun tüm fiilleri birer ibadettir. Fakat burada biz, insan hayatının çok geniş bir alanına yayılan bu edimleri “gündelik hayat” kategorisi içinde vermekteyiz. Gündelik hayatın içerisine, alışveriş, çevre, insani ilişkiler, siyasi, toplumsal ve kültürel faaliyetler vb. hepsi girer. Mesela; israf etmemek, komşuya iyi davranmak, dürüst iş ve siyaset, yolsuzluk yapmamak vb. 
hep bu kategorinin içinde birer ibadettir. Bir de dini bilgi boyutu vardır ki, bir müminin imanını icmali olandan tafsili olana doğru dönüştürmesi ve edimlerini bir farkındalık oluşturarak yapması burada temel hedeftir. 


Açıklamaya çalıştığımız şekilde din ya da hayatın (çünkü din hayattır) bu dört boyutu, kişinin ferdi ve sosyal alanda dindarlığının ölçülebileceği boyutlardır. Bu bağlamda tevhide inanmak bir temel inanç umdesi olup, diğer inanç esasları, namaz, oruç, hac, zekât, dua, dürüst siyaset ve yönetim, çevreyi koruma, görevleri hakkı ve layıkıyla yapmak, yolsuzluğa bulaşmamak, hakikate dair bilgi, 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tecrübe ve birikimini arttırmak için gayret etmek, iyi anne-baba olmak vb. dindarlığa dair birkaç maddedir. Dolayısıyla ne sadece inancı, ne sadece klasik ibadetleri, ne de gündelik hayat ve bilgi sahibi olmayı dindarlığın yegâne sınırları olarak belirleyemeyiz. 
Mesela; sıkça duyduğumuz şu söylemler eksik ve yanlış dindarlık anlayışının sonucu gibi durmaktadır: “İbadetlerimi yapmadığıma bakmayın; benim kalbim temiz”, “ben sadece inanıyorum; din kalpte olup biten bir şeydir.” Buna karşılık namaz kılıp dürüst olmayan tüccar, hastasından bıçak parası isteyen doktor, malzemeden çalan müteahhit, hileli mal üreten fabrikatör, dürüst olmayan siyasetçi vb. de (bkz. Mustafa Tekin, Kutsal Sekülarizm, İstanbul, Açılımkitap Yay., 2011, s. 147-148) dindarlık açısından problemdirler. 


Buraya kadar dindarlığın, hayatı kuşatan tüm insani edimlerle ilintisi olduğunun altını çizdik. Şimdi kısaca göstergeler üzerinden dindarlığa yaklaşımları analiz edebiliriz. 
Aslında dindarlığa dair bu kuşatıcı boyutları belirledikten sonra, örtük biçimde, göstergeler hele sembolik göstergeler üzerinden bir dindarlık ölçümü ve analizinin ne kadar eksik ve kadük kalacağını da söylemiş olduk. 
Bu sembolik göstergelerden en önemlisi de, hiç şüphesiz başörtüsüdür. Başörtüsünün 

bu bağlamda sembolik bir gösterge hâline gelmesi, Türkiye'de uzun yıllar konuyla ilgili yaşanan sorunlarla bağlantılıdır. 
Ancak salt başörtüsü üzerinden yapılacak dindarlık okumaları, genel vasatı ve başörtüsünün içeriklerini gözden kaçırmaktadır. 
Söz gelimi; en başta dindarlıkta bir seküler içeriğin başörtüsü üzerinden okunması söz konusu olabilir. (Mustafa Tekin, “Seküler Kutsanmak İstiyor”, Eski Yeni, S. 13, Ankara, 2009, ss. 5-13) Başörtüsü hiç şüphesiz dindarlığın ölçülebileceği göstergelerden birisidir; ancak yegâne dindarlık ölçüsü değildir. 

Şimdi bazı araştırmalardan örnekler verelim. Boğaziçi Üniversitesi ve Açık Toplum'un birlikte gerçekleştirdikleri bir araştırmada, maddeler hâlinde şunlar ifade edilmektedir. “İbadetlerini yerine getirmeyenlerde rahatsızlık azaldı”, “İbadetleri yerine getirme oranı azaldı”, “Eşcinsellik, dekolte ve alkole hoşgörü arttı”, “Kürtaja onay.” Bu maddeler, muhafazakârlık araştırması bağlamında sıralanıyor; ancak muhafazakârlık ile dindarlık kavramları eşitlenmiş. Ele alınan konuların çoğu, kamuoyunda sürekli sembolik göstergeler oluşturan maddeler. Nitekim araştırmada muhafazakârlıkta bir ılımlılaşmadan bahsediliyor. (Araştırmanın bulguları için bkz. 
http://Wwww.aciktoplumvakti.org.tr/pdf/muhafaza- karlik/01.pdf) Ali Çarkoğlu ve Binnaz Toprak'ın çalışmalarında da köktencilik, irtica gibi sembolik ve en önemlisi içeriğinin subjektif yargılarla doldurulduğu kavramlar üzerinden konuşulmaktadır. Söz gelimi; çalışmada deneklere kendilerini hangi kategoride gördükleri sorulurken, “Laik” ve “İslamcı” şeklinde kategoriler ayırt edilmişlerdir. İslamcılık, entelektüel bir hareket iken, halka yönelik böyle bir çalışmada “İslamcı” kategorisinin bulunması; bir yandan bir gösterge üzerinden meseleyi ölçmek, diğer yandan da halkta karşılığı olmayan bir kategoriyi ankette sunmak anlamına gelmektedir. Diğer yandan, kadınların örtünmesi ile köktencilik arasında kurmaya çalıştığı pozitif ilişki de yukarıdan beri anlatmaya çalıştığımız maluliyeti üzerinde taşımaktadır. (Bu araştırmanın sonuçları için bkz. www.tesev.org tr'den Ali Çarkoğlu-Binnaz Toprak, Değişen Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset, İst., TESEV Yay., 2006) 


Aslında popüler düzeyde gerçekleştirilen bir çok araştırmada, dindarlığın ölçümlerinin kapsamlı bir şekilde yapılmadığı görülebilir. Sadece kamuoyunda tartışma konusu olan ve popüler hâle gelen bazı göstergeler üzerinden meseleyi konuşmak, Türkiye'de dindarlığın hem kapsamı hem de kendi içindeki girift işleyen yapısını anlamamak demektir. Bir de meselenin önemli boyutu, İslam'ı diğer dinler gibi değerlendirmemek ve İslam hakkında iyi bilgi sahibi olmak, bu araştırmalar için bir ön şart olmalıdır. Çünkü bütün sosyal bilimlerde, en başından beri temel kriz noktalarından birisi de budur. Il 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Dindarlık, toplumsal yaşamın sosyal ve kültürel çeşitliliğini gözler önüne serecek biçimde farklı tipleri ile karşımıza çıkmaktadır. Cinsiyet, dindarlıkta farklılaşmaların meydana gelmesine sebep olan etkenlerdendir. Cinsiyet, doğuştan gelen bir özellik olmakla birlikte, kadın ve erkeklerin sosyal konumları, rol ve davranış biçimleri büyük oranda toplumsal ve kültürel hayatın içinde şekillenmektedir. Hayat boyu devam eden sosyalleşme süreçleri bağlamında bireyler, 


kendi cinsiyetlerine dair kültürel değerleri öğrenmekte ve bahsi geçen kültürel değerleri özümseyerek toplumsal davranışlara dönüştürmektedirler. Yaş, eğitim düzeyi, ekonomik ve toplumsal konum gibi özellikleri ise kadın ve erkeklerin cinsiyetlerine dair kültürel değerleri özümsemelerinde, tutum ve davranışlarını şekillendirmelerinde etkili olmaktadır. Bahsi geçen kültürlenme ve toplumsallaşma süreçlerine bağlı olarak, kadın ve erkekler, ayrı toplumsal konumları, sosyalleşme biçimleri, kültürel değerleri ile farklı dindarlık tiplerini temsil eden failler olarak karşımıza çıkmaktadır. 


Kadın dindarlığı, kadınların doğuştan getirdikleri cinsiyet özelliklerine ilave olarak, kültürlenme ve sosyalleşme süreç leri sonunda edindikleri rol ve statülerinin dindarlıklarıyla olan etkileşimini anlatan bir kavramdır. Buna göre, kadınların doğuştan getirdikleri cinsiyet özellikleri ile sosyalleşme ve kültürlenme süreçleri içinde edindikleri toplumsal statü, rol ve konumla- 


ocak 2013 / sayı 265 


rı, erkeklerin dindarlığından farklılaşan bir dindarlığın gelişmesine sebep olmaktadır. 


Esasında kadın ve erkeklerin dini tutum ve davranışları arasında görülen farklılıkların fıtrattan gelen biyolojik, fizyolojik ve psikolojik özelliklerinden mi yoksa kadın ve erkeklerin farklı toplumsallaşma ve kültürlenme süreçlerinden geçmelerinden mi kaynaklandığı noktasında farklı görüşler bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar, doğuştan gelen biyolojik, fizyolojik ve psikolojik özelliklerin kadın ve erkeklerin 


toplumsal davranışlarını, dini tutumlarını etkilediğini göstermektedir. Bununla birlikte, benzer araştırmalar, toplumsallaşma ve kültürlenme süreçlerinin, dini tutum ve davranışların şekillenmesinde doğuştan getirilen cinsiyet özelliklerinden daha etkili olduğunu işaret etmektedir. 


Dünya genelinde ve ülkemizde yürütülen dindarlık araştırmaları göstermektedir ki, kadınların nicelik ve nitelik olarak dine, özellikle de ibadetlere, erkeklerden daha yoğun bir biçimde yönelmeleri, kadın dindarlığının ayırt edici bir özelliğidir. 
Buna göre, kadınlar dine, özellikle de toplu ibadetlere erkeklere göre daha fazla ilgi göstermekte ve katılmaktadır. Yine bu araştırmalar göstermektedir ki, bireysel 

ve toplu ibadetlere erkeklerden daha fazla yönelen kadınların duygusal yoğunlukları ve coşkuları da erkeklerden daha yüksektir. 
Kadınların dindarlık biçim ve düzeylerinde gözlemlenen bu farklılaşma ise genellikle aile merkezli yaşamları, eş ve anne olma konumları, meslek sahibi olma durumları ve ekonomik düzeyleri ile açıklanmaktadır. 


Bu açıdan kadınlar, toplumsal ve ekonomik konumlarının sınırlılığının neden olduğu yoksunluk duygularını telafi edecek biçimde çocukları ve aileleri için dua etmek, dilek ve isteklerde bulunmak üzere özellikle de toplu ibadetlere yoğun bir biçimde katılmaktadırlar. Sonuç olarak ise dini ibadet ve uygulamalar, kadınlara, toplumsal ve ekonomik konumlarından kaynaklanan yoksunluklarını ve sıkıntılarını sabır ve kader anlayışı çerçevesinde aşma, yardımlaşma ve dayanışma ağları kurma, çocukları ve aileleri için manevi bir girişimde bulunma olanağını tanımaktadır. Bu durumu gözler önüne serecek biçimde yapılan araştırmalar, kadınların bireysel ibadetlere ilave olarak, dini sohbet ve toplantı, mevlit, ramazan ayı süresince gerçekleştirilen mukabele gibi toplu dini pratiklere erkeklere 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oranla daha fazla yöneldikleri ve katıldıklarını göstermektedir. 


Öte yandan ev ve hane dışında daha 

fazla zaman geçiren, etkileşime giren ve bilgilenen erkeklerin aksine, aileyle sınırlı toplumsal yaşamları, kadınların daha geleneksel bir hayat sürdürmelerine sebep olmaktadır. Geleneksel yaşam tarzları ise bilgi boyutu daha düşük, geleneksel toplu ibadetlerin daha yaygın olduğu geleneksel dindarlığın etkilerinin, kadın dindarlığında daha fazla hissedilmesi sonucunu beraberinde getirmektedir. Kadınların toplumsal yaşantılarından kaynaklanan yukarda zikredilen özelliklerin yanı sıra doğuştan getirdikleri biyolojik, psikolojik ve fizyolojik özellikleri de dindarlıklarına etki etmektedir. Bu çerçevede olmak üzere kadınların, fıtraten daha duygusal, daha az risk alabilen, daha geleneksel ve muhafazakâr bir yapıya sahip oldukları belirtilmektedir. 
Fıtraten sahip oldukları bu özellikleri ise bilgilenme eğilimi düşük, duygusal yanı güçlü bir dini hayatı sürdürmelerine neden olabilmektedir. Yaş artışı, kadınların dine yönelimlerini yoğunlaştıran bir diğer biyolojik etkendir. 


Fıtraten sahip oldukları özellikler ile toplumsal ve kültürel yaşantıları, kadınların erkeklerden daha yoğun bir biçimde dine yönelmelerine neden olsa da, eğitim düzeyindeki artış, ekonomik ve mesleki güvenceye sahip olmak, modern bir ortamda yaşamak kadınların dini yönelimlerini azaltabilmektedir. Bununla birlikte, eğitim düzeyindeki artış, ekonomik ve mesleki güvenceye sahip olmak, kadınların araştır ma ve öğrenme eğilimlerini artırarak bilgi düzeyi yüksek bir dindarlık biçimine sahip olmalarına da sebep olabilmektedir. Sonuç olarak, kadınların fıtraten sahip oldukları özellikleri ile toplumsal ve kültürel yaşantıları, genel olarak dine erkeklerden daha fazla yönelmeleri sonucunu doğurmaktadır. 
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Dindarlık Üzerine 


Prof. Dr. Bahattin Akşit ile Söyleşi 


Söyleşi: Mehmet Yüksel - Fotoğraf A. Rüştü Kişi 





>> Dindarlığı nasıl tanımlarsınız? 


Sosyolojide direk tanımlar yapmayız. Biliyorsunuz, din konusunda sosyolojinin iki farklı yaklaşımı var. Birincisine klasik din sosyolojisi diyoruz. Bu 19. yy. sosyologlarının dine bakışlarıdır. İkincisi ise yeni din sosyolojisi dediğimiz yaklaşımdır. Bunlar da 1950-60'lardan sonra sosyologların dindeki canlanmayı gördükten sonra yeniden geliştirdikleri kuramlardır. Klasik din sosyolojileri 19. 
yy.dan sonra şehirleşme, sanayileşme ile birlikte dinin özel alana çekileceği ve dini faaliyetlerin de giderek azalacağı yönünde bir öngörüde bulundular. Marks, Durheim, Weber buna benzer şeyler söylediler. 

20. yy.da İkinci Dünya Savaşı ve özellikle 70'lerden, 80'lerden sonra din yeniden sosyologlar ve kamuoyu tarafından ele alınmaya başladı. Çünkü dinin özel alana çekilmediği gözlendi. Esasında dinin özel alana çekileceği öngörüsü Hristiyanlıktaki Protestanlığa bakılarak yapılan bir öngörü idi. Oysaki mesela İspanya'da uzun zaman Katoliklik kamusal alandan çekilmedi. Ne zaman çekildi? Ne zaman ki Katolik din adamları devleti kontrol etmekten vazgeçtiler ama bunun 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karşılığında kamusal alanda var olmaları sağlandı ve o zaman daha normalleşmiş bir duruma geldiler. 


Bütün bunlardan hareketle normatif bir tanım vermek istemiyorum ama en genel anlamıyla dindarlık, bir kutsal alanın, bir kutsal metnin ya da kutsallıkla ilgili inancın insanın hayatını anlamlandırırken dikkate alınmasıdır. Dindar insan, dindarlık derecelerine göre bu kutsal alanı/metni ya da kutsallığı daha az veya daha fazla dikkate alıyor. 
Dindarlık bunun dikkate alınma derecesidir. 
Öyle dindarlar oluyor ki hayatını tamamen buna vakfediyor. Hristiyanlıkta manastırlara çekilen din adamlarını, 16. 17. yy; larda yaşayan dervişleri düşünecek olursak hayatlarını tamamen dine vakfediyorlar. Aşağı yukarı bütün toplumlarda bu kutsal alan var. Ve insanlar bu kutsal alanla ilişki kuruyor, birbirleriyle aralarındaki ilişkileri ile kutsal alanı yeniden inşa ediyor, yeniden anlamlandırıyorlar. Dünyayı anlamlandırma biçimlerinden birisi de kutsallık. Bununla etkileşim ve gerilim içinde olan bir diğer süreç de dünyevilik. Ekonomik, siyasi, kültürel ilişkiler, bütün bunlar hayatı anlamlandırırken işin içine giriyor. 


۰ 


Dinin toplumsal hayatta yaşanışından mesela ekonomik hayattaki yaşanışını ele alalım. 
Belki burada üç grubu ele almamız lazım. Bir kısım insanlar diyor ki modern hayatta ekonomi öylesine karmaşıklaşmıştır ki, ekonomi ile ilgili davranışlarımızı ekonomik verilere göre değerlendirmemiz gerekir. İkinci bir grup diyor ki ekonomi ile ilgili davranışlarımızı kutsal metinlere göre düzenlememiz gerekir. Her ne kadar modern ekonomilerde bankalara varmadan, kredi almadan çalışma yapmak zor ise de mümkün olduğunca bankalara müracaat etmememiz, faiz almamamız ve bunlardan bağımsız yaşamamız gerekir diyorlar. Bunun için de büyük zorluklara katlanan kişilere de rastladık. Mesela bir şey sattım, külliyetli bir para aldım. Bunu bankada faizsiz yatırırım, vakti geldiğinde bekletmeden hemen çeker, böylece müm- 


ry 
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Dindarlığın toplumsal hayata aksi nasıl olmaktadır” Dindarlığın belirgin belli başlı yansımalarından söz edebilir miyiz? 





kün olduğu kadar bankada az tutarım diyor. 
Üçüncü grup ortada bir grup... Evet, faize ya da bir nevi tefeciliğe bulaşmamamız lazım ama ekonomide artık bu sistemden bağımsız yaşamak mümkün değil, Öyle ise zaruri durumlarda kredi çeker, bankayı kullanırız, diyor. Biz işteki başarı, ekonomi ve dini inanç üzerine bir çalışma yaptık ve dini inanç işteki başarıyı etkiler mi, diye sorduk. Cevap verenler evet dinin olumlu etkisi vardır, dindar olan insan düzgün yaşar ve hayatta da başarılı olur diyor. Bazıları da dini hayatında kullananlar da var, o kadar dindar değil ama dindar gibi davranıp müşteri çekenler de var, diyor. Bazıları da işteki hayat çalışmaya bağlıdır, dinin etkisi yok diyor. 


Muhafazakârlık kavramı ne ifade etmektedir? 


Muhafazakârlık, dindarlığı da içine alan ama onun dışına çıkan alanları da kapsayan, insan hayatıyla ilgili birtakım degerlerin muhafaza edilmesi, muhafaza edilerek yaşanması ile ilgili bir tutum, bir 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yöneliştir. Muhafazakârlığın esasen siyaset sosyolojisinde ortaya çıkışı liberalizme karşı muhafazakârlık şeklinde olmuştur. 
İngiltere'de, Fransa'da Fransız Devrimi ve liberal laik dünya ve buna karşı muhafazakâr 


bir kesim çıkmıştır. Muhafazakârlık, geçmiş- 


teki toplumsal hayatımızda da çok değerli şeyler vardı, onları koruyalım, düşüncesi ile çıkmıştır. Mesela İngiltere'de bir uçta muhafazakâr parti, diğer uçta işçi partisi, ortasında da liberal parti vardır. 


) Türkiye'deki muhafazakârlık ya da dindarlık sizce nasıl tanımlanabilir? 

Türkiye için farklı bir anlam kazandı muhafazakârlık. 1980 öncesinde 


muhafazakârlık solculuğa karşı sağcılık olarak algılandı, hatta sağcılık/muhafazakârlık 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ile solculuk/laiklik şeklinde bir tasnif ortaya çıktı. Seksenlerden sonra bu akslar değişti. 
Liberallik işin içine girdi. Muhafazakârlık ile dindarlık sanki çakışma düzeyleri birbiri- ne çok yakınmış gibi bir izlenim oluştu. 
Kamusal algılamada böyle bir şey oluştu, muhafazakârlık denince dindar demek gibi algılandı. Şu sıralar sanki muhafazakârlık ve dindarlık ayrışıyor gibi görünüyor. Ancak burada da çok katı sınırlardan söz edemiyoruz, değişkenlik var. 


Günümüzde dindarlık denildiğinde anlaşılan şey ile geleneksel dindarlığı karşılaştırdığınızda neler söylersiniz? 


Geleneksel toplumlarda din, toplumun genelini anlamlandıran sembolik, kültürel bir sistemdir. Her alan dinin şemsiyesi altındadır. 
19. yy. öncesi Osmanlıyı düşünün. Padişah hem sivil/devlet otoritesini kullanırken hem de halifedir, dini otoritenin başıdır. İkisi birleşmiş durumda. Toplumsal hayatta da durum böyledir. Dünyevilik ve dindarlık iç içe geçmiş durumda, gerilim de az hissediliyor. 
Zira dünyevilik, dindarlığa tabi olmuş durumda. Fakat modern hayat, dinin ekonomi alanından, siyaset alanından, bilim-teknoloji alanından farklılaşmasıdır. Modernleşmenin en temel unsurlarından birisi, alt sitemlerin ve alanların birbirinden ayrışması ve özerkleşmedir. Modern toplumun bu karmaşadan çıkabilmesi için 17. yy'dan itibaren ekonomi özerkleşip ayrıldı. Artık ekonominin kanunları, devletin kanunlarından ayrı kanunlardı. 
Siyaset yönetimi için siyaset bilimi ortaya çıktı. Toplum, sivil toplum olarak devletten bağımsızlaştı. Sanat hem devletten, hem ekonomiden bağımsızlaşıp kendi alanını ortaya çıkardı. Bilim bütün bunlardan bağımsızlaşıp kendi mantığı ile işleyen disiplinler hâlini aldı. Bütün bu alanlar birbirlerini etkiler ama hepsinin özerk mantığı vardır. 
Bu anlamda modem toplumlarda dindarlık daha karmaşık, daha çok kafa yorulması gereken bir alandır. 


\ Türkiye açısından baktığımızda modern 

zamanlardaki dindarlık ile postmodern 

zamanlardaki dindarlık arasında ne gibi 
| farklılıklar var hocam? 


/ 


Post modern dünyanın özelliklerinden birisi sanat, ekonomi, siyaset gibi bütün alanların her birinin bir anda küresel dünyanın içinde erimesi, öbür yanda birbirlerinden farklılaşarak kopmaları, parçalanmaları. Küresel çapta böyle bir şey yaşanıyor. Bir yandan küresel olarak her şey birbirinin içerisinde birleştiriliyor, bir yandan da dışlanıyor, farklılanıyor. 
Tabii özellikle modernizmin hâkim olduğu dönemlerde bilim ve teknoloji ve onun mantığı hâkimdi bütün alanlara. Şimdi post moderniteyle birlikte bilim bu hâkim durumunu kaybetti. Nasıl ki geleneksel dünyada din hâkim görülebilirse, modern dünyada da bilim hâkim durumdaydı. Post modern dünyada, şimdi ne din hâkim ne de bilim hâkim. 
Yani bütün bu alanlar, sanat alanı, ekonomi alanı, siyaset alanı bunların her birisi kendi mantıklarıyla işlemeye devam ediyor. 


\\ Türkiye'ye özgü bir dindarlıktan söz edebilir / miyiz? 
Bir dönem Kırgızistan'da kalmıştım. Orada bir Türk üniversitesi var, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi. Orada da gözlemledim. 
Mesela, Türki dünyada ve Türkiye'de Hanefi mezhebi daha yaygındır. Türki dünyadaki ve Türkiye'deki dindarlığın diğer ülkelerdeki dindarlıktan farkı bu mezhep farklılığıyla tarif edilir. İkinci olarak da 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun tecrübesi var. 19. yüzyıl- dan itibaren başlayan reformlar var. Cumhuriyetin kuruluşu ve cumhuriyetle birlikte yaşanan laiklik deneyimi var. 


\ Dışa dönük dindarlıkta dindarlığın içi boşalmakta mıdır? Dışa dönük dindarlık hakkında 

// neler söylemek istersiniz? 

Bizim dindarlıkla ilgili yaptığımız (Türkiye'de 

Dindarlık, İletişim Yayınları, 2012) araştırmada 

çıkan bulgulardan bir tanesi de laik kesimin 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dindar olmadığı yönündeki algının yıkılması oldu. Gerçekten dokuz farklı şehirde derinlemesine görüşmeler yaptık, bu illeri kısaca sayayım isterseniz: doğudan batıya, doğuda Diyarbakır ve Erzurum, kuzeyde Trabzon, içeriye doğru gelince Çorum, Kayseri, güneyde ve batıda Adana, Denizli, İzmir ve İstanbul. Bu illerin her birinde 25-30 civarında derinlemesine görüşme yaptık. 
Görüştüğümüz kişilere sorularımızı sorduğumuz zaman kendine göre dindarlık anlayışlarının olduğunu gördük. Yani ben kendime göre dindarlık yaşıyorum, kendime göre dini inancım var ve ibadetlerimi yapıyorum, işte orucumu tutuyorum, evde namazımı kılıyorum ama bunu gösterişe dökmüyorum şeklinde çok ifade oldu. Bütün bu şehirlerde hem inançlarını hem de ibadetlerini ifade eden çok sayıda kadın, dindarlığı sadece tesettürlü olmak olarak algılamıyor. Bu başını örtmeyen kadınların önemli bir kısmı dindar olduğunu söylüyor. Kendine göre de ibadetlerini yerine getirdiğini söylüyor. Bu önemli bir bulguydu. Bunu özellikle belirtiyoruz kitapta. 


Dışa dönük dindarlık dönüp dolaşıp kadınlar üzerine geliyor. Ama dışa dönük dindarlık deyince mesela ramazan ayındaki iftarlar, iftar sofraları da akla gelebilir. Dışa dönük dindarlığın göstergelerinden bir tanesi de o. Hakikaten fakir olan insanlar o sofrada yer bulabiliyor. Belediye kocaman tabelasını asıyor ya da isim afişi yer alıyor orada hayır sahibinin. Bu hoş bir şey değil. 
Reklam edilmemesi gerekiyor. Evet, esasında soru şu: Küresel kapitalizmle dindarlık nasıl birlikte oluyor, nasıl ayrışıyor? Modem kapitalizmle dindarlık nasıl birlikte var oldu, olamadı onu biliyoruz. O geçmişteki bir dönemdi. Şimdi yeni dönemi yaşıyoruz. Küresel kapitalizmle dindarlık nasıl bir arada olacak? Küresel kapitalizm ve post modern parçalanmışlıklar ile dindarlık nasıl bir arada olacak? Bunun görüntüleri neler olacak? 
Bunu hem Türkiye'de, hem dünyanın geri kalanında gözleyeceğiz. Din sosyologları için çok zengin bir çalışma alanı bu. J 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Dindarlığa Nefsin Vedi Engeli 


Bir dine mensup olmak insanda fitri bir duygudur Nitekim Allah Teala: “0 hâlde yüzünü, Allah'ı bir tanıyarak dine, Allah'ın insanları üzerine yaratmış olduğu fıtratına doğrult. (Rum, 30/30) buyurarak bu fıtrata işaret 


etmektedir 


Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 





Dini hayat ve dindarlığı hem tetikleyen hem de köstekleyen özellikler insanın kendisinde saklıdır. Dindarlığı başka alakalardan, nefsani hazlardan arındırabilmek, kalbi itminana ve zihni olgunluğa ermiş olmaya bağlıdır. 
Çünkü dindarlık bir his, duygu ve gönül işidir. İnsanın duyguları ise çoğu zaman kar maşıktır ve birtakım etkilerin yoğunluğunda şekillenmektedir. 


Dindarlık her şeyden önce ihlas ve samimiyet ister. İhlas, amel ve ibadete başlarken niyeti gönül imbiğinden geçirip ona hiçbir yabancı dünyevi madde katmamak, saf ve berrak hâliyle damıtmak ve nefse bir pay çıkarmamak demektir. İhlas, midedeki besinlerden süzülüp kan damarlarının yanından geçerek tertemiz çıkan süte benzer. Nasıl ki sütün içinde bulunabilecek kan veya pislik mide bulandırırsa, riya karışmış dindarlık da öyledir; ihlası bozar. 
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Dindarlığı tetikleyen ve besleyen iki temel vasıf vardır: Sıdk ve ihlas. Sıdk dindarlığın sünnete, peygamber modeline uygun yapılmasıdır. İhlas ise kulluk ve ibadetin Allah için olmasıdır. Nitekim Allah Teala buyurur: “Kim Rabbine kavuşmak dilerse salih amel işlesin. Rabbine ibadet ederken de hiç kimseyi ortak koşmasın.” (Kehf, 18/110) “Yüzünü ihlasla Allah'a çevirenden daha güzel dindar kim olabilir.” (Nisa, 4/125.) 


Kul için bir matlup, bir de talep vardır. İhlas matlubun, sıdk ise talebin bire indirilmesidir. Sıdk asıldır, ihlas ondan sonra hasıl olur. 
İhlas sıdka tabidir. İhlas amele başladıktan sonra meydana gelir. Dindarlıkta kula en çok lazım olan da ihlastır. İnsan ihlas sayesinde nefsin afetleriyle amelleri bozan hallerden haberdar olur. Çünkü insan amelden ve ameli ihlasla yapmaktan sorumludur. 
Nitekim Kur'an'da: “Hâlbuki onlar, Allah'a 


dinde ihlas sahibi olarak ibadetle emrolundular.” (Beyyine, 98/5.) buyrulur. 


İhlas temeline dayalı halis dindarlığın en büyük engelleri nefsin hile ve desiseleridir. 
Bu yüzden ihlası da ihlası bozan şeyleri de iyi öğrenmek gerekir. İnsanoğlu mayasında- ki kulluk duygusunu bazen yanlış yönlendirerek negatif pozisyonlara düşürmekte ve bu negatif kulluk tezahürleri zaman içerisinde insanoğlunu halisane dindarlıktan uzaklaştırmaktadır. İnsanı dindarlık sürecinden uzaklaştıran bu negatif kulluk tezahürleri nefsin tuzaklarıdır. 


Samimi dindarlık, ihlas üzere olmaya çabalamaktır. İbadet ve taat konusunda kendisinde varlık görmemektir. Gönlü kirleten, kalbi hasta eden ve dindarlığa zarar veren yedi nefsani illet ve engel şunlardır: 1- Kibir/bü- yüklük taslama, 2- Ucup/kendini beğenme, 3- Riya/gösteriş, 4- Gadap/öfke, 5- Haset/kıs- kançlık, 6- Mal sevgisi, 7- Makam tutkusu. 


1- Kibir, Allah'ın kendine has kıldığı kibriya ve azamet sıfatının nefsani zaaf ve şeytani bir vasıf olarak tezahürü olup insanın temel problemidir. Âlemdeki zuhuru şeytanın kibirle kendini Âdem'den üstün görerek secde etmemesiyle başlamış, (bkz. Bakara, 2/34.) 
ondan da insana geçmiştir. Kibrin tedavisi, insanın konumunu ve yerini bilerek tevazu sahibi olmasından geçer. 


2- Ucup, kendini beğenerek büyüklenip başkalarına tepeden bakmayı, başkalarını hor görmeyi doğuran nefsani ve şeytani bir vasıftır. Başa çıkılması çok kolay olmayan bu özellik dini hayatı zedeler. Ucubun tedavisi, kibirde olduğu gibi tevazu sahibi olmaktır. 


3- Riya, takdir edilme, beğenilme arzusuyla başkalarına karşı yapılan gösteriştir. İnsanların övmelerine karşı zaaf göstermek; yermelerinden korkmak ve incinmektir. Bunu tetikleyen şey, kendini beğenmektir. Riya, ihlasın zıddıdır. İnsanların en çok ayakları- 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nın kaydığı alan da burasıdır. Riya pek çok hadis-i şerifte şirk-i hafi olarak değerlendirilmiştir. (bkz. İbn Mace, Zühd, 21; İbn Hanbel, III, 30) 


Nefsin amelleri ve dini hayatı boşa çıkarmak için kullandığı en önemli vasıtalardan biri övülmekten duyduğu hazdır. Çünkü nefis biraz övgü görse semavat ve arzı bile sırtında taşır. Ama övgü olmayınca; kendisine prim verilmeyince hemen tembelleşir. Nitekim rivayete göre bir kişi yıllar boyu mescidin birinci safında namaz kılmış. Bir gün her nasılsa bir engel sebebiyle ikinci safta kılmak zorunda kalmış. Bir süre cami ve cemaatten kaybolan bu kişiye sebebini sormuşlar. Demiş ki: “Şu kadar yıldır kıldığım namazları hep ihlasla kıldığımı sanıyordum. Bir kere ikinci safta görülmekten öyle rahatsız oldum ki ömrüm boyunca riya yaptığımın farkına vardım. Bu yüzden evimde eski namazlarımı iade ve kaza ile meşgul olduğum için ortadan kaybolmuştum.” 
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Riyanın tedavisi ihlasa ermeye çalışmakla olur. Ayrıca bu hâlin tedavisi, Allah'ın kalıba değil, kalbe baktığını; ahiretteki derecenin kalpteki duygulara bağlı olarak eksilip artabileceğini bilmek suretiyle olur. 
İçte bulunan bir hâli dışta ızhar etmenin bir faydası bulunmadığı gibi, halkın övgü ve yergisinin Hakk nezdinde hiçbir değeri yoktur. 


4- Gadap, öfkelenip kızma hastalığıdır. 
Gadap, dindarlığı etkileyen nefsin tuzaklarından şeytani bir sıfattır. Dindarlık sürecindeki tedavisi kazaya rıza göstermeye alışmak suretiyle olur. 


5- Haset, başkalarının sahip olduğu nimetleri kıskanmaktır. İnsanın gözü dışa dönük olduğu için daima karşısındakini görür. Bu da insanın halkın ayıplarıyla uğraşıp kendi eksiklerini görmezden gelmesine veya kendindeki güzellikleri değil, karşısındaki nimetleri görmesine sebep olur. Hasedin sebebi taksimr-i ilahiye razı olmamaktır. İnsan, samimi bir iman ile ilahi taksime razı olma özelliği kazandığı an, nefsin kıskacından kurtulur ve dindarlığını sağlama almış olur. 


6- Mal sevgisi, hırs ve tama ile dünyaya düşkünlüktür. Sebebi ölümü unutmak, nefsin insana telkin ettiği ebediyet duygusuna aldanmaktır. Tedavisi ölümü çokça hatırlamak, ebediyet yurdunun dünyada değil, ahirette bulunduğunu düşünmektir. 
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7- Makam tutkusu, kendini beğenme hastalığından, şöhret ve baş olma arzusundan kaynaklanır. Tedavisi Allah'ın kendisine hakkı hakk bilme lütfunda bulunduğunu, ancak Allah'ın bu lütfuna karşı şükürde kusur ettiğini düşünerek tevazu/alçak gönüllülük yolunu tutmakla olur. Baş olma ve itibar duygusu, insanı içini ihmal edip dışını süslemeye yönlendirir. 


Bütün bu illetler samimi dindarlığa zarar verir. Bunlardan temizlenmenin en kestirme yolu dindarlığımızı sorgulamak; yani muhasebeye çekmektir. Bu muhasebe bir kalp sor gulamasıdır. “Bugün Allah için ne yaptım? 
Yaptıklarımın ne kadarı Allah için, ne kadarı nefsim için? İşin içine ne kadar "görsünler ve desinler" kaygısıyla riya denen şirk-i hafi girdi? Kalbim nasıl? Acaba dünya için mi atıyor, Allah için mi? Kalbim, yüreğimi elime alıp insanlar içine çıkabilecek saflıkta mı?” 
Bu muhasebeler dindarlık sürecinde insan davranışlarına farkındalık bilinci kazandıran kalp sorgusudur. 


Netice itibarıyla halisane dindarlık kolay bir iş değildir. Çünkü dindarlık, halkın nazarında “dindar” görülmekten hoşlanmak, akabinde takdir ve saygı görmekten haz almaktan ibaret değildir. Aksine birtakım dünyevi arzu ve isteklerden soyutlanmak, Allah'a kulluk ile nefse gem vurabilmektir. Din de, dindarlık da sadece Allah'ındır, O'ndan gelir ve O'nun için yapılır. Ji 


Vüzlerinizi doğudan ve batıdan yana çevirmeniz iyilik (birr) değildir Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlerine iman eden; Ü'na olan sevgisine rağmen malı yakınlara, yetimlere, yoksullara, yol oğluna (yolda kalmışa) isteyip dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) 


veren; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenler (in tutum ve davranışıdır) İşte bunlar doğru olanlardır ve muttaki olanlar da bunlardır” (Bakara, 2477) 





Dindarlığın Ölçüsü 


Prof. Dr. Ejder Okumuş Eskişehir Osmangazi Üniv İlahiyat Fak 





Dindarlığın tarif edilmesi, anlaşılması 

ve anlamlandırılmasında esas alınması gereken hususlar nelerdir? Dindarlık nasıl tanımlanırsa doğru ölçülebilir? Dindarlık, hangi esaslar temelinde ele alınırsa doğru anlaşılabilir? Dindarlığın ölçüsü ve ölçütü 


nedir? İnsanın iman-amel temelinde ortaya koyduğu dini tutum, deneyim ve davranış biçimini, yani dini yaşantıyı veya dindarca hayatı; inanılan dinin emir ve yasakları doğrultusunda yaşamayı ifade eden dindarlık, İslam'a göre hangi esas, ölçüt ve unsurlar 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hesaba katılarak doğru anlaşılabilir? İnanç, bilgi, duygu, ibadet, etki, organizasyon, hukuk, ahlak gibi boyutları olan dindarlığın ölçüsü, dinin bu boyutları dikkate alınarak belirlenmezse, doğru bir dindarlık ölçütü, ölçeği ve ölçüsü ortaya koymak mümkün olabilir mi? 


Dindarlık, toplumsal ve inanç sahibi aktör olarak insanın inancının gereği olan tutum ve davranışları ortaya koyması temelinde tanımlanması, izah edilmesi ve ölçülmesi durumunda doğru ve bütün boyutlarıyla anlaşılabilir. 


İslam temelinde dindarlığı anlamak için, Kur'an ve sünnette ortaya konulan esasların bağlayıcılığını ve Müslüman toplumların dini durumunu temele yerleştirmek şarttır. 
Örneğin İslam toplumunda dindarlığı ölçmek, belirleme, anlama ve anlamlandırma- da günümüz Hristiyan dindarlığını ölçmek için geliştirilen ölçekler, testler, anketler 

vb. esas alınırsa, doğru sonuçlara ulaşmak mümkün değildir. Kilise dindarlığı esas alınarak Müslüman dindarlığının ölçüsü belirlenemez ve dolayısıyla İslam dindarlığı ölçülemez ve anlaşılamaz. Dolayısıyla sadece toplumda görünürlüğüyle öne çıkan bazı dini emirleri yerine getirmek, mesela beş vakit namaz, ramazan orucu, hac, zekât ve tesettür gibi dini görevleri ifa etmek veya zina etmek, içki içmek, faiz yemek, domuz eti yemek, kumar oynamak gibi haram olan fiillerden kaçınmak, İslami manada dindarlığı belirleme ve ölçmede yeterli değildir. O hâlde dindarlığı salt bazı görünür gündelik, haftalık veya aylık dini emir ve görevleri yerine getirmekle tarif edip ele almak, insanların dindarlığını ölçmek için yeterli değildir. Yani salt söz konusu dini emir ve yasaklara riayet, bilimsel anlamda dindarlığın ölçüsü kabul edilemez. Bunlar elbette dindarlık için gerekli unsurlardandır ama eksiktir. Çünkü bu ibadetlerin veya dini emirlerin dışında daha başka dini emir 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ve yasaklar da vardır, İslam'da bu emir ve yasaklara uymak en az namaz veya oruç kadar zorunludur. Örnek vermek gerekirse, İslam ahlakının kapsamına giren birçok davranış, farz ve haramların konusudur. 
Emin, yani toplumda özgüven sahibi ve güvenilir olmak, anne-babaya iyilik etmek, doğru sözlü olmak, iyiliği yaymak ve kötülükle mücadele etmek, kul hakkına riayet etmek vs. İslam'da farz olan, mutlak surette uyulması gereken davranış kurallarıdır. Bunları çoğaltmak mümkündür. Aynı zamanda yalan söylemek, suizanda bulunmak, iftira atmak, gıybet etmek, İslam kardeşiyle küs olmak, riyada bulunmak, nifak çıkarmak, israf etmek vs. de haramdır. Bu doğrudan ahlaki hususların dışında yine ahlakla bağlantılı olan (esasen ahlakın dışında bir davranış yok) herkese mirastan payına düşeni vermek gibi hukuk alanına giren bir emri yerine getirmek farzdır, günümüzde özellikle bazı Müslüman bölgelerde kadına hâlâ miras verilmediği düşünülürse, dindarlığın ölçüsünün neler olması gerektiği konusunun önemi daha iyi kavranacaktır. Yine İslam dininde her türlü haksızlık, adalet: sizlik ve zulmün haram olduğuna bakılırsa, yukarıda belirtilen bazı emir ve yasaklara uyup da zulüm yapan insanın durumunu dindarlık açısından iyi inceleyip tahlil etmek gerekir. Başka bir örnekle devam edersek, mesela eğitim düzleminde okumak, düşünmek, ilmin peşinden koşmak, hakikat arayışında olmak vb. İslam'a göre farzdır ve dindarlığın önemli bir boyutudur. Ayrıca ahlak ve ekonomi bağlamında sadaka vermek, yetime, miskine, yolda kalmışa, yoksula yardım etmek, komşuluk haklarını gözetmek, akrabalara yardım ve iyilikte bulunmak, cömert olmak vs. İslam'da farzdır ve İslami dindarlığın olmazsa olmaz boyutlarındandır. İslam'da en önemli dindarlık göstergelerinden biri de, kardeş olmak ve kardeşlik hukukuna riayet etmektir. Kur'an ve hadisle- 


re göre müminlerin birbirleriyle ilişkilerinin kardeşlik temelinde olması, birbirlerini bir insan bedeninin organları ve bir binanın tuğlaları mesabesinde görmeleri ve ona göre davranmaları emredilmiştir. (Hucurat, 49/9-13; Saf, 61/5; Buhari, Edeb, Bab: 27, Müslim, Birr, 17/66; Tirmizi, Birr, lö.) 


Görüldüğü gibi İslam dinimize göre dindarlığın ölçüt ve ölçüsünü koyan veya belirleyen birçok unsur, birçok inanç, tutum ve davranış vardır. Bunları dikkate almadan dindarlığı anlamlandırmanın doğru sonuç lara götürmeyeceği açıktır. 


Konunun daha iyi anlaşılması için belirtmek gerekir ki, İslam'da namaz kılmak nasıl farz ise, insanın kıldığı namazın kendisini kötülüklerden uzak tutması da aynı şekilde farzdır ve dindarlıkta belirleyicidir. Namaz kılıp da yalan söylenir, suizanda bulunulur, iftira atılır, anne-babaya kötü davranılır, aç komşuya yardım edilmez, yolda kalmışın elinden tutulmaz, bencillik edilirse, din, diyanet ve dindarlık açısından nasıl bir manzara ortaya çıkar? Oysa İslam'a göre “Kesinlikle namaz insanı hayasızlıktan ve çirkin işlerden alıkoyar.” (Ankebut, 29/45) Bu durumda dindar insan, inanç, tutum ve davranışları arasında tutarlılık olan insandır. 


Esasen her din, birey ve toplumun davranışını, kendisinin açıkladığı hakikatlerle uyumlu hâle koymayı hedef alan inanç ilkeleri, tutum ve davranış kodları ve ahlaki kaideler dile getirir. Dindar toplum, düşünce ve davranışlarında din, iman ve ahlakı bir bütün olarak yaşar. İslam ahlakı söz konusu olduğunda, ahlakın kaynağının İslam dini ve Allah'a iman olduğu, hatta Allah'a imanın da ahlaki bir eylem olduğu görülür. 
Kur'an, bunu açık bir üslupla ortaya koymaktadır. İman, güzel ahlak, salih ameller, bir bütün olarak dindarlığı ortaya çıkarmakta ve dindarlığın ölçüsü olmaktadır. 


Yazının başında verdiğimiz ayet (Bakara, 2/177) 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dindarlık ile Allah'a iman, amel-i salih ve ahlak arasındaki direkt ilişkileri çok net bir biçimde göstermektedir. Ayette geçen birr kavramını dindarlık olarak anlarsak, burada bahsedilen hususlar daha iyi anlaşılabilecektir. Ayette İslami anlamda bir dindarın bütün hususiyetleri ve dindarlık ölçütleri ana hatlarıyla verilmektedir. 


Sonuç olarak konuyu güzel dinimize göre anlamaya çalışırsak, dindarlığın, Kur'an 

ve hadislerde belirtildiği ve kutlu insan 

Hz. Muhammed (s.a.s)'in en güzel örnek hayatında gösterdiği şekilde inanç, tutum ve davranış bütünlüğü temelinde anlaşılması, ölçülmesi ve ölçeklendirilmesinin şart olduğu hükmüne varabiliriz. Buna göre dindarlığın doğru anlaşılması için en başta işaret edilen inanç, bilgi, duygu, ibadet, etki, organizasyon, cemaat, hukuk ve ahlak gibi boyutlarının hep birlikte hesaba katılması gerektiğini söyleyebiliriz. Fl 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Vatandaş Memnuniyet Araştırmasında “Dindarlık”la İlgili Ham Veriler 


otrateji Geliştirme Başkanlığı” 





Diyanet İşleri Baş- 


tirme Başkanlığı'nca memnuniyet araştırmaları başlığı altında iki önemli anket çalışması gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl tamamlanan bu çalışmalardan birinde merkez ve taşra teşkilatları- nın memnuniyet 








düzeyi incelenirken, vatandaş memnuniyeti başlıklı ikincisinde de vatandaşlarımızın Diyanet İşleri Başkanlığı'yla ilgili görüş ve beklenti tespit edilmesi amaçlandı. 


Başkanlığın gerek kendi iç organizasyonunu ve performasyon düzeyini en verimli bir şekilde geliştirip yükseltmek gerekse vatandaşlara götürdüğü hizmette kaliteyi artırmak amacıyla gerçekleştirdiği bu anketler, önümüzdeki günlerde daha geniş bağlamlarda değerlendirilmek üzere ilgili kamuoyunun değerlendirmesine ve istifadesine sunulacak. 


kanlığı Strateji Geliş- 


Vatandaş memnuniyet araştırmasında hizmet verimliliğinin sınır ve sorunlarını belirlemek üzere yöneltilen sorular arasında dindarlık algısına ilişkin konulara da yer verildi. Aslında dindarlıkla ilgili sağlıklı verilere ulaşma hedefi Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 2013 programında yer almıştı. 
Halen hazırlıkları süren çalışma, içinde yaşadığımız coğrafyada Başkanlık hizmetlerinin sağlıklı ve verimli bir şekilde gerçekleştiri! 
mesi için oldukça önem arz ediyor. 


Hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilen bu 
araştırma aslında bir ilk özelliği taşıyor. 26 
ilde 2712 kişiye kendi adreslerinde uygulanan araştırmada kullanılan örneklem, adres sistemi veri tabanı üzerinden TÜİK tarafından tespit edildi. Böylece 8 bölüm başlığı altında hazırlanan 47 soruya (likertlerle birlikte düşünüldüğünde 100'ün üzerinde) alınan cevaplarla kamuoyundaki Diyanet İşleri Başkanlığı algısı ve Başkanlık'ça topluma sunulan hizmetler değerlendirilmiştir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın dindarlık algısı hakkında da ham da olsa bir veriye ulaşılmak istenmiştir. 


Dindarlık algısı bağlamında bu araştırma 


* Burada paylaşılan veriler Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının SDE aracığıyla gerçekleş- 


tirdiği “Vatandaş Memnuniyet Araştırması 2012”ye dayanmaktadır. 


kapsamında vatandaşlara sadece iki soru yöneltilmiştir. “Dini bilgileriniz açısından kendinizi nasıl değerlendirirsiniz?” ve “kendinizi ne kadar dindar buluyorsunuz?” sorularıyla 2013'de gerçekleştirilecek çalışmaya bir ön hazırlık gerçekleştirilmektedir. Sonuçlara genel olarak bakıldığında “dindarlık algısı” konusunda vatandaşlarımızın, % 72,1 kendisini çok dindar veya dindar olarak nitelerken % 92,2'si de dini bilgisinin çok iyi, iyi veya orta seviyede olduğunu söylemektedir. 


Araştırma raporunda mevcut sonuçlar şu şekilde değerlendirilmektedir. 


Kendileriyle görüşülen vatandaşların yalnızca % 75'lik bir kısmı dini bilgilerinin “çok iyi” olduğunu ifade etmiştir. Buna karşılık % 43,6'lık bir kesim dini bilgilerinin “iyi” oldugunu söylemiştir ki, bu aynı zamanda soruya cevap verenler arasındaki en büyük orana tekabül etmektedir. % 41,1'lik bir kısmı dini bilgilerinin orta düzeyde kaldığını belirtmiştir. Tüm bu verilerin ışığında genel olarak 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toplumun kendi dini bilgilerinin düzeyini yeterli gördüğü söylenebilir. Ancak burada, daha fazla önem taşıyan konu söz konusu bilgi düzeyinin dini gerçekliklerle ne ölçüde bağdaşıp bağdaşmadığıdır. Eğitim seviyesi ile dini bilgiler arasındaki ilişki sorgulandığında, dini bilgilerini çok iyi bulanların ağırlıklı olarak ilkokul mezunu (96 26,8), iyi oranda görenlerin ise lise mezunları (96 30,1) arasında yer aldıkları dikkat çekmektedir. 
İkamet yerine göre en fazla dindarlık algısı ilçeler düzeyinde ortaya çıkmaktadır. İlçelerin sundukları güvenli ve stabil ortamın bu durumun oluşmasındaki en önemli nedenlerden biri olduğu söylenebilir. 


Ankete katılanlara kendilerini ne ölçüde dindar buldukları sorulduğunda “çok dindarım” (% 9) ve “dindarım” (% 63,1) diyenlerin toplam oranlarının % 72,1 düzeyine çıktığı görülmüştür. Bu durum, toplumun üçte ikisinden fazlasının kendisini dindar olarak gördüğünü, yani toplumda dine yönelik 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Çok dindarım 

Dindarım 

Ne dindarım ne değilim 

Dindar değilim 

Hiç dindar değilim 

Herhangi bir dine inanmıyorum 


Toplam 


oldukça olumlu bir bakış açısının bulundugunu göstermektedir. Nitekim herhangi bir dine inanmadıklarını belirtenlerin oranı yalnızca binde 5 düzeyinde kalmıştır. Buna benzer şekilde hiç dindar olmadıklarını söyleyenler 96 1,1'lik orana sahiptirler. Bunların da esas itibariyle din içerisinde kaldıkları düşünüldüğünde toplumun 9۵ 99'unu aşan bir kesiminin dinle ilişkisinin bulunduğu görülmektedir. Söz konusu rakam, Batılı ülkelerle kıyaslandığında oldukça yüksek bir orana tekabül etmektedir. Yani çok sayıda Batı ülkesinin temel sorunu görünümünde olan dinden uzaklaşma/dinsizleşme eğilimlerinin Türkiye'deki etkisi oldukça sınırlı kalmıştır. Tam tersine vatandaşların büyük bir kısmı farklı düzeylerde de olsa dini duyarlılıklarını ve dinle olan ilişkilerini devam ettirmektedir. Ancak burada da kendilerini dindar olarak niteleyen vatandaşların bu tanımdan ne anladıklarının sorgulanması bir zorunluluk olarak belirmektedir. Gerçekten de herkesin kişisel dindarlıktan farklı durumları anlaması gayet olağandır. 


Ankete katılanların dindarlık düzeylerine ilişkin algıları göz önüne alındığında, genel olarak erkeklerin kadınlara göre kendilerini daha dindar buldukları görülmektedir. Buna göre “çok dindar” olduklarını söyleyenler içinde erkeklerin oranı % 61 iken kadınların 


oranı ise % 39 şeklinde gerçekleşmiştir. “Din- 


darım” seçeneğinde ise bu oranlar sırasıyla 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% 58,3 ve % 41,7 şeklinde gerçekleşmektedir. 
Katılımcıların kendilerini ne ölçüde dindar bulduklarına yönelik sorunun medeni duruma göre analizinde ise evlilerin bekârlara göre kendilerini dindar bulma durumlarının daha yüksek oranlara tekabül ettiği dikkat 
çekmektedir. Buna göre evlilerin % 3 
kendilerini çok dindar; 9۵ 72,8'i ise dindar olarak değerlendirmektedir. 


Yaş grupları açısından analiz edildiğinde kendisini çok dindar ve dindar olarak görenlerin ağırlıklı olarak 26-35 yaş aralığında yoğunlaştığı dikkat çekmektedir. Bunları 36- 
45 yaş grupları izlemektedir. Kendilerini en 
fazla dindar gören eğitim düzeyindeki grup lise mezunlarıdır. Buna göre kendilerini çok dindar görenler içinde lise mezunlarının payı % 29,3; dindar görenler arasında ise % 27,2'dir. Dindarlık algısı yönündeki soruya en fazla olumlu cevap veren iş/meslek grubu ev hanımlarıdır. Ev hanımlarının bu konudaki oranları sırasıyla 96 31,1 ve % 31,4 şeklinde gerçekleşmiştir. Kendilerini çok dindar bulanlar ağırlıklı olarak büyükşehir merkezlerinde ikamet edenler (96 36,4) arasında bulunmaktadır. İyi olduğu yönünde görüş beyan edenler ise % 39,3 ile ilçe merkezlerin- de yaşayanlar arasından çıkmıştır. 


Kendilerini en fazla dindar bulanların, aylık gelirleri 1500 lira ve daha az olanlar arasında görüldüğü dikkat çekmektedir. Il 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Engizisyon mahkemelerinin verdiği cezayı temsil eden bir fotoğraf. 
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Ortaçağ Hristiyan Dünyasında Dinsel Şiddet: yatışmalar ve Engizisyon 


Prof. Dr. Ali Erbaş Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü 





Deza usullerinin acımasızca yerine getirildiği engizisyon uygulaması, reform öncesi Avrupa'nın ne korkunç bir manzara arz ettiğini çok net bir şekilde ortaya 


koymaktadır 


Hristiyanlık'ta siyasi ve teolojik tartışma ve 


çatışmaların tarihi çok eskilere gitmektedir. 


Bu tarihi belki Pavlus dönemine kadar götürmek mümkündür. Ancak Roma devleti- nin baskısı altında üç asır boyunca gizli bir 


dini hayat söz konusu olduğu için, açıktan tartışma ve çatışmalar Hristiyanlığın özgürlüğe kavuştuğu 313 yılından sonra başlamıştır. İlki 325 yılında İznik'te gerçekleştirilen konsillerde ortaya çıkan görüş ayrılıkları, 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tartışma ve çatışmalar 11. yüzyılda Doğu Kilisesi'nin kopuşuyla durulmamış, Batı Kilisesi'nin kendi içinde devam etmiştir. Zira 
11. yüzyıl başlarına kadar Kilise, Hristiyanlıgın yüksek ideallerini büyük ölçüde yitirmiş ve bu sebeple Kilise'de reform yapılması yolunda birtakım görüşler gündeme gelmişti. Eleştiriler özellikle kilise görevleri ya da hizmetlerinin para karşılığı elde edilmesi (Simonie), ruhbana evlenme yasağı (Zölibat) uygulaması ve piskopos ve manastır başrahiplerinin laik yetkililerce atanması (Laieninvestitur) üzerinde yoğunlaşıyordu. Daha 
10. yüzyıl başlarında Fransa'da Cluny manastırı çevresinde oluşan reformcu düşünceler Hristiyan dünyasında büyük yankılara yol açmıştı. Cluny'ciler hükümetlerin kilise ve manastırların iç işlerine karışmasına karşı çıkıyor, Hristiyanlığın ilk yüzyıllardaki saflıgına dönülmesini, manastırların doğrudan papaya bağlanmasını, iktisadi faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesini ve buralara sıkı bir iç disiplin getirilmesini istiyorlardı. Bu amaç la iki yüz manastır bir birlik oluşturmuşlar. 
dı. (Jacques Pirenne, Büyük Dünya Tarihi, Çev., Nihal Önal, Beslan Cankat, Refik Özbek, I, 245.) 
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Kilise bünyesinde ortaya çıkan reform yanlısı bir ekip ise kötülüğün kökünün kazınmasını ruhban sınıfının denetim altına alınmasında ve bunun için de öncelikle onların, kilise hiyerarşisine göre laik statüsünde bulunanların hükümetlerce atanmalarının yasaklanmasında görüyordu. Bu amaçla kilise 11. yüzyılın ikinci yarısında bazı önlemler almaya başladı. Önce papa seçimi yeni bir düzenlemeye bağlanarak, seçimin bir kardinaller kurulunca yapılması esası getirildi. Böylece bu seçimde laikler devre dışı bırakılmış oluyordu. Ardından psikoposlar ve manastır başrahiplerinin hükümetlerce atanmaları ve daha sonra da ruhban sınıfının evlenmesi yasaklandı. Ne varki bu kararların, hükümetlerin şiddetli tepkilerine ve karşı koymalarına yol açmaması kaçınılmazdı. İşte bu aşamada, Hristiyanlık tarihi- nin belki en trajik olaylarından biri yaşandı ve bir imparator, ayağına giderek papadan af diledi. Hristiyan dünyasını derinden etkileyen bu olay, Kilise'yle devlet arasında 1075 
yılından 1122 yılına dek kırk yedi yıl süren ve atama kavgası adı verilen çatışmanın 

da başlangıcıdır. 1122 yılında anlaşmayla sonuçlanmasına karşın devlet-kilise çatışması değişik biçim ve boyutlarda daha yüzlerce yıl sürdü. (Hulusi Yazıcıoğlu, Bir Din Politikası Laiklik, İstanbul 1993, s. 86) 


Papalığın, üstün iktidarın kendisinde olduğu yolundaki görüşü, 12. yüzyıl sonunda bu makama gelen 111, Ignocent döneminde doruk noktasına ulaştı. Ona göre Tanrı insanlara iki ışık vermişti. Bunlardan güneş Kilise'yi, ay ise Devlet'i simgeliyordu. Nasıl ruh bedene üstünse, Kilise de Devlet'e üstündü. İncil'e göre de Tanrı, Hristiyanlığın savunulması için iki kılıç vermişti. (Luka, 22: 
38) Papa'ya göre bu kılıçların her ikisi de Kilise'ye verilmişti. O bunlardan ruhani olanı kendisine alıkoyacak, dünyevi olanı krala verecekti. Bu ve benzeri tezler salt nazari düşünceler olarak kalmıyor, papaların Avrupa 


Kilise ile devlet arasındaki savaşın temsili. 


politikasında etken olmalarının, devletlerin iç işlerinde belirleyici rol oynamalarının, politikalarıyla bağdaşmayan egemenleri düşürmek, bağdaşanları da göreve getirmek için yaptıkları müdahalelerin gerekçesini oluşturuyordu. Söz gelimi papa, 1198 yılında Almanya'da imparatorluk seçimi yüzünden çıkan iç savaşta kendi adayına yardım ediyor, İngiltere'de krala Magna Charta'yı kabul ettiren baronlara karşı kralı destekliyor ve bu belgeyi geçersiz ilan ediyor, içlerinde 

II. Friedrich gibi çok güçlü bir imparatorun da bulunduğu çok sayıda egemeni ve hatta bazen bir ülkeyi toptan aforoz ediyordu. 
Örneğin 12. yüzyılın sonunda otuz yıllık bir süre içinde İskoçya, Fransa ve İngiltere 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toptan aforoz edilmişti. Bir ülkenin aforoz edilmesiyle o ülkede kilise ayinleri yapılmıyor, ölüler gömülmüyor, evlilik işlemleri yürütülmüyordu. (H.G. Wels, Kısa Dünya Tarihi, çev: Ziya İshan, Varlık yayınevi, İst. 1059, s. 176.) 
Papaların elindeki bu güçlü yaptırım kralları kolayca dize getirmeye yetiyordu. 


Papalığın VII. Gregoir ile başlayan yükseliş günleri 14. yüzyılın başına kadar sürdü. 
Ancak VIII Boniface ile gücünün doruğuna çıkan Kilise, kısa bir süre sonra yine onunla iniş sürecine girdi ve Fransız kralının gözüpek bir saray görevlisi papayı bir oyuna getirip tutuklayarak Kilisenin üstünlük dönemini kapattı. (Yazıcıoğlu, a.g.e., s. 92.) 
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Papalığın VII. Gregoir ile başlayan yükseliş günleri l4. 
yüzyılın başına kadar sürdü. Ancak VIII. Boniface ile gücünün doruğuna çıkan Kilise, kısa bir süre sonra yine onunla iniş sürecine girdi ve Fransız kralının gözüpek otr saray görevlisi papayı bir oyuna getirip tutuklayarak Kilisenin üstünlük dönemini kapattı. 





Engizisyon konusuna gelince, 12. yüzyıl 


ortalarından itibaren, Batı Avrupa ve Balkan- 


larda Katolik Kilisesi tarafından organize edilen ve Katolik inancının dışında ortaya çıkan yeni anlayışlara meyledenlere karşı uygulamaya konulan bir yargılama ve cezalandırma usulü kendisini gösterdi. “Bezdirici, baskıcı soruşturma ve sorgulama” anlamına gelen “Engizisyon” kelimesiyle ifade edilen bu mahkeme halk kitleleri arasında yayılan dinden sapmalara, Hristiyanlık'tan dönme ve dini esaslara başkaldırma teşebbüslerine, kısmen Yahudi gruplarına özellikle de Katharcılık'a (biri İyilik, diğeri Kötülük olmak üzere iki karşıt temel ilke kabul eden Hristiyan kökenli bir Ortaçağ tarikatı) son verme isteğinden doğmuştur. 
Nitekim daha engizisyon kurulmadan yıllar önce 1174 yılında Aziz Bernard, günümüzde Fransa sınırları içerisinde bulunan Toulouse kentinde Kilise'nin dayattığı dogmalara karşı çıkan ve Orta Avrupa ve Balkanlarda giderek etkin bir duruma gelen Katharlar aleyhine bir konuşma yapmış, bu konuşma Katharlar'a karşı duyulan kin ve nefretin ilk tohumları olmuş, 1209'da ise Toulouse'un yakınında bulunan Beziers'de 20 bin kathar katledilmiştir. Birkaç sene sonra da Engizisyon Mahkemesi'nin en korkunç ceza usullerinden birisi olan “yanan odun yığınları içerisine atılarak yakılma” uygulamasıyla 
200 kadar Kathar yakılmıştır. 


Engizisyon Mahkemesi resmi olarak Papa IX. 
Gregorius zamanında (1227-1241) kurulmuşsa da daha önce Papa III. Innocent (1198-1216) tarafından da inançlara karşı çıkmakla suçlanan kimseler hakkında araştırma, soruşturma işlemleri yapılmaktaydı. Hükümdarlar ve değişik gruplar kıyımlara girişirken konsiller ve papalar daha çok mücadeleyi örgütlemekle ilgilendiler. Heretiklik (Katolik anlayıştan uzaklaşmak, doğru yoldan sapmak), hükümdara karşı komployla eş tutuldu. 


Engizisyon mahkemelerinin en korkunç tarafı verdiği cezalardır. En hafif olanı olarak kabul edeceğimiz aforozdan, en ağır ceza olan ateşte yakmaya kadar birçok ceza şekli bulunmaktadır. Mahkemeler tarafından yakma kararı (auto da fe) ile ilgili prensipler oluşturulmuştur. Örnek olması açısından verilen cezalarla ilgili şu cümlelere bakmakta fayda vardır: 


“1573'de yakalanan suçlulardan dördü Lima Engizisyonu tarafından ölümle cezalandırı!- dı. Bunlardan birisi de yanan odunlar içinde 


yakılarak öldürülme cezasına çarptırıldı. 
Aynı mahkeme Juan Oxnen'i, Tomas Xeruel'i ve John Butler'i Nobre de Dios'da tutuklama- ya, Lutercileri de utanç verici elbise giyme- ye ve müebbed hapse mahküm etmiştir. 
Maalesef ilk ikisi kral naibinin emriyle asılmış (alcaldes del crimen), üçüncüsü de 
ömür boyu kürek cezasına çarptırılmıştır. 5 
Nisan 1592'de Lima'da 41 mahküma yakma kararı (auto da fe) uygulanmıştır. Mahpuslar arasında birçok İngiliz bulunuyordu: Henry Oxley 24 yaşında; André Morley 18 yaşında; Walter Tillert ve 20 yaşındaki kardeşi Edouard. En genci olan Morley uzlaşmaya yanaştı ve bir manastırda iki yıl hiç dışarı çıkmama cezasına çarptırıldı. Diğer üçü odun yığınları üzerine çıkarıldılar. Oxley diri diri yakıldı, diğer ikisi boğuldu. Bu dört denizci beş yıl önce de Puna adasında tutuklanmışlardı. 
Onlara refakat eden diğer mahpuslar, Tomas Cavendish'i gemisini terk ettikten sonra karaya çıktıkları bir sırada Ouintero'da tutuklandılar. Seferdeki 14 adamdan 5'i çatışma sırasında öldürüldü, 9'u yakalandı. 
Corregidor Diego de Rosales bunlardan altısını astı, diğer üçü ise, 5 Nisan 1592'de aynı auto de fe (Engizisyon mahkemesinin yakma kararı) içinde yer aldılar. Katolik olan annesi İngiltere hapishanesinde ölmüş olan William Stewens (27 yaşında) uzlaşmayı kabul etti: Bir yılı manastırda olmak üzere 4 yıl hapse mahküm edildi. Ayrıca Lima'da daimi ikamete mecbur bırakıldı. Londra doğumlu 
25 yaşındaki Tomas Lucas 4 yıl ve 21 yaşındaki William Helisi ise 6 yıl kürek cezasına çarptırıldılar”. (Guy TestasJean Testas, Engizision, PUF yay., Paris 1991) 


Görüldüğü gibi gerek yargılama gerekse ceza üsulü çok acımasızdı. İhbar edilen kişi peşin olarak suçlu sayılıyor ve suçsuzluğunu kendisinin kanıtlaması gerekiyordu. Ne var ki, yalan da olsa aleyhteki her tanıklık hüküm için yeterli sayılıyordu. Bazı toplum kesimlerinden gelen insanlarla yakın akrabaları 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suçlunun ancak aleyhinde tanıklık yapabiliyor, lehine bir tek söz bile söyleyemiyordu. 
Sapkın, işkence yapılıp suçu itiraf ettirildikten sonra tevbe ederse sadece zindana atılmakla yetiniliyordu. Tevbe etmeyenler ise ateşte yakılarak ya da başka türlü işkencelerle öldürülüyorlardı. Engizisyon cezasına çarptırılanların malları müsadere ediliyor, evleri yakılıyor, ikinci göbeğe kadar altsoyları devlet görevlerine alınmıyordu. (Yazıcıoğlu, a.g.e., S. 94) 


Yukarıdaki ceza usullerinin acımasızca yerine getirildiği Engizisyon uygulaması reform öncesi Avrupa'nın ne korkunç bir manzara arz ettiğini çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Almanya'da Reform ile beraber ortadan kalkmış olmasına rağmen, Fransa'da 1772, İspanya'da 1834, İtalya'da ise 1859'a kadar yürürlükte kalmıştır. Engizisyon yürürlükten kalkmış olabilir ancak Batı'nın Haçlı zihniyetinin doğurduğu şiddetin Balkanlardan Ortadoğu'ya hatta Bosna'dan Irak'a ve yine Batı'nın ileri karakolu İsrail eliyle Filistin'e kadar geniş bir coğrafyada yaklaşık iki asırdan bu yana devam ettiği ortadadır. M 
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Her insan evlenirken mutlu olmayı arzular ve anne/baba olma hayali kurar Sadece bir kısmı gerçek anne/baba olur 


Hiç kimse iyi bir baba olarak doğmaz. Babalık öğrenilmesi gereken bir olgudur İyi baba olmak sevgi, deneyim, sabır ve bilgilenme işidir Baba olmak zor değildir ama babalık etmek zordur 





Babalık da annelik gibi hamilelikle başlar n 


Ahmet Yılmaz Psikolog 








Her insan dünyaya yeni bir canlı getirmenin, anne-baba olmanın heyecan verici olduğunu kabul eder. Her anne baba da bu heyecanı bizzat yaşar ve yavrusuyla ilgili hayalleri, beklentileri ve ümitleri vardır. Sevgi dolu 

bir şekilde o ilk anlar yaşanır. O zaman yaşanan sıkıntılar ağır gelmez insana. Çocuk büyüdükçe beklentiler tam olarak karşılanamadığı için hayal kırıklıkları başlar. 


Günümüzde babalar öylesine yoğun bir çalışma düzeni içindeler ki çocuklarına hemen hemen hiç zaman ayıramamaktalar. Bunu çocuklarının iyiliği için yaptıklarını söylerler ve genellikle şöyle düşünürler: “Bu kadar çalışmamın nedeni aileme iyi bir hayat sağlayabilmek için. Onlar biraz daha büyüsünler, o zaman durumumuz daha iyi olur ve onlarla daha çok ilgilenirim.” Oysa çocuklarla asıl ilgilenilmesi gereken yaş, telkin çağı olduğu için okul öncesi yaşlarıdır. Telkin çağı, çocugun duyduğunu gördüğünü anlasa da anlamasa da bilinçaltına kaydettiği dönemdir. 


Her anne baba çocuğunun iyiliğini düşünür. 
Ama sadece çocuğun karnını doyurmakla, üstünü giydirmekle, odalarına bilgisayar, televizyon almakla, kurstan kursa gönderip bununla övünmekle anne babalık yapılmış olmaz. 


Baba, yukarıda saydığımız şeyleri çocuğuna alabilmek için, gecesini gündüzüne katar, gerekirse ek iş yapar ve çocuğunun ihtiyaç larını karşılar. Bunları karşılayan babalar görevlerini yerine getirdiklerini düşünürler. 
Fakat baba olmak, çocuğun salt maddi ihtiyaçlarını karşılamak değildir. 


Evet, günümüz iş dünyasında babalar gerçekten çok gayret sarf ediyor. Eve geldiğinde de ayaklarını uzatıp dinlenmek istiyor. Ama istenirse zamanı güzel düzenleyerek, hem dinlenir hem de çocuklarıyla güzel vakit geçirebilirler. 


İyi bir baba olmak, çocuğunuzla birlikte geçirdiğiniz zamanın süresine değil, ozaman içinde yaptıklarınıza bağlıdır. Burada önemli olan saatlerce çocuklarla vakit geçirmek değil, nitelikli vakit geçirmektir. 


Kaliteli vakit geçirmeyle alakalı Peygamber 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İyi bir baba olmak, çocuğunuzla birlikte geçirdiğiniz zamanın süresine değil, o zaman içinde yaptıklarınıza bağlıdır 


Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Kimin bir çocuğu varsa ona karşı çocuklaşsın. Onunla eğlensin, oynasın.” (Deylemi, III, 513) 


Burada nitelikli beraberlikten kastımız, babanın kimi zaman çocuklarıyla güreşmesi, kimi zaman ödevlerine yardımı, kimi zaman beraber resim çizmeleri, kimi zaman da sadece sohbet etmesidir. Düzenli olarak babalarından ilgi gören çocukların gelişimleri daha sağlıklı olmaktadır. 


Bir babanın çocukları için yapabileceği en güzel şey çocuklarının annesini sevip saymasıdır. 


“Sevilmek ile sevildiğini hissetmek arasında büyük bir fark vardır.” der Atalay Yörükoğlu. 
Bazı babalar çocuklarını sevdikleri hâlde bunu gösterme konusunda başarısız olabilmekteler. 


Bir babanın çocuğuna sevgisini göstermesi gerektiğiyle ilgili asr-ı saadetten güzel bir örnek verebiliriz: Ashab-ı kiramdan Ebu Hüreyre (r.a, anlatıyor: “Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir gün, torunu Hasan'ı öpmüştü. 
O sırada yanında bulunan Akra İbnu Habis, 
sanki bunu tuhaf karşıladı ve: 'Benim 10 
tane çocuğum var, fakat onlardan hiçbirini öpmedim' dedi. Peygamberimiz (s.a.s) ona bakıp, 'Merhamet etmeyene merhamet edilmez.” buyurdu. (Buhâri, Edeb 18; Müslim, Fedâil 65, Tirmizi, Birr 12; Ebu Dâvud, Edeb 156) Efendimiz şunu da söyledi: 'Allah sizin kalbinizden merhameti çıkardıysa ben ne yapabilirim.” 


Bu sevgiyi hisseden, kendisini koruyan güçlü ve bilgili bir babaya sahip olduğunu bilen bir çocukta güven duygusu oluşur. “Benim ba-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Baba her şeyden önce çocuğun büyüme, gelişme ve kişilik kazanmasında önemli görevleri olduğunu bilmelidir. Eğer çocuk babasıyla özdeşim kuramazsa, televizyondan, sinemadan, internetten rastgele menfi bir şöhrete veya çevrede tanıdığı sıradan bir büyüğe özdeşim modeli olarak kapılabilir. Bunların da uygun olmayan örnekler olduğu aşikârdır. 


Babaların dikkat etmeleri gereken hususlardan bir kısmını şöyle sıralayabiliriz: 

- Çocukların sorumluluğunu sadece anneye bırakmamak. 
- Çocuklara her konuda iyi örnek olmak. 

- Onların eğitimi için özen göstermek. 

-. Aileiçiiletişimde üzerine düşeni yerine getirmek. ab aile bi ali yırlı evlat yetiştirenlere çok güzel bir müjde veriyor: “İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sürekli hayra sebep olan sadaka, istifade edilen ilim, arkasından kendisine dua eden hayırlı evlat.” (Müslim, 


Vasiyyet 14; Ebü Dâvüd, Vasâya 14; Tirmizi, Ahkâm 36; Nesâi, ۷25272 8) 


- Çocukları televizyon ve bilgisayarın zararlı etkilerinden korumak. 


- Çocukların gelişim dönemleri özelliklerini bilmek: 


- Çocuklarınıza verdiğiniz sözleri tutmak veya tutamayacağınız sözleri vermemek. 


- Çocuğunuzu her koşulda sevdiğinizi ona hissettirmek. 
Sözümüzü Gazali'den yapılan şu alıntıyla bitirelim: “Çocuk, anne ve babasının yanında ilahi bir emanettir. Onun kalbi temiz, katışıksız bir cevherdir. Her türlü nakış ve şekilden boş, nakşedilen her şeyi kabule kabiliyetli, hazır, her şeye meyleder durumdadır. Kendisine iyilik telkin edilir ve iyi işler yaptırılırsa, çocuk iyi bir insan olarak yetişir; dünya ve ahirette saadete ulaşır. Onu böyle yetiştiren anne baba, öğretmen ve eğitimci de sevapta ortak olur. Kötü işlere 


- Çocuğunuz üzerinde korkuya dayalı bir disiplin uygulamak yerine sevgi ve saygıya dayalı bir disiplin uygulamak. 


- Çocuğunuzu tamamen disiplinsiz, kuralsız ve kontrolsüz de bırakmamak. 


bam senin babanı döver” övünmesi bunun 


en belirgin örneğidir. Babası olmayan çocukların ezik ve mahzun olmaları da bundandır. 
Çocukların büyüyecekleri en sağlıklı ortam, rollerini bilen ve bu rollere uygun sorumlulukları yerine getiren anne ve babanın olduğu sıcak bir aile yuvasıdır. 


Kız olsun erkek olsun her çocuğun babaya ihtiyacı vardır. Sağlıklı baba-çocuk ilişkisi sonucunda, cinsel kimlik kazanımı, okul başarısı artışı, zekâ gelişimi, disiplin anlayışının gelişimi, özgüven oluşumu, sosyalleşme, liderlik yapısının gelişimi, arkadaş ilişkilerin- de uyum gibi sayısız önem taşıyan özellikler kazanılır. 


Günümüzde anne baba olmak geçmişte anne baba olmaktan daha zordur. Çünkü çocukları etkileyen çevresel faktörler çok çeşitlenip artarken toplumsal kontrol azalmıştır. Bütün bunlardan dolayı anne babanın daha dikkatli, daha donanımlı ve daha sabırlı olması gerekir. 
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itilir ve hayvanat gibi ihmal edilir, terbiyesine bakılmazsa, işi azıtır ve helak olur. Onun bu kötülüğünde ise veli ve murakıbı ortaktır. 
Zira Allah Teala: ‘Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyunuz. 
(Tahrim, 66/6) buyurmuştur. Çocuğu terbiye, dünya ateşinde yanmaktan kendisini koruduğu gibi, cehennem ateşinden de öncelikle korur. Çocuğu korumak, onu güzel terbiye edip temizlemek, ona ahlaki faziletleri öğretmek, kötü arkadaşlardan onu korumak, devamlı surette zevküsefa içinde bırakmamak, refah ve ziynet sebeplerini sevdirmemektir. 
Çünkü ziynet ve refaha alışınca, büyüdüğü zaman onları elde edebilmek için ömrünü onların peşinde kaybeder ve ebediyen helak olur gider. Bunun için daha ilk günlerinde çocuğun terbiyesine ehemmiyet verilmelidir.” 


İlk kez “Müjde! Baba oluyorsunuz” haberini aldığınızdaki coşkuyu ve hazzı, çocuğunuzu yetiştirirken de hissetmeniz duasıyla... El 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Ben Yaşlıyım Diyebilmek... 


Dr. Semin Güler Uğurtan Halk Sağlığı Uzmanı / Konya 





İnsanoğlunun en büyük hissiyatı “var olmak” ve var olduğunu hissetmektir. Daha sonra kabul ve onaylanma ihtiyacı gelir. 
İnsan doğar, bebek olarak annesi ile aynı vücut olduğunu zanneder. Ondan ayrı kaldığında kaybolduğunu sanıp ağlar. Büyüme sürecinde kendi ayrı varlığını hisseder ve kabul eder. Sosyal ilişkileri başladığında hayati başarılarında kabul ve onay ihtiyacını 


karşılar. Yaşlanma sürecinde de bu ihtiyaçlar devam etmekte ve karşılanması kısmen azaldığı için yaşlılık psikolojisi kendini göstermektedir. “Yaşı yetmiş, işi bitmiş” deyiminin yanlış yargı kalıplarından biri olduğuna inananlardanım. Tüm olumsuz yanlarına rağmen yaşlılık yalnızca yıpratıcı bir sürecin sonunda gözleri kapamak değildir. Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre: Yaşlılık; 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çevresel faktörlere uyum sağlama yeteneği- nin azalmasıdır. 


Yaşlılarda bireysel farklılıkların yanı sıra zeka, dikkat, öğrenme ve bellek, dil, akıl yürütme, zihnî esneklik ve üreticilik yeteneklerinde değişim beklenmektedir. Sorun bu değişimlerin kendisi değil bunların kabulü ve beraberinde yaşam yeteneğindedir. Yaşlının kendi düşüşünü; fiziki yeteneklerinin zayıflamasını ya da kısmen yok olmasını; seyretmesi kadar acı verici bir olay var mıdır? 


Yaşlının, yaşlılığı ve beraberinde gelen yeni hayat tarzını kabul etmesi, kişilik yapısına, geçirdiği yaşam tarzına, tecrübelerine, duygusal ihtiyaç boyutuna, eğitim ve kültür düzeyine, inançlarına bağlılığa göre değişir. 
Kabul etmemesi ise aşağıdaki olumsuzlukların daha da artmasına sebep olur. 


Kaygı: 

- Yetersizlik. 

- Başarısızlık. 

- Hastalık. 

- Yalnızlık. 

- “Huysuz ihtiyar” veya “geçimsiz kocakarı” deyimleriyle etiketlenme. 
Korku: 

- Ölüm. 

- Yatalak olma. 

- Huzurevine bırakılma. 


- Saldırıya veya tacize uğrama. 
Benlik kaybı: 


Özellikle gençlik yıllarında otoriter kişilerde gücün kaybı ve sözünün dinlenilmediği- nin fark edilmesiyle benlik kaybı ve daha sonra depresyon başlar. Yaşlı intiharlarının altındaki sebeplerden biri de budur. Ülkemizde yaşlı intiharları henüz korkulacak düzeyde değildir. Bunu inançlarımıza borçlu olduğumuzu rahatlıkla savunabilirim. Ancak yaşlının çevresindeki sevenleri ve onun sevdikleri ile ilişkisi de mutlak önemli faktörlerdendir. Toplumumuzda yaşlılar için doğal 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destek grupları vardır. Cami cemaatleri, emekli lokalleri, sanat atölyeleri, güvenli ve sağlık görevlisi bulunduran yurt içi gezi turları, hac ve umre arkadaşlığı bunlar arasında sayılabilir. 


Özel olarak bir yaşlıya öneriler: 
- Umudu ve yeterliliği teşvik. 


- Aile fertleri veya bakıcılarla sağlıklı iletişim kurmak. 


- Bir dernek veya vakıf çalışmalarına katılmak. 
- Düzenli sağlık kontrolleri. 
- Algı farklılıklarını ara sıra değerlendirmek. 


- Fotoğraf albümünü ara sıra karıştırıp anıları tazelemek. 


- Farklı şehirlerde yaşantı geçirenlerde eski dost ve akraba ziyaretlerinde bulunmak. 


- En çok yapmak istediği şeyi ve gerçekleştirmek istediği hayali yaşamasına yardımcı olmak. 


- Torunların eğitiminde tecrübesini kullanmak. 


- Okuyarak ve film seyrederek hayatı olduğu gibi kabul etmek. 


Gençlikten muhtemel yaşlılığa hazırlık: - Benlik algı ve saygısını her ortamda korumak. 


- Ölümden sonraki hayata inancı sağlam tutmak ve yeni bir hayatın heyecanını yaşamak. 


- “Var olmak, değişmektir. Değişmek olgunlaşmaktır. Olgunlaşmak ise bireyin kendini sürekli üretebilmesidir.” sözü gereği, yaşlılığı acizlik olarak değil bilgelik olarak değerlendirmek. 


- Yaşlılıkta yetersizlik yerini bilgeliğe bıraktığında, toplumdaki saygınlığının artacağını bilmek ve bunu başarmak için gençlik yıllarında bilgi ve beceri depolayarak ve yaşayarak bilge olunacağını unutmamak. 

- “Yaşlılık bilgisiz kişi için kış, bilgili kişi için hasat mevsimidir.” sözü gereği, anılar biriktirmek hatıra bankasında... 


- Hayatta “ne güzel yaşam” dedirten özellikleri kendi yaşamına geçirmek, asla ertelememek. E 


و görevlisinin‏ 


hatıra defterinden 
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Emetullah Akkaya Kur'an Kursu Öğreticisi / Tavşançalı Kasabası / Kulu / Konya 





Komşularından veyahut dostlarından birinin teşvikiydi onu kursa getiren. Okuma yazma bilmemesi onu bu yaşına kadar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekten alıkoyan sebeplerin en önemlisiydi belki de... Nihayet yetmiş beş yaşında da olsa Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye karar verdi Aliye teyzem... Diğer kıymetli teyzelerimiz gibi... Pek çoğu okuma yazma bilmediğinden Kur'an'ı öğrenemeyeceğiz diye korkuyordu. 


Ben ise ilk defa Kur'an öğreticiliği yapacaktım, heyecan doluydum. Hanımlar sınıfının hocası olacağım hiç aklıma gelmemişti. 
Yirmi bir yaşında genç bir öğretici olarak gençlerle diyaloğumun daha iyi olacağını düşünmüştüm. 


Oysa onlarla tanıştığım ve heyecanlarına şahit olduğum günkü mutluluğumu ömrüm boyunca unutamayacağım. Onların Kur'an'ı öğrenme konusundaki o istekli hâllerini gördükçe, kendimi yetiştirme gayreti içerisine giriyor ve Kur'an-ı Kerim öğreticisi olduğum için Rabbime her fırsatta şükrediyordum. 


Üzerlerinde otorite sağlayabilmek için ilk başta “hanımlar” diye hitap ettim onlara. 
Fakat öylesine sıcaktı ki her biri, bu soguk kelimeyi onlarla aramızdan kaldırma gereğini duydum. Ayşe teyze, Fatma teyze, Emine teyze dedikçe artış oldu sınıfımızın mevcudunda. Böylelikle ilk tecrübem Kur'an ışığı doğrultusundaki samimiyetin hiçbir olumsuzluk getirmeyeceğini, aksine o ışığın 


etrafındaki pervaneleri hızlandıracak bir etken olacağını öğrenmek oldu. 


Otorite adı altında her birini masama çağırırken önceleri, ağrıyan ayaklarına bükülen bellerine aldırış etmeden her gün aynı yolları yürüyüp Kur'an için tedakârlıkta bulunan bu nurlu teyzelerimin ayaklarına gider oldum zamanla... 


Zor olmadı değil onlara Kur'an'ı öğretmek. 
Elbette çocuklar kadar hızlı ilerleyemezlerdi. 
Ancak içlerinde öyleleri de vardı ki, Kur'an'ı okumada benimle yarışabilecek duruma gelmişti. 


Ah Aliye teyzem... Bir kez geçemese dersini gözleri dolar, gün boyunca neşesi yerine gelmezdi. Onun bu çocuksu hâli beni öyle etkilerdi ki, onu düşünürken bazen ben bile ağlardım ve ona dua etmeyi de ihmal etmezdim elbette. 


Nihayet teyzelerim arasında Kur'an'a geçmeyen kalmadı Aliye teyzem de dahil. Ve ben onları bir müddet daha okuttuktan sonra oradan ayrılmak durumunda kaldım. Pek çoğu aradı beni. Ben de onları aradım. Bir kandil günü Aliye teyzeyle görüştüğümde Kur'an'ı hatmettiğini söyledi ve bana bolca dua etti. Allah senden razı olsun Aliye teyze. Senden ve senin gibi Kur'an-ı Kerim sevdalılarından. Kur'an için bütün zorluklara göğüs gererek onu öğrenenlerden ve onunla yaşayanlardan Allah razı olsun. M 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Beden mi Ruh mu Engelli Olursa 


Lor Olur Hayat” 


Ayşe Torlak 
Kur'an Kursu Üğreticisi / Bağcılar 











Saatim 11:30 0 gösteriyordu, ders işliyordum. 
Önümde yetişkin öğrenciler dikkatlice anlattıklarımı dinliyorlardı. Çalan telefonumu açtım müftü vekilimiz arıyordu. İSÖM'de (Özürlüler Merkezi) manevi destek eğitimi vardı. Yetkililerin konuşmayı dinlemeye geleceği bildiriliyor, bizzat benim gitmem gerektiği vurgulanıyordu. Daha önce defalarca manevi destek eğitimine gittiğimiz bir yerdi İSÖM. Her gidişimde farklı hayatlarla karşılaşır yeni tecrübeler kazanırdım. 
Çok hazırlık yapmaya gerek olmazdı. Bazı zamanlarda konuklarımızın hayat hikâyeleri konuşacağım konuyu belirlerdi. 



























Dersimi 12:30 sıralarında bitirerek kısa zamanda hazırlığımı yaptım ve saat 13:00'da başlayacak program için yola çıktım. İSÖM yetkilileri beni salona aldılar. Sakinlerimizle sohbete başladık. Gelenler engelli yakınları olan ve onlara bakan kişilerden oluşuyor. 
Dinimizin engellilere yaklaşımını Kur'an-ı Kerim'in engellilerle ilgili ayetlerinden örnekler vererek, engellilerin dini sorumluluklarının ne olduğunu izah ettim. İbadetlerde onlara tanınan kolaylıklar hususunda bilgi verdim. Namaz, oruç ve hac ibadetlerini nasıl ifa edeceklerini anlattım. Engellilerin sınıflandırılmasından, bedensel ve zihinsel engelliliğin dünya ve ahiret hayatına katkı ve etkilerinden bahsettim. Konuşma esnasında tekerlekli 


sandalyede ellili yaşlarda bir hanımefendi ve arabayı süren bir beyefendi salona girdiler. Gözüm onlara takıldı. Dikkatlice beni dinliyorlardı. Konuşmamı toparlayıp biraz aralayınca beyefendiye ismini sordum. Adı- nın Muhlis olduğunu söyledi. Hanımefendi eşi oluyordu. Yorgun bedeni sandalyeye yığılmış gibiydi. Konuşmaya çalışıyor fakat güçlük çekiyordu. Eşinin yanına sığınmış şefkat bekleyen küçük bir çocuğu andırıyor 
du sanki. Muhlis bey 56 yaşındaydı. Eşi 15 
yıl önce felç geçirmiş 6 ay hiç konuşamamış. 
Çocukları yok. Esma Hanım'ın bütün bakımını üstlenmiş. Çünkü Esma Hanım hiçbir öz bakımını yapabilecek durumda değildi. 
Kolay bir şey değil 15 yıl eşine bakabilmek. 
Onu bir çocuk gibi şefkatle, merhametle kucaklayabilmek. Üstelik tekerlekli sandalyeyi de birkaç gün önce edinebilmişlerdi. 


Çok duygulanmıştım. Muhlis Bey'in özverili yaklaşımı, sadakati, eşine gösterdiği ihtimam bütün salonu etkilemişti. Orada bulunanların hikâyeleri benzerdi fakat Muhlis Bey ayrı bir yaşam hikâyesi taşıyordu yüreğinde. Bir yastığa baş koyduğu eşini hiç terk etmemişti. Yaşadığı acı dolu hayatı anlattı Muhlis Bey; belki de uzun zaman kimseyle konuşmamıştı. Çünkü eşini bırakıp hiçbir yere gidemediğini ifade etti. Emekli olduğunu, sadece bir emekli maaşı ile geçindiklerini ve kirada oturduklarını anlattı. Haklarını da yeni öğrenmiş. Eşi yüzde seksen engelli raporu almış, maaş bağlanması için yetkililer yol göstermişler. Heyecanla anlatıyordu gelişmeleri, belli ki çok mutlu olmuştu. 
Hepimizin yüreğine dokundular. Gösterdiği özverinin manevi değerini anlattım. İkisi de ağlıyordu. Yüreğinden tutuyordu eşinin. 
Yüreği engellilere inat hep yanında yanı başındaydı. Orada da elini hiç bırakmadı Esma Hanım'ın. Anlatıyordu Muhlis Bey gururla heyecanla, “Eşimin bütün beden temizliğini yapıyorum. Yatağını düzeltiyorum onu yatırıyorum. Yemeğini hazırlıyorum elimle yediriyorum.” diyordu. O anlattıkça Esma Hanım ağlıyordu. 


Sıkıntılara sabretmenin önemini vurguladım. 
Allah Teala'nın en küçük iyiliği dahi değerlendireceğini ifade ettim. Kaldı ki bu derece samimi içten yapılan özverili bir davranışın karşılığı Cenab-ı Hakk'ı memnun edecekti. 
Üstelik bazı sıkıntıların daha büyük dertleri def edeceğini söyledim. Muhlis Bey daha önceki yıllarda kansere yakalandığını, iki kez ameliyat olduğunu en sonunda tahlillerinin temiz çıktığını söyledi. Doktorların hayretle karşıladığı bir durum yaşadığını, böyle bir hastalığın neticesinde kurtulan olmadığını söylediklerini anlattı. Mevla her şeye kadirdir; hastalıklara şifa veren odur, ol deyince olur. 


Toplumumuzda birbirinden farklı engellerle yaşayan insanların sayısı az değildir. Kendi engelleri ile yaşamaya çalışan bu insanların asıl zorlukları, çevrelerinde bulunan gönül engelli insanların ortaya çıkardığı güçlüklerden kaynaklanmaktadır. Ailelerin çoğu zor durumlarla karşılaşmamak için, gerektiğinde engelli yakınını eve kapatmış ve toplumdan tecrit etmiştir. Bazı ailelerin en yakınları tarafından suçlandığı, engelli doğan çocuktan dolayı dışlandığı ve sorumlu tutulduğu görülmektedir. Ailesine bağımlı yaşayabilen bireylerin hizmetleri, ebeveynler tarafından paylaşılarak yürütülmesi gerekirken bütün sorumluluğun annelerde kaldığı tespit edilen gerçeklerimizdir. Daha vahim olanı ise annenin engelli çocuğu ile kaderine terk edilmesidir. Gönüllere yerleşmeyen merhametin, hissetmeyen kalplerin var olduğu bir toplumda engelliliği sorgulamak gerekmektedir. Hiç kimse görmeyen bir gözü, yürümeyen bir ayağı, tutmayan bir eli seçmedi. 
Onlar bizim şükür vesilemizdir. Sahip olduklarımızın değerini anlatırlar sessizce. 
Birkaç dakika tefekkür yeterli olur anlamak için. Düşleyelim sevdiklerimizi görememeyi, yürüyememeyi, konuşamamayı, irkiliyor insan ve sıyrılıyorsunuz bu tatsız düşlemeden. Fakat onların gerçeğidir hiç bitmeyecek olan. Engellerimizi aşalım. Sahip olduğumuz nimetleri, çevremizi yıkmak, yok etmek için değil yeniden inşa etmek için kullanalım. 





Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi 


kıldık. Onları, (çeşitli 


nakil vasıtaları ile) 
karada ve denizde taşıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine onları, yarattıklarımızın virçoğundan cidden üstün kıldık. 
(Isra, 17/70) 





Bir Ayet Bir Yorum 


İnsan Haklarının 
Lafta Kalmaması İçin... 


Prof. Dr. Í. Hilmi Karslı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 


Hukuk tarihini yazanlar, insan hakları konusundaki gelişmeleri Avrupa merkezli olarak ele alırlar. Böyle bir yaklaşım, diğer din, kültür ve medeniyetlerin, sanki insan haklarına bir katkı sağlamadığı intibaını vermektedir. 
Bahsedilen bu yaklaşım, kapsayıcı olmaktan uzak, dar bir bakış açısını yansıtmaktadır. Çünkü insanlığın uzun tarihi boyunca başta peygamberler olmak üzere diğer din ve medeniyetlerin bu konudaki katkısını görmezlikten gelmemiz mümkün değildir. 
Aksine bir durum, onlara karşı bir kadirbilmezlik ve haksızlık da olur. 


Batı'da meydana gelen bu gelişmeler, bizim medeniyetimizde insan haklarının ihmal edildiği anlamına hiç de gelmez. Evet, İslami literatürde “hukuku'linsan” yine “hukuku'-mer'e” kavramları yeni olabilir. Yine Batı'da olduğu şekliyle bizim tarihimizde bir İnsan Hakları, Kadın Hakları 

vb. mücadeleler yaşanmamış olabilir. Ancak bu tür konuların, İslam'ın gerek temel kaynaklarında gerekse tarihsel uygulamasında kendine has usul ve sistem içerisinde yer aldığında kuşku yoktur. 


Fıkıh kitaplarında hayvanların aç bırakılmalarının vebal ve günah 





olduğu uyarısı yapılır. Yine kaldıramayacakları yükleri onlara vurmanın tazir cezası ile tecziye edilmeyi gerektirdiği vurgulanır. 
Osmanlı Kanunnamelerinde de hayvan haklarına dikkat çekilir. 
Şu hâlde diğer canlıların hukukuna bu denli riayet eden bir din ve medeniyetin, insan hukukunu çok daha farklı bir zaviyeden ele alacağı muhakkaktır. 


Bir defa insan hakları bağlamında İslam'ın insana biçtiği konum oldukça önemlidir. Girişte verdiğimiz ayet de bunu anlatmaktadır. Buna göre, insan, bütün mahlukat içerisinde en seçkin ve en şerefli varlıktır; yine o en büyük lütuf ve nimetlere mazhar olmuştur. İnsan, kendisine bahşedilen nimetleri saymaktan dahi acizdir. (İbrahim, 14/34) 


Allah (c.c) insanı akıl sahibi yaratmış, ruhundan ona üflemiş, mümtaz kulları melekleri ona saygı secdesine çağırmıştır. (Hicr, 15/29-30) Yine o, en güzel surette yaratılmış (Tin, 95/4), “isimler”in bilgisi kendisine öğretilmiş (Bakara, 2/31), göklerde ve yerde bulunan sayısız nimet onun hizmetine sunulmuştur. (Lokman, 31/20) İnsanı bu denli önemli bir konuma yerleştiren İslam'ın, elbette ki toplumsal hayata ilişkin düzenlemelerinde de onun 








şerefini yüceltecek; hukukunu en üst düzeyde koruyacaktı. 


Rabbimiz, haksızlığa dayalı yapılanmaların değişmesini ve insan onurunu koruyan sistemlerin kurulmasını murat eder. Nitekim yeryüzünde ezilmiş olanlara yardımcı olmak ve onları önderler yapmak istediğini beyan eder. 
(Kasas, 28/5) Peygamberler de, “Ölçü ve tartıyı eksik yapmayın.” 
(Hud, 11/84; ayrıca bk. Mutaffifin, 83/13) uyarısında bulunmuş; hayatları boyunca sömürüye dayalı sistemleri değiştirmek için mücadele etmişlerdir. 


Yine peygamberler, toplumu ezen zorba idarecilerin elinden insanları kurtarmak, insana kulluktan Allah'a kulluğa çağırmak için canla başla çalışmışlardır. (Taha, 20/47) Dolayısıyla mazlumlara arka çıkmak, doğal olarak bütün inananların görevi olmuştur. Nitekim Kur'an, yeryüzünde mağdur edilmiş olanların bu durumdan kurtarılması için müminlerin mücadele etmeleri gerektiğini vurgular. (Nisa, 4/75) 


Allah Rasulü (s.a.s) de hayatı boyunca mazlum ve mağdurların hamisi olmuş; insanın onurunu yüceltmek için durma- dan dinlenmeden çalışmıştır. 
Bir defasında Beytullah'ı tavaf etmiş; daha sonra da karşısına geçerek insanlığa şu evrensel mesajı vermiştir: “(Ey Kâbe!) 
Sen ne güzelsin ve senin kokun ne güzel! Sen ne büyüksün 

ve senin kutsiyetin ne büyük! 
Muhammed'in canı (kudret) 
elinde olan (Allahya yemin ederim ki, müminin kutsiyeti (ve 





saygınlığı) Allah katında senin kutsiyetinden daha yüksektir; 
malı da canı da hürmete layıktır, mümin hakkında ancak hüsnüzan besleriz.” (İbn Mace, Fiten 2) 


İnsan, hayatta olduğu gibi öldükten sonra da değerlidir. 
Onun ölüsüne karşı da saygıyla ve nezaketle davranmak gerekir. Hz. Peygamber, “Sizden biriniz mümin kardeşini kefenlediğinde, kefenlemesini iyi ve güzel yapsın.” (Müslim, Cenâiz, 49.) 
buyururlar. Yine insanları hayatlarında olduğu gibi öldükten sonra da güzel yönleri ile anmak gerekir. (Ebu Davud, Kitabü' Edeb, 
42) Üstelik burada din ayrımı da gözetilmez. Nitekim Rasul-i Ekrem, yoldan geçen bir Yahudi cenazesi için ayağa kalkmış ve cenaze geçinceye kadar ayakta beklemiştir. (Müslim, Cenaiz, 80) 


İslam'ın nazarında insanın hukukunu korumak, inanç ve ibadet hayatımızla yakından ilgilidir. 
Bu, ahlaklı olmanın zaten bir gereğidir. İbadetlerimizi munta- zaman yerine getirdiğimiz hâlde müminlere karşı hak hukuka dikkat etmemek anlaşılır bir durum değildir. Çünkü en yakın akrabadan en uzaktaki müminlere uzanan bir sorumluluk halkamız vardır. Bu, aynı zamanda en geniş manada Allah'a olan kulluk borcumuzun bir parçasını oluşturur. 


Bugünkü dünya gerçeğinde insan haklarını ihlal etmek sadece bir suçtur. Çünkü konunun dini ve ahlaki boyutu yoktur. Mesela kadına şiddet uygulamak, günümüzde sadece hukuki bir 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ihlaldir. Ancak İslami bir uygulamada böyle bir fiil, hem bir suç hem de bir günahtır. Çünkü gerek ayetlerde gerekse hadislerde şiddeti yasaklayan hatta kişinin eşine karşı iyi ve güzel davranmasını emreden onlarca delil vardır. Yine mesela ölünün ardından miras taksimi Kur'an'ın bir emridir. Kadın da, eş, kız 

vb. konumuna bağlı olarak bu mirastan payını alır. Bunu ihmal etmek, hukuki bir suç olduğu gibi aynı zamanda cehennem azabını da gerektiren bir durumdur. (Nisa, 4/11) 


Günümüz dünya gerçeğinde insan haklarının etik bir temelden yoksun oluşu, önemli bir problem olarak tartışılmaktadır. 
Çünkü bencil duyguların eğitilmediği, sınır tanımaz ihtirasların dizginlenmediği toplumlarda insan haklarını gerçekleştirmek zordur. Zira insan yaratılışı itibarıyla takvaya olduğu gibi günaha da eğilimlidir. İlahi değerler istikametinde terbiye edilmediği takdirde, şer duyguların etkisi altına girebilmekte, başkalarının hak ve hukukuna tecavüz edebilmektedir. 


İslam, getirdiği gerek iman ve ahlak sistemiyle gerekse uhrevi ceza ve mükâfat düzenlemesi ile insan onurunu ve haklarını koruma noktasında etkili bir metot geliştirmiştir. Bu konuda onu ayrıcalıklı hâle getiren hususlardan biri de, insanı zulme ve haksızlığa götüren nefsani heva ve arzuların hayat boyu terbiye edilmesinin gerekliliğidir. 
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Kur'an okuyün 


mümin turunç gibidir; 
kakusu'da güzeldir tadi da güzeldir. Kur'an okumayan mümuf nurmagibidir; Rokusu yoktur ama tadı güzeldir Kur'an okuyan münafıkreyhan otu gibidir; Rokusu güzeldir ama tadracıdır Kur'an okumayanmünaofık ise ebücehil Rarpuzuna benzer” Rokusu olmadığı gibi tadi'da 


acıdır 
(Müslim, Müsafirin, 243) 





Bir Hadis Bir Yorum 


İnsana Güzellik Katan Mucize: Kur'an 


Elif Erdem Diyanet İşleri Uzmanı 


İnsanın asıl değerini Rabbine olan yakınlığı belirler. Rabbiyle arasındaki ilişki ne kadar canlıysa o kadar değerlenir ve güzelleşir insan. Bu ilişkinin en iyi göstergesi ise Kur'an'dır. Zira 


Kur'an okuyan Rabbiyle konuşur, Kur'ana uyan Rabbin rızasına ka- 


vuşur. Peygamber Efendimiz bu hadisiyle bizlere, Kur'an'la olan ilişkimizin yaşantımıza etkisini 


çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır. 


Allah'a dosdoğru inanan ve imanının gereğini yaşamaya gayret eden müminin Kuran ile 


ilişkisi diğer insanlar gibi olamaz, 


olmamalıdır. Onun Kuran'a bakışı diğer insanlardan farklıdır. 
Kur'an, onun için, ne olduğu bilinmeden okunup tekrar edilen, sıradan sözlerden oluşmuş bir kitap değil, çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Ne önünden ne ardından batıl, ona yaklaşamaz. 
Hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye lâyık olan Allah tarafından indirilmiştir. (Fussilet, 41/41-42) 

Bu yüzden de hikmet doludur. 
İnsanların doğru yolu bulmaları için her bir mesajı nakış nakış işlenmiş, ayetleri genişçe açıklanmış, birbirinden güzel öğütleri, kıssaları ve hükümleri defalarca tekrarlanmış bir hidayet rehberi; müjdeleyici ve uyarıcı bir kitaptır. 
(Zümer, 39/23) Mümin bu bilinçle okur Kur'an'ı. Bir an önce bitirme hevesiyle değil, Kur'an okumanın bir ibadet olduğunun farkında 





olarak, vakarla okur. Okuduğu her bir harf için on sevap kazanacağını bilerek (Tirmizi, Fedailü'-Kuran, 16), harfleri yutma- dan, açık seçik okur. Böylece o, Rasulüllah'ın “Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkâr meleklerle beraberdir.” (Müslim, Müsafirin, 244) müjdesine nail olur. 


Kur'an'ı devamlı okuyan mümin, onu okumakta gösterdiği özeni anlamakta ve yaşamına geçirmekte de gösterir. Çünkü o, Kur'an'ın insan için bir yaşam rehberi olduğunu bilir. Kur'an'ı okurken Rabbinin “Bu, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsın diye sana indirdigimiz mübarek bir kitaptır.” 

(Sad, 38/29) sözlerine şahit olur. 
O'nun Kur'an! bir yol gösterici (hüda) (Lokman, 31/2-39), hak ile batılı ayırt etmesine yarayan bir rehber (furkan) (Bakara, 2/185), inananların hep birlikte sımsıkı sarılmasını istediği “Allah'ın ipi” (hablullah) (Âli İmran, 3/103.) 
ve kopmak bilmeyen “sapasağlam bir kulp” (el-urvetu'-vüskâ) (Bakara, 2/256) olarak tanımladığını görür. Ona sımsıkı sarılır, onun gösterdiği sınırları gözetmeye gayret eder. Böylece Rasulüllah'ın “Size öyle bir şey bıraktım ki ona sımsıkı sarılırsanız sapıtmazsınız: Allah'ın Kitabı.” (Müslim, Hac, 147) sözleriyle belirttiği üzere, yolunu şaşırmaz 








ve istikamet üzere yaşar. Ayetleri onar onar öğrenen, öğrendiklerinin manasını iyice kavrayıp kendileriyle amel etmeden diğer ayetlere geçmeyen sahabe (Taberi, Tefsir, 1/80) gibi, hayat boyu Kur'an'ı yaşama gayretinde olur. 
Böylece her geçen gün Kur'an'ın nuruyla nurlanır, onun ahlakıyla ahlaklanır. Tıpkı örnek aldığı peygamberi gibi. Zira Hz. Aişe validemizin ifade ettiği üzere “Rasulüllah'ın (s.a.s) ahlakı Kur'an idi.” (Ebu Davud, Tatavvu, 

26) Bununla da bitmez müminin 
Kuran ile bağı. Okuduklarını anlayıp, anladıklarını yaşamına geçirirken bir yandan da etrafındakilere aktarır bu güzellikleri. 
Kısacası “Kuran okuyan mümin turunç gibidir; kokusu da güzel- 


dir tadı da.” 


Gönlünde iman, dilinde Kur'an ile içi de dışı da tatlı olan turunç gibidir mümin. Kur'an ile bütünleşmiş hâl ve hareketleriyle hoş ve sevimli görünür herkese. Göz alıcı rengiyle insanları kendine doğru çeker. Sözleri ve fiilleri, örnek yaşantısıyla etrafına iyilik ve güzellikler saçar. Turuncun lezzet ve şifa kaynağı olması gibi o da insanların oturup konuşmaktan zevk aldığı, birlikte olduğu kişilerin kendisinde hayat bulduğu hayırlı bir arkadaş olur. 


Mümin olduğu hâlde Kur'ana gerektiği önemi vermeyen, 

onu devamlı okuyup onunla yeterince amel etmeyen kimse, Rasulüllah'ın ifadesiyle “hurma gibidir, kokusu yoktur ama tadı güzeldir.” Tadı güzeldir, çünkü iç 





dünyası güzeldir, kalbi imanla doludur. Kur'an'ın ilahi kelâm olduğunu bilir, onu okur ama okumayı düzenli ve devamlı bir alışkanlık hâline getirememiştir. Dolayısıyla ayetler üzerinde düşünme ve onlarla amel etme noktasında daha çok eksiği vardır. İmanını Kur'an ile besleyemediğinden onunla hemhâl olamamış, imanının güzelliğini hayatına aktaramamış, başkalarına da yansıtamamıştır. İşte bu yüzden kokusu olmayan hurmaya benzer. Nitekim, “Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun.” 
buyuran Peygamber Efendimiz, Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimseyi her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzetirken, Kur'an'ı öğrenen fakat çevresine yaymayan kimseyi kapağı kapalı, koku yaymayan bir misk kabına benzetmiştir. 
(Tirmizi, Fedailü'-Kuran, 2) 


Münatfıkların Kur'an ile ilişkileri daha farklıdır. Rasulüllah'ın deyimiyle “Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir, kokusu güzeldir ama tadı acıdır.” 
Zira münafık okuduğu Kur'an ile insanları etkileyebilir, sözleriyle etrafında sevilen biri olabilir. 
Çünkü Allah'ın kelamı olan 
Kur'an, kendisini okuyandan bağımsız olarak, sözlerin en güzeli ve en doğrusudur. Fakat münafığın okuduğu Kuran, onun dudaklarından öteye geçemez, özüne inemez. Çünkü o, Kur'an'ın ruhunu arındırmasına, kalbini yumuşatmasına izin vermez, dolayısıyla onun bereketine eremez. Diliyle söylediklerine 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kalbiyle inanmadığı için ikiyüzlüdür. Belki söylediklerinin gereğini yerine getirir ama bununla Allah'ın rızasını değil, insanların beğenisini kazanma arzusundadır. Bunu başarması da mümkündür, tıpkı reyhan otunun hoş kokusuyla insanları etkilediği gibi. Hatta sözleri ve fiileriyle belki başkalarına faydası da dokunur. Fakat yaptığı güzel ameller kendisine hiçbir fayda sağlamaz. Zira din, samimiyeti gerektirir (Müslim, İman, 95) ve “Al lah, ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.” (Nesai, Cihad, 24) 


“Kur'an okumayan münafık 

ise ebucehil karpuzuna benzer; kokusu olmadığı gibi tadı 

da acıdır.” Kur'an okumayan münafığın ikiyüzlü olduğu daha aşikârdır. Onu sevimli kılacak güzel sözlerden, amellerden mahrum olduğu için sözleri, 

hâl ve hareketleri, samimiyetsiz tavırlarıyla rahatsız eder insanları. İmanın tadına eremediğinden kendisine de faydası olmaz, mutsuz ve huzursuzdur. 


Rasulüllah, bu hadisiyle bizleri, Kuran ile, dolayısıyla Rabbimizle ilişkimizi değerlendirmeye sevk ediyor. Dört çeşit insanın durumunu tasvir ederken, bunlardan hangisi olmak istiyorsak ona göre davranmamız gerektiğini öğütlüyor usulca, kırmadan, incitmeden. O hâlde biz de 

ona kulak verelim ve şu duayı dilimizden eksik etmeyelim: Allahümme zeyyinna bizineti'l-Kur'an (Allah'ım! Bizi Kuran süsü ile süsle)! © 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edeblyat 


00۷/0۱۷8, Hayata ve 


İnsana Dair 


Her insan sever, der Yunus Emre. Her insan sever İnsan sevecek bir şey bulur Kimi Leyla'yı, kimi Mevla yı sever Kimi çocuğunu sever, kimi ebeveynini. Kimi komşusunu, kimi iş arkadaşını sever... Goğu kimse seveceği birilerini bulur 


Bilal Kemikli 
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Sadece insanı mı severiz? Diğer bir ifadeyle, Mevla'dan başka sevilecek yegâne varlık insan mıdır? Hayır. Kimi kedi sever, kimi köpek. Kimi çiçek sever, kimi ağaç. Kimi bir çınar ağacının gölgesinde istirahat etmeyi 


veya dostlarla sohbet etmeyi, kimi de güneş- 


li bir günde denizde kulaç atmayı sever. 


Etrafınızda görürüsünüz, dostlarınızdan bazıları arabasını sever, bazıları giydiği montunu. Bazıları evini, ev hâlini sever, bazıları 


o o ofisini, iş ortamını. Bazıları oturup sohbet 


etmeyi yahut kitap okumayı, bazıları çarşıda dolaşmayı, alış veriş yapmayı sever. 


Velhasıl her insan sevecek bir şey yahut bir şeyler bulur. 


Tek Bir şeyi sevenler vardır; onlar gönül 


-evini her daim temiz tutar, sadece biricik 


sevgiliye oranın sırlarını açarlar. Kimileri ise şıpsevdidir, düzinelerce sevgilisi vardır, kelebek gibi gördüğü her ışığa meftun olur. 


Sonra sevgi, sadece insana münhasır değildir. Hayvanlar da sever, bitkiler de. Sevgiyi 


belki bir kuş yuvasında seyretmek lazım; ana 


kuş yavrularına nasıl da kol kanat gerer! Onları nasıl besler! Tehlikelerden nasıl korur! 


Cemre düştü. Bahara yolculuk başladı. 
Aslında fırsat olsa da baharın ilk aylarında, koyunların kuzuladıkları demlerde yolumuzu köylere düşürsek... Kırlara çıksak, çobanın kavalı eşliğinde koyunların suya inişini temaşa etsek! Sonra hilkatin yeni harikaları kuzuların meleye meleye analarıyla buluşmasına tanıklık etsek. Orada ana koyunun yavrusunu arayışını, o yavru kuzunun meleyişini ve buluşma anını şöyle bir seyretsek. 


İşte sevgi bu: Aramak, buluşmak ve kavuşmak. 


Kınalı kuzunun annesine kavuştuğu o an, sevginin zirvesi olsa gerek. Ana koyun, 

tıpkı yatılı okuldan tatil dolayısıyla evine gelmiş genç oğlunu bağrına basan anne gibi kuzusunu sarıp sarmalar; koklar, dokunur ve sonra, tabiatın envai çeşit çiçeklerinden derleyerek şifalı bir iksire döndürdüğü sütünü şefkatle ikram eder. 


Kâinat bu tabloyla doludur. Sevgiyle kavuşma... Sadece evcil hayvanlar için değil, tabiatın bağrında kendince yaşayan ve bizim onları tanımak için vahşi sıfatını yakıştırdığımız hayvanlarda da durum aynıdır. 
Hilkatin gereği çevresindekilere korku saçan aslanın yavrusuna olan sevgisi... 


Bu sevgilerin hikâyesini yazmalı. Yazmalı, zira bu sevgiler yapmacıksız, doğrudan doğruya “analık ruhunun” tecellisiyle erilen evrensel bir duygudur. Bendeniz şimdi merhum Ali Nihat Tarlan'ın “Analık” başlıklı bir denemesini hatırladım. Merhum hoca, o küçük denemesinde, ana kedinin yavrularını sevgi ve şefkatle beslerken, yeni doğmuş bir fareyi de gururla emzirdiğini hikâye eder. 


Kâinatın düzeni sevgi üzerine kurulmuş. 
Çiçekler sever, çiçekleri insanlar sever, hayvanlar sever. Burada gül ve bülbülün hikâyesini hatırlamalı. Meyve ağaçları, tutunduğu toprağı, o toprağın havalandırı!- masını, sulanmasını ve güneşi sever... Bazen de aşılanmayı ister. Her ağacın bir sevdiği mutlaka, ama mutlaka vardır. 


Bazen bir fidan dikersiniz bahçenize, yetişmez. 
İklimini, toprağını veya dikildiği yeri sevemezse yetişmez, kök salmaz, dal budak serpilmez. 
Demek ki, sevgiyle kök salıyor ağaçlar, sevgiyle serpiliyor, büyüyor, gelişiyor. Demek ki, hayatın temel iksiri sevgidir. Sadece insanlar için değil, bütün varlıklar için sevgi. 

Söze Yunus'la başlamıştık; bize sevginin evrensel bir değer olduğunu öğreten, her halükârda sevmeyi öğütleyen bilge şairle. 
Diyor ki: 





Işksuz âdem düyada belli bilün yokdurur ۱ ۱ ۱ ; bir nesne vardır. Tanrı'nın dünyasında yüz 


Her biri bir nesneye sevgüsi var öşıkdur bin çeşit sevgi vardır. Sen, bu sevgileri ara Çalabın dünyasında yüz bin dürlü sevgi var araştır, kendine hangisi layıksa onu gör. 


BEND ۳ Neyi nasıl seveceğinin ayrımına var. Çünkü Kabul et kendözüne gör kangisi layıkdur ا‎ insan olman, neyi nasıl sevdiğinle doğrudan 


Bu dünyada aşksız, sevgisiz insan yoktur. ilgidir. Neyi nasıl seveceksin? Ara, bul. Zira e Her insanın mutlaka ama mutlaka sevdiği sevgi aramaktır, bulmaktır. El 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10006: Bir Tarih Hazinesi 


Marmaris ten Rodos'a gemiyle yaklaşırken şövalyelerin kalesinden önce vüleymaniye bamii nin minaresi karşılar sizi. Gemi biraz daha yaklaşınca, İbrahim Paşa Cami'nin minaresi ve Fetih Paşa Saat kulesi âdeta “hoş geldiniz” dercesine ayakta duruyor İçinizde şöyle bir his belirir ve dersiniz ki, Anadolu'dan bir tarihi şehre mi geldim acaba? İşte bu eserler, Osmanlı'nın yaşadığı şehirlerdeki mührüydü; silinmesi ve yok edilmesi zor bir mühür 


İsmail Başaran Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü / DB Eğitim Uzmanı 





Doğu Akdeniz havzasıyla Ege Denizi arasında ve Boğazlar Bölgesi'ne uzanan geçiş noktasında bulunan Rodos adası, tarih boyunca Romalıların, Bizanslıların ve SaintJean (Sen Jan) Şövalyelerinin idaresinde kalmıştır. Sen Jan Şövalyeleri döneminde Rodos, Hristiyanların en kuvvetli ileri karakolu hâline gelmiş, Anadolu ve Mısır'a yönelik Haçlı seferlerinde üs olarak kullanılmıştır. 
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Rodos kalesi ve şehri, Osmanlı ordu ve donanması tarafından 4 ay 23 gün süren bir kuşatmadan sonra 20 Aralık 1522'de fethedilmiştir. Fetihten sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle, Rodos'a Türk nüfusu yerleştirilmeye başlanmış ve ada bir sancak beyliği hâline getirilerek Cezâyiri Bahri Sefid (Akdeniz Adaları) eyaletine bağlanmıştır. 390 yıl (1522-1912) Osmanlı 





hâkimiyetinin hüküm sürdüğü Rodos adası ve On İki Ada, 10 Şubat 1947'de yapılan Paris Antlaşması ile 1 Nisan 1947'de resmen Yunanistan'a teslim edilmiştir. 


Tarihinden biraz bahsettikten sonra Rodos'un ziyaretçiler üzerinde nasıl bir izlenim bıraktığını anlatmak istiyorum: 


Marmaris'ten Rodos'a gemiyle yaklaşırken şövalyelerin kalesinden önce Süleymaniye Camii'nin minaresi karşılar sizi. Gemi biraz daha yaklaşınca, İbrahim Paşa Camii'nin minaresi ve Fetih Paşa Saat kulesi âdeta “hoş geldiniz” dercesine ayakta duruyor. 
İçinizde şöyle bir his belirir ve dersiniz ki, Anadolu'dan bir tarihi şehre mi geldim acaba? İşte bu eserler, Osmanlı'nın yaşadığı şehirlerdeki mührüydü; silinmesi ve yok edilmesi zor bir mühür. 


Osmanlı her gittiği yerde her toprak parçasını “kutsal bir varlık” gibi görmüş ve ona göre muamele etmişti. Bu yüzden yeni bir toprağa ayak basar basmaz hanlar, hamamlar, çeşmeler, köprüler, medreseler inşa etti. Camilerin minaresini bir nişan olarak yükseltti. Aynı zamanda Arap Yarımadası'nda, Afrika'da, Balkanlar'da işleyiş ve felsefe aynıydı hep. 
Bugün hâlâ Rodos'ta halkın ayakta kalabilen 


Osmanlı çeşmelerinden su içtiğini görüyorsak, bu o imar medeniyetinin ve anlayışının bir meyvesidir. 


Rodos fatihi Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle hâkim bir tepe üzerinde padişahın şanına uygun inşa edilen Süleymaniye Camii, Rodos'un en önemli iki camiinden birisidir. 
43 metre yüksekliğindeki minaresiyle âdeta 
Rodos'un (zamanında) bir İslam beldesi olduğunu haykırmaktadır. Bugün Yunanlılar tarafından sadece bayram namazları için açılan cami, öksüz ve sahipsiz bir durumdadır. 
Adaya ziyarete gelen Müslümanlar, ziyaret etmek istedikleri bu caminin kapısından geri dönmektedirler. 


Rodos'ta en önemli Osmanlı eserlerinden biri de İbrahim Paşa Camii'dir. Üç bin Türk soydaşımızın yaşadığı Rodos'ta sürekli ibadete açık olan tek cami İbrahim Paşa Camii, sadeliğiyle insana ibadet hazzı veren ata yadigârı bir eserdir. Kitabesinde 1540 yılında inşa edildiği anlaşılan cami Süleymaniye Camii'ne göre rakımı daha düşük bir yerde çarşı içinde bulunmaktadır. Camiyi ayakta tutması için çevresinde yaptırılan ve camiye vakfedilen 14 dükkân, bugün çoğunlukla restoran ve diskotek olarak kullanıldığından 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yüksek müzik sesinden dolayı camide akşamları ibadet etmek nerdeyse mümkün değildir. 


Rodos'ta inşa edilen en eski camilerden 

biri olan Recep Paşa Camii'ni gördüğümüz- de içimiz burkulmaktadır. Bugün harap hâlde yaklaşık yarısı yıkılmış olan bu cami Rodos'un çinileriyle meşhur tek camiidir. 
Minaresi ve kubbesinin yarısı kendiliğinden yıkılmış olan caminin, kubbedeki kurşun levhaları ve içerisindeki meşhur çinileri talan edilmiştir. Bugünlerde caminin UNESCO tarafından restore edileceği söylenmektedir. 
Fakat caminin orijinalliğinden geriye fazla bir şey kalmamıştır. 


Rodos deyince akla gelen Osmanlı eserlerinden birisi de Murat Reis (Osmanlı'nın Mısır ve Basra Körfezi Kaptan-ı Deryası'dır.) 
Külliyesidir. Külliye içerisinde; cami, medrese, yatakhane, mezarlık ve Murat Reis türbesi bulunmaktadır. Rodos'ta müftüler yine burada ikamet etmişlerdir. Aslında yaklaşık dokuz dönüm arazi üzerinde olan külliye, denize yakın olan kısmının kamulaştırılmasıyla üçte bir arazisini yitirmiştir. 
Rodos müftülerinden son olarak Süleyman Kaşlıoğlu'nun ikamet ettiği bina Yunanlılar tarafından bugün müzik okuluna çevrilmiştir. 


Süleyman Kaşlıoğlu'ndan bahsedince şu 
olayı hatırlatmadan geçmemek gerekir: 1943 
yılında, Rodos adası Almanların işgaline uğradığında, adadaki Yahudiler yok olacağı endişesiyle 800 yıllık Tevrat'ı saklama ihtiyacı hissetmişlerdir. Tevrat nüshaları, gizlice Rodos Müftüsü Süleyman Kaşlıoğlu'na teslim edilmiştir. Müftü, bu emaneti savaş boyunca bahsi geçen Murat Reis Külliyesi içinde bulunan türbe içerisinde emniyetli bir yerde saklamıştır. 1944 yılında Rodos'tan Almanya'ya zorla götürülen 1676 Yahudi'den yalnızca 151'i yaşamıştır. Saklanan Tevrat nüshaları, savaştan sonra hayatta kalan Yahudi topluluğuna yine müftü tarafından teslim edilmiştir. (Bu belge, Rodos'taki Ramazan görevim esnasında bahsi geçen Rodos Müftüsü'nün yeğeni Şahap KAŞLIOĞLU arşivinden; “The Rhodes Jewish Historical Foundation” adlı kuruluşun “Ke Haber” isimli dergisinin 2005 Yılı Sayısından (s.10) 
alınmıştır.) 


Özetle anlatmaya çalıştığımız Rodos'ta, 390 
yıl (1522-1912) hüküm sürmüş ecdat tarafından inşa edilmiş; cami, hamam, çeşme vb. 
daha birçok tarihi eser bulunmaktadır. Bu tarih mirasının korunması, bizden sonraki kuşaklara aktarılması, orada bulunan bu hazineden haberdar edilmesi ve bu konuda üzerimize düşen görevin yapılması büyük önem arz etmektedir. 


Tarihte Osmanlı gemileri Rodos açıkların- dan geçerken, kendileri gibi denizci olan orada metfun Kaptan-ı Derya Murat Reisi hatırlar ve ona saygı nişanesi olarak selamlama atışı yaparlardı. Bu nedenle, bizler de en azından burada yatan binlerce şehit ve Müslümanların aziz ruhlarına zaman zaman birer fatiha okumalı ve onları anmalıyız. M 


örnek navatlar 








kara nın Kalbinde Yaşayan Bir Eren: acı Bayram-ı Veli 


Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı 





İnsanlık her dönemde kendini bilen, hak ve hakikatten haberdar olan güzel gönüllü, irfan ve kemal sahibi kâmiller yetiştirmiştir. 


Bu güzel insanlardan birisi de Ankara'nın bir gönül eri olan Hacı Bayram-ı Veli'dir. 


Hakikat arayıcılarına asırların ötesinden: 


Bilmek istersen seni 

Cân içre ara tûn! 

Geç cânından bul anı 

Sen seni bil sen seni (Hacı Bayram) 


Diyerek hakikatin adresini veren bir kâmil insandır Hacı Bayram-ı Veli. O, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Somuncu Baba gibi erenlerin izinden yürüyen, ehlibeyt sevgisiyle dolu, fütüvvet ehli büyük bir gönül ehlidir. XIV-XV. 
asırlarda Ankara'da yaşayan Hacı Bayram-ı Veli, dönemin önemli velilerindendir. 


Hayatı 


Türk-İslam mutasavvıfı Hacı Bayram-ı Veli, XIV. asrın ilk yarısında Orhan Gazi döneminde Ankara yakınlarındaki (şimdi Altındağ'ın bir mahallesi olan) Solfasol köyünde -büyük bir ihtimalle- m. 1348 (2) senesinde dünyaya gelmiştir. Hacı Bayram'ın asıl adı Numan'dır. Babasının adı Koyunluca Ahmed, dedesininki Mahmud'dur. Annesi hakkında bilgimiz yoktur. Annesinin mezarı köyün girişinde bir okulun bahçesindedir. 
Safiyyüddin ve Abdal Murad adlı iki kardeşi- nin isimleri bilinmektedir. 


Hacı Bayram, medrese öğreniminden sonra Ankara'da Kara Medrese'de ve Bursa'da Çelebi Sultan Mehmed Medresesi'nde müderrisliklerde bulunmuştur. Bursa'da oturdukları hücre yakın tarihlere kadar ziyaret edilmekteydi. 
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Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatıyla ilgili Bursa'da bulunduğu sıralarda Yıldırım Bayezid'in kapıcıbaşısı olarak görev yaptığı belirtilir. 


Saray kapısından yokluk kapısına 


Hacı Bayramr-ı Veli, dönemin erenlerinden Somuncu Baba lakabıyla tanınan Hamidüddin-i Aksarayi tarafından yetiştirilmiştir. Onun, Somuncu Baba'ya manen 


bağlanması konusunda farklı görüşler vardır: 


Bazı kaynaklarda 1393-94 senelerinde Somuncu Baba'nın davetine uyup medrese hocalığını terk ederek Kayseri'ye gittiği ve ona bağlandığı söylenmektedir. 


Bir başka rivayette de Hacı Bayram-ı Veli, Somuncu Baba ile Bursa'da bulundukları sırada tanışmıştır. Timur'un Anadolu'yu istilası öncesinde Somuncu Baba Bursa'dan ayrılarak Adana tarafına gitmiştir. Hacı Bayram, Somuncu Baba'nın Bursa'dan ayrılmasından sonra Onun manevi büyüklüğünü anlayarak medrese hocalığını ve kapıcıbaşılığı terk ederek peşinden gitmiş, onu Ceyhun nehri kıyısında Sis Kalesine yakın dağ yamacın- 





da bir köyde halifesi Nebi Sufi'nin evinde bulmuştur. Bütün dünyalıklarını terk edip derviş kisvesine bürünen Hacı Bayram, Somuncu Baba'ya burada bağlanmıştır. Hacı Bayram, Somuncu Baba'nın işareti üzerine Adana'ya gidip burada her şeyini satarak bir hırka giyer geri gelir. Sonra birlikte Şam ve Hicaz'a gidip yine birlikte Aksaray'a dönerler. 


Hacı Bayram'ın Somuncu Baba'ya bağlanması bir Kurban Bayramı'na tesadüf etmiş ve Şeyh Hamid, Numan'a “Bayram” diye hitap ettiği için, mutasavvıf bu tarihten sonra “Bayram” ismiyle anılır olmuştur. 


Hacı Bayram, Bursa'da Emir Sultan'la da görüşmüştür. Bu görüşme Hacı Bayram'ın Ankara'dan üçüncü defa Edirne'ye ziyaretleri sırasında Bursa'ya uğradıklarında gerçekleşmiştir. Kısacası, Hacı Bayram-ı Veli'nin Somuncu Baba'nın vefatından sonra Bursa'da geçirdiği yıllarla ilgili elimizde şimdilik somut bir bilgi yoktur. 


Çocukları 


Hacı Bayramr-ı Veli evli olup bu evlilikten üç kız, beş erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. 


Soyu çocuklarından Şeyh Ahmed vasıtasıyla devam etmiştir. Kızlarından Hayrunnisa, meşhur mutasavvıf Eşrefoğlu Abdullah-ı Rumi ile evlidir. 


Esasen azametli, celalli, şevketli, cezbeli ve aşklı bir zat olan Hacı Bayram-ı Veli, öğrencilerini bu anlayışla yetiştirmiş, “el-fakru fahrı, elfakru fahrı” diyerek yokluğu telkin etmiş ve nice ölü gönülleri uyandırıp diriltmiştir. 


Devranıdır sürülen Sultan Hacı Bayram'ın 


Hacı Bayram'ın şöhreti yayılmış, Edirne Sarayına kadar ulaşmıştı. 


Saray endişelenmeye başlamıştı, dedikodular da günden güne çoğalıyordu. Devlet zaten isyanlarla yıpranmış, yavaş yavaş kendisine geliyordu ve yeni bir huruca tahammülü yoktu... 


Hacı Bayramr-ı Veli'nin etrafında ciddi bir topluluğun oluşmasından kuşkuya kapılan devletliler, Padişah 11. Murad'a, Hacı Bayram-ı Veli aleyhinde telkinlerde bulunmaya başladılar. Söylentiler üzerine II. 
Murad, Hacı Bayram-ı Veli'nin Ankara'dan Edirne'ye getirilmesini emreder ve bu iş için iki çavuş görevlendirir. Ellerinde Padişahın fermanı ile süratle Ankara'ya gelen çavuşlar, Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri tarafından Ankara'nın girişinde karşılanır. Çavuşlar karşılarında bir asi göreceklerini sanırlarken kemal sahibi bir bilgeyle karşılaşırlar ve şaşkınlıklarını gizleyemezler. 


Şeyh, nihayet çavuşlarla birlikte yanına Akşemseddin'i de alarak Edirne'ye doğru yola çıkar. 


Bu seyahat muhtemelen II. Murad'ın yeni tahta çıktığı 1421 senesinin Temmuz ayında gerçekleşmiştir. Bu sırada Sultan Murad, henüz 17/18 yaşlarında “bir taze padişah”tır. 


Hacı Bayram-ı Veli Edirne'ye geldiğinde karşısında eşkıyaya benzeyen birini bekleyen II. Murad, ilk görüşmede ondan fazlasıyla etkilenir. 


Hacı Bayram-ı Veli, Edirne'de Padişah, devlet adamları ve halkın bulunduğu pek çok mecliste sohbetlerde bulunur. Başta Padişah 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olmak üzere pek çok devlet adamı kendisine intisap eder. Bu arada Eski Cami'de vaazlar verir. 


Sadık dervişler 


Dönemin padişahı, Hacı Bayram sufilerinin vergiden ve askerlikten muaf olması için de bir ferman çıkarmıştır. Bunun üzerine bu durumdan istifade etmek isteyen insanlar “Ben Hacı Bayram dervişiyim” demeye başlamış, dolayısıyla Anadolu'dan gelen vergiler azalmıştır. Nihayet padişah tarafından gönderilen bir mektupla Şeyh'in sufilerinin kaç kişi oldu-Şu sorulmuştur. Devletin bekasına çok önem veren Hacı Bayram-ı Veli, padişahtan biraz müsaade isteyerek dervişlerinin sayısını daha sonra saraya bildireceğini söylemiştir. 


Ankara'ya döndüğünde Kanlıgöl mevkiinde bir çadır kurduran Hacı Bayram Hazretleri kendisine intisap ettiğini söyleyen ve 

“ben dervişim!” diyen herkesi toplamıştır. 
Hazretin o gün çok celalli olduğu ve elinde kocaman bir kurban bıçağıyla meydana çıkıp şöyle dediği rivayet edilir: 


-Ey benim sadık dervişlerim! Şimdi sizleri Allah yoluna kurban etsem gerek. Haydi sırayla çadırlara girin! 


Bu sırada biri erkek biri kadın iki kişi çadıra girerler ve teslimiyetle boyunlarını uzatırlar. 
Hz. Pir'in önceden hazırlattığı kurban içeride kesilmiş, akan kanlar çadırın dışına çıkmıştır. Bunu gören meydandaki kişiler hemen oracıktan kaybolmuşlardır. Bunun üzerine Hacı Bayram-ı Veli gelen tahsildarlara dönüp: 


“Benim iki dervişim vardır. Diğerleri dervişim değildir! Vergilerini ödeyip askere gitsinler!” der. 


Edirne'ye ikinci sefer 


Hacı Bayram-ı Veli 1426 senesinde Edirne'ye ikinci defa davet edilir. Bu seferki davet, müridi Sultan Murad'ın Uzunköprü'nün temel atma töreninde şeyhini de görmek istemesidir. Muhtemelen bu törene Bursa'dan Emir Sultan da iştirak etmiştir. 


Hacı Bayram-ı Veli 1429 senesinin sonlarında Emir Sultan'ın cenaze namazını kıldırmak 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üzere yeniden Bursa'ya gelmiş, buradan da tekrar Edirne'ye geçmiştir. 


Hacı Bayram Hazretleri Edirne dönüşünden kısa bir zaman sonra da vefat etmiştir. Hacı Bayram-ı Veli 833/1430'te Ankara'da vefat etmiş ve bugünkü türbesinin olduğu yere defnedilmiştir. 


Hacı Bayram-ı Veli olgunluk dönemini Ankara'da geçirmiş, burada şimdiki kendi adıyla anılan cami ve dergâhta insanların gönül eğitimiyle meşgul olmuş, halktan gelen hediyeleri, zenginlerden toplanan sadakaları ihtiyaç sahibi fakirlere dağıtmış kendisi bizzat ekincilikle geçimini temin etmiştir. 


Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesi ve camisi 


Hacı Bayram-ı Veli'nin cami ve zaviyesi ilk 


defa 1416 veya 1425 senesinde Ulus semtinde, 


şimdi adıyla anılan yerde bizzat kendisi tarafından inşa edilmiştir. Bu bina günümüze kadar üç defa tamir geçirmiş, 1940 senesinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün destekleriyle yeniden onarılmıştır. Son olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamıyla ele alınıp 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onarılarak 14 Şubat 2011 tarihinde açılmıştır. 


Cami ve zaviye olarak kullanılan bu binada tevhithane, çilehane, derviş hücreleri ve diğer müştemilat, büyük bir ihtimalle Hacı Bayram-ı Veli döneminden kalmıştır. 


Hacı Bayram zaviyesine Sultan II. Murat'tan itibaren Fatih ve diğer padişahlar tarafından vakıflar ihdas edilmiştir 


Zaviye'de konaklayan herkese “Burçak çorbası” ve sair yemeklerin ikram edilmesi vakıf kayıtlarında vardır. 


Türbe, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin güney cephesinde, duvara bitişik olarak planlanmış kare şeklinde kubbeli bir yapıdır. 


Batı tarafındaki girişte Afyon mermeri kullanılmıştır. 


Türbeye tac kapıdan girilir. 


Kapının solunda niyaz penceresi bulunmaktadır. 


Türbenin eski kapı kanatları 1925 senesinde türbelerin kapatılmasıyla birlikte Ankara Etnoğrafya Müzesine götürülmüştür. 


Türbe'de sekiz adet sanduka bulunmaktadır. 
Soldaki büyük sanduka Hz. Pir'e aittir. Diğerleri, oğlu Ahmet Baba, torunu Edhem Baba ve aile fertlerine aittir. 


Türbenin içindeki kalem işleri de yakın döneme 1947 senesine aittir. 


Kubbe süslemelerinin içinde sülüs bir hatla: 


La ilahe illallahü'-melikü'l-hakku'-mübin” (Melik, Hak ve Mübin olan Allah'dan başka ilah yoktur) ayetiyle küfi hatlarla “Allah” ve “Muhammed” kelimeleri altı defa tekrarlanarak yazılmıştır. 


Türbe'nin kubbesi ve eteği kurşunla kaplanmıştır. 


Muvakkithane 


Türbe'nin güneyinde bulunan İsmail Fazıl Paşa türbesi diye adlandırılan binanın içi boştur. Burası ilk günden beri namaz vakitlerini ayarlamak için muvakkithane olarak kullanılmıştır. B 


hikmet penceresi 





“Vol Odur ki Doğru Vara’ 


Maddi ve manevi bütün yönleriyle hayat bir yolculuktan ibarettir İnsan, inançlarının, umutlarının ve hedeflerinin peşinde yürüyen bir yolcudur. Yolculuk hem varlıkların faniliğini, hem de insanın olgunlaşma ve Allah'a yakınlaşma süreçlerini ifade eder İnsanın ahlak bakımından kendisini gerçekleştirme çabası, bir olgunluk yürüyüşüdür 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Bu yolculuğa kendi imkân ve kapasitelerine göre her varlık bir ölçüde katılmaktadır. Bu konuda Mevlana şunları söylüyor: “Sağır kaya gibi oldukları yerde kalakalsalardı 

ne güneş ışık verirdi, ne de ay ışığı âlemi ışıtırdı... Deniz suyu, yolculuğa çıkıp, hava- ya ağarak bulut olunca acılıktan kurtuldu, helvaya döndü. Ateşin yalımı, alevi yatıştı mı üstüne kül kapladı, öldü, yok oldu gitti.” 
(Mevlana, Divan-ı Kebir, 3/67) 


Ünlü tasavvuf bilgini Feridüddin-i Atar, “Mantıku't-Tayr” isimli eserinde bize sembollerin diliyle bir kemal yolculuğunun serüvenini anlatır. Bu serüven, yolculuğun anlamına, gayesine, taşıdığı zorluklara, yolcu üzerinde meydana getirdiği değişimlere felsefi göndermelerde bulunmaktadır. İkbal'in ifadesiyle var olmak ve kendini gerçekleştirmek, yolda olmak demektir: “Yürürsem varım, yürümezsem yokum!” (İkbal, Cavidname, s. 
51) Buna göre hayat, bir faaliyette bulunma, faydalı eylem ve davranışlar ortaya koyma fırsatıdır. Kur'an-ı Kerim “En güzel ameller” sergilemeyi hayat sınavının başarı ölçüsü olarak değerlendirmektedir. (Mülk, 67/2) Yol 


metaforu gerçekten de hayatı anlamak ve insanın hayat serüvenini anlatmak için son derece açıklayıcı ve dikkat çekicidir. 


Herkes “Nereye gidiyorsunuz?” (Tekvir, 81/26) sorusunu, kendisine sormalı ve “Ben Rabbime gidiyorum, o bana yol gösterecektir!” 
(Saffat, 37/99) cevabını verebilecek kararlılığa sahip olmalıdır. Bu soru bilincimizi uyanık tutmaya yarayacak, cevabımız ise istikametimizi tayin edecektir. Bir hedefi olmayanın arayışı da olmayacaktır. Arayışı olmayanın yürüyüşü de yoktur. Yürüyüşü olmayan bir kimsenin varoluş imkânını gerçekleştirme gücü tükenmiştir. Yolda olmak bilmek, bulmak ve olmak için çaba göstermektir. 
Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır: “Bizim uğrumuzda, çaba gösterenleri elbette yollarımıza eriştireceğiz...” (Ankebut, 29/69) İnsanın hüsranı, gaflet ve cehaletin karanlığında yolunu kaybetmesidir. Bu durumda ya hedeflerini doğru tanıyıp tanımlayamaz, ya hedefe ulaşma konusunda gerekli gayreti ve kararlılığı gösteremez veya kendisini hedefe ulaştıracak yol ve yöntemlerden uzak kalır. 
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Kur'an'ın yol göstericiliği sayesinde insan, doğru ve yanlışı öğrenip isabetli kararlar vererek şeytanın ve nefsin saptırmalarından ve hilelerinden kendisini koruyabilir. Kur'an-ı Kerim'de ilahi mesaj, güzel, doğru ve iyi olan bütün hasletleri ihtiva eden bir yol olarak degerlendirilmekte ve tevhit, ana-babaya iyilik, hayat hakkına saygı, kötülüklerden sakınma, yetim hakkını koruma, ekonomik haklara riayet, adaletli olmak ve sözünde durmak gibi bu yolun temel ilkelerine işaret edilmektedir. 


Bütün peygamberler, insanları bir tek yola, Allah'ın yoluna davet etmişlerdir. (Şura, 42/13) Peygamberlerin rehberliğine tabi olmak insanları, kurtuluşa ve mutluluğa ulaştırır. 
Allah Teala'nın yoluna ve rızasına erişmek için peygamberin yolunda olmak ve izinde yürümek gerekir. Bu konuda Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır: “O gün zalim ellerini ısıracak ve şöyle diyecektir: Keşke ben de elçi ile birlikte aynı yolu tutsaydım! Keşke falanı dost edinmeseydim!” (Furkan, 25/27-29) Peygamberimiz'in bütün söz, hal ve hareketlerinde istikamet açık bir özelliktir. Şeytan ise, istikamet yolunun başına oturarak insanları dünya hayatının nefse hoş gelen süslerine çağırır. İnsana her yönden yaklaşıp onu saptırmaya çalışır; bunun için çeşitli tuzaklar kurar (Araf, 7/16) 


Doğru yolu tanımak ve onu takip etmek, kişinin, Allah'tan yardım dileyeceği en önemli şeydir. çünkü hem dünya ve hem de ahiret mutluluğu buna bağlıdır. “Bizi doğru yola ilet” ayeti, namazın her rekâtında tekrarladığımız veciz bir duadır. (Fatiha, 1/6) İstikamet yolu, insana güç ve yeteneklerini geliştirme imkânı veren, bedeninin ve ruhunun isteklerini en uygun şekilde karşılayan, insanlarla ilişkilerini dengede tutan, onu insanlığın iyiliği için yönlendiren hayat tarzıdır. İnsanın fıtratına, ihtiyaçlarına ve imkânlarına en uygun yoldur. 


Akıl, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan ayırt eden bir kuvvet olarak tarif edilebilir. Görme organı olan 

göz karanlıkta yolu tayin etme ve eşyayı algılama konusunda, nasıl yetersiz kalıyorsa, anlama, öğrenme ve bilme vasıtası olan akıl da vahyin ışığı olmadan, mebde ve mead konularında insanın yolunu tam olarak aydınlatamaz. Bu yüzden insanların yolunu aydınlatan Kur'an'ın ışığından faydalanmalıdır. (Maide, 5/5,15-16.) Vahyin güneşi ile akıl arasına nefsani arzu ve hevesler girerse akıl tutulması meydana gelir. Ya akıl gerçeği tam olarak fark edemez veya irade, gerçeğe yönelme kararlılığını ortaya koyamaz. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. “Ey iman edenler, Allah bilincini içinizde canlı tutarsanız o size iyi ile kötüyü ayıran bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah çok büyük bir lütuf sahibidir.” (Enfal, 8/29) Nefisten gelen talepler, değerlerle çatıştığında akıl, nefsin arzularını, değerlerin süzgecinden geçirmelidir. Bu konuda yeterli hassasiyeti göstermeyenler, hem dünyada hem de ahirette bunun bedelini, mahrumiyet, mahcubiyet ve hüsran olarak ödemek zorunda kalırlar. 
Kur'an-ı Kerim'de inkârcıların cehenneme atıldıklarında şöyle hayıflanacakları ifade edilir: “Eğer biz uyarılara kulak verseydik ya da aklımızı kullansaydık, şu alevli ateşe girenlerden olmazdık!” (Mülk, 67/10) 


Kur'an-ı Kerim'i bir yol haritası olarak her zaman göz önünde bulundurmayanlar inanç, ibadet ve ahlak bakımından istikametten uzaklaşma tehlikesi içerisinde yaşarlar. 
İstikametten uzaklaşanların önlerine hedef olarak koydukları şey, dağınık arzu ve nefsani hazlarından yansıyan vehimden başka bir şey değildir. “Sen onları birlik içinde sanırsın, oysa onların kalpleri darmadağınıktır.” (Haşr, 59/14) Hedef yerine ikame ettikleri vehimler, gatletlerinin gölgesinden başka bir şey değildir. Gafletlerinden uyandıklarında, onlardan da kurtulmuş olacaklardır. İnsan, Allah rızasını bütün duygu, düşünce ve davranışların amacı hâline getirerek gafletten uyanabilir. 


En güzel biçimde yaratılan insanın (Tin, 95/4) yönü mükemmele dönük olmalıdır. İnsanın eksik ve kusurlu olan şeylerle tatmine ve huzura ulaşması mümkün değildir. İçinde ebediyet duygusu taşıyan insanı, ölümsüz olanla tanıştırmayan hiçbir inanç ve düşünce, tatmin edemez. İnsan, aklıyla, iradesiyle ve gönlüyle güzellik, iyilik ve doğruluk gibi unsurları hayatına katarak, mükemmele 


yaklaşmaya çalışırsa tekâmül yolculuğunu başarıyla tamamlar. Mükemmele yaklaştığı ölçüde kâmil olur. (Yılmaz, H. Hilmi, Hayatın Anlamına Dair, Diyanet Avrupa Dergisi, s. 65) O hâlde insana düşen fıtratındaki güzelliği günah ve kötülüklerle kirletmemek, yolların en güzeline uyup Allah rızasını elde ederek, dünya ve ahirette saadet ve selamete ulaşma gayreti içerisinde olmaktır. 


İstikamet yolcusunun azığı takva (Ali İmran, 3/197) yani sorumluluk bilinciyle yaşamaktır. 
Yolculuğun selameti, buna bağlıdır. Allah Teala: “Akıbet sorumluluk bilincine sahip olanlarındır.” (Kasas, 28/33) buyurmaktadır. Bu duyarlılık, insana yolculuk süresince ihtiyaç duyacağı enerjiyi sağlayacaktır. Takvaya sahip olan kişi, büyük bir aşkla bağlandığı Yüce Allah'a ve O'nun rızasına ters düşmemeyi hayat yolculuğunun istikametini belirleyen işaret taşı sayar. “Allah eri kimdir?” 
diye soran İkbal, bu sorunun cevabını şöyle vermektedir: “Allah için koşandır..” (M. İkbal Kitabı, s.101) İnsanın yolunu kesen haramlar- dan sakınma ve kötülüklere karşı direnme gücü, hatalardan dönerek kendini yenileme imkânı ve yolculuğun gereklerine uygun amel ve davranışlar sergileme bilinci ancak takva sayesinde elde edilebilir. O hâlde selamet içerisinde hedefine ulaşmak isteyen yolcu, Allah'a, topluma ve kendisine karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. Kur'an-ı Kerim “Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra istikamet üzere/dosdoğru olanlar” için korku olmadığını, üzülmeyeceklerini ve sonuçta cennete nail olacaklarını ifade etmektedir. (Fussılet, 41/30, 46; Ahkaf, 46/13) 6 
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İmam son oturuşta selam vermevip ayağa kalkarsa cemaat 
a ا‎ ۲ 





İmam son oturuşu yapmadan unutarak ayağa kalkarsa cemaat, imam ile birlikte ayağa kalkmayıp teşehhüde devam ederek imamın geri dönmesini bekler. 
İmamın kalktığı rekâtın secdesini yapmadığı sürece geri dönme ihtimali olduğu için ona uyan kimse, kendi kendine selam vererek namazdan çıkamaz. Selam verir ise namazı bozulmuş olur. Eğer imam, durumun farkına varıp son oturuşu yapmak üzere dönmez ve kalktığı rekâtın secdesini yapar ise onun namazı bozulur. Bu durumda cemaat selam vererek namazı tamamlar. 


Eğer cemaat imamla birlikte ayağa kalkar da imam farkına varıp secde yapmadan geri oturursa cemaat da oturur. 
Cemaat imamın oturduğunu fark etmez ve secdeye giderse bu secde onların namazını bozmaz. Çünkü bu durumda esas olan cemaatin tâbi olduğu imamın namazının geçerli olmasıdır. 





Birinci oturuşu son Oturuş sanarak selam veren kimse ne yapar” 
u 





Dört rekâtlı namaz kılmakta iken, 

son oturuşta olduğunu zannederek dalgınlık sonucu selam veren kişi, eğer bu selamdan sonra konuşmak, yönünü kıbleden çevirmek gibi namaza aykırı bir davranışta bulunmamışsa kaldığı yerden namaza devam eder ve dördüncü rekâtın sonunda sehiv secdesi yapar. Aksi takdirde bu namazı yeniden kılar. İlk oturuşta selam verme hatası yanılmaya değil de, bilgi eksikliğine dayanıyorsa namaz iade edilir. 
Mesela seferi olmadığı hâlde seferi olduğu düşüncesi ile normalde dört rekât olarak kılması gereken bir namazı iki rekât olarak kılarsa bu namazın dört rekât olarak yeniden kılınması gerekir. (İbn Abidin, Reddü'l-Muhtar, II, 92.) 


Sünnet namazlar kaza edilir mi? 
u 





Vaktinde kılınmayan beş vakit namazın farzları ile vacip olan vitir namazı kaza edilir. Kılınmayan sünnetler vakit çıktıktan sonra kaza edilmez. Ancak vaktinde kılınmayan sabah namazı, aynı gün zevalden önce kaza edildiğinde sünneti ile birlikte kaza edilir. 
Hz. Peygamber kılamadığı bir sabah namazını öğleden önce kaza ederken, sünnetiyle birlikte kaza etmiştir. (Ebu Davud, Salat, 11) Bir de öğle namazında cemaate yetişmek için sünneti kılma- dan farza başlayan kişi, farzı kıldıktan sonra kılmadığı ilk sünneti de kılar. 
Bunu son sünnetten önce veya sonra kılması fark etmez. 


Kâbe'nin içinde namaz kılınır m? 
" 





Kâbe'nin içinde kılınan namaz geçerlidir. Zira Kâbe'den maksat, bina değil binanın üzerinde bulunduğu yer ve alandır. Peygamberimiz (s.a.s)'in Kâbe'nin içerisine girip namaz kıldığı hadis kaynaklarında rivayet edilmektedir. (Buhari, Hacc 51, 52, Salat 30, 81, 96; Müslim, Hacc, 388-394, Muvatta, Hacc 193.) 





Nafile namazlarda ilk oturuşu unu- 


tan kimse namazını nasıl tamamlar? 
u 





Kâbe'nin içinde kılınan namaz geçerlidir. Zira Kâbe'den maksat, bina değil binanın üzerinde bulunduğu yer ve alandır. Peygamberimiz (s.a.sYin Kâbe'nin içerisine girip namaz kıldığı hadis kaynaklarında rivayet edilmektedir. (Buhari, Hacc 51, 52, Salat 30, 81, 96; Müslim, Hacc, 388-394; Muvatta, Hacc 193.) 











Mesai anında kılınan vakit namazından dolayı kul hakkı 
و‎ _ çiğnenmiş olur mu? 





Din ve vicdan özgürlüğünün bir boyutu da ibadet hakkıdır. İnanç özgürlügünün devamı olarak, bir dine inanan kimse, o dinin gereklerini yerine getirebilme hakkına da sahiptir. Mesaisini suiistimal etmeden, işverenin izni veya haberi olmadan kılınan namazın da her hangi bir kul hakkı boyutu söz konusu değildir. Kaldı ki, namaz kılarken geçen vakti ve iş kaybını telafi de mümkündür. 





Kıraatin bazı namazlarda açık bazılarında gizli okunmasının u شا‎ nedir" 





İbadetler tevkifidir. Yani gerek farz oluş gerekçeleri gerekse uygulamalarının akılla bilinmesi mümkün değildir. Allah emrettiği için ifa ve Hz. Peygamber (s.a.s. nasıl yaptıysa öyle eda edilir. Namaz da böyledir. 
Hz. Peygamber (s.a.s); “Beni namazı nasıl kılarken gördüyseniz siz de öyle kılınız.” (Buhari, Ezan, 18) buyurmuştur. Rasulüllah (s.a.s) bir gün namaz kıldırırken açıktan okumuş, müşrikler bunu işittiklerinde Rasulüllah'a (s.a.s) eziyet ederek Kur'ana, onu indirene ve getirene sövmeye başlamışlardı. 
Bunun üzerine, “De ki: (Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. 
Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.” (İsra, 17/110) anlamındaki ayet indi (Buhari, Tevhid, 44; Beyhaki, es-Sünenü'-Kübra, I, 
184) Çoğu âlimler, bu ayetin, farz olan namazlardaki kıraetle ilgili olduğunu; gündüz kılınan farz namazlarda kıraatin gizli, gece kılınan farz namazlarda ise aşikâr/cehri olduğunu söylemişlerdir. (Tahavi, Ahkâmü'lKuran, I, 239) 


fıkıh köşesi / diyanet aylık dergi ge 


8080001 tesbih, kuşluk gibi nafile namazlar cemaatle kılınabilir mi? 
u 





Nafile namazlarda aslolan; cemaatle değil yalnız başına kılınmasıdır. Ancak, nafile namazlardan teravih, küsuf (güneş tutulması), husüf (ay tutulması), istiska (yağmur duası namazı) namazı cemaatle kılınır. Konu ile ilgili rivayetlerin birkaçı şöyledir: 


“Hz. Peygamber (s.a.s.) yağmur duası yaptı, iki rekât namaz kıldırdı.” (Buhari, İstiska, 18, 19.) 


“Güneş tutuldu. Allah'ın Rasulü ridasını eline alıp (bulunduğu yerden) kalktı, mescide girdi; biz de mescide girdik. Bize iki rekât namaz kıldırdı; derken güneş tutulması sona erdi. 
Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: “Şüphesiz ki, güneş ve ay bir kimsenin ölmesinden ötürü tutulmazlar. Güneş ve ay tutulması vuku bulduğunda, bu durum ortadan kalkıncaya kadar namaz kılın ve dua edin.” (Buhari, Küsuf, 1-19) 


Teravih namazını ilk olarak Hz. 
Peygamber (s.a.s) bir ramazan gecesi ashabı ile birlikte kılmışlardır. Ertesi gün duyulunca cemaat artmış yine teravih namazı beraber kılınmıştı. 
Üçüncü gece cemaat daha da çoğalmış, yine Rasulüllah evinden çıkıp teravih namazını ashabıyla kılmışlardı. Dör düncü gece cemaat mescide sığmayacak derecede çoğalınca, Peygamberimiz yalnızca yatsı namazını kıldırarak evine çekilmiş, teravih namazı için çıkmamış ve sabah namazına kadar bekleyen cemaate namazdan sonra şöyle hitap etmişti: “Teravih için beklediğinizi biliyordum, fakat üzerinize farz olur da edasından aciz kalırsınız diye korktum.” (Buhari, Teravih, 1; Müslim Müsafirin, 25/177-178) buyurmuşlardır. 


Hz. Peygamber (s.a.s.) duha, evvabin, teheccüt, tahiyyetü'-mescit namazı, hacet namazı ve istihare gibi nafile namazları cemaatle değil, tek başına kılmıştır. 











islamla 


yeniden doğanlar 





İslam'a Volculuğum 


Haz Nurullah Ayaz 





İsmim Kiichi Tsunooka, 


Müslüman olduktan sonra kullandığım isim ise Mustafa. 30 yaşında Japonum. 4 sene önce Müslüman oldum. Şu anda bir Japon firması- nın ekonomi departmanında çalışıyorum. 


Hikâyeme gelince; çocukluğum boyunca 

çok büyük bir endişe, yalnızlık ve karmaşa yaşadığımı hatırlıyorum. Özellikle de ergenlik döneminde... Nereden geldiğini ve sonunda nereye gideceğini bilememek, niçin yaşadığının farkında olamamak!... Bunlar benim cevaplamaya çalıştığım ama bir türlü cevabını bulamadığım sorulardan sadece bir kaçıydı. Bunun üzerine bu durumlarla fiziksel ve ruhsal yönden mücadele etmek için İsviçre'nin Cenevre şehrine seyahat ettim. 
Manevi huzur aramak için çıktığım bu seyahatte, yeni yerleştiğim bu kente ve kendi iç dünyama uyum sağlamaya çalışıyordum. 
Ancak nereye yönelirsem yöneleyim sorularıma nihai bir cevap bulamadım. Sonunda hissettiğim acıları unutmak için arzu ve isteklerimin peşinden gitmeye karar verdim. 
Fakat bunlar acılarımı hafitletip geçici olarak unuttursa da, sürekli bir çözüm olmadı. 


Üniversite eğitimi için Kanada'ya taşındıgımda ise hayatım tamamen değişti. Burada Müslüman bir arkadaşla tanışıp, çok kısa zamanda samimi bir arkadaşlık kurduk. 
Hayatımın bu noktasında bu ana kadar arzularımı tatmin etmek için mahvettiğim yaşantım, bir anda düzelmeye başladı. 
Sosyal adaletsizliklere karşı duyarlı olmaya başladım ve ilgi alanım sosyal olaylara doğru yöneldi. Bunun anlamı toplumda var olan sosyal hastalıklara karşı bilinçlendiğim ve bu sorunları nasıl tedavi edebilecegim konusundaki düşüncelerin zihnimde oluşmaya başladığıydı. Üniversite bittikten sonra, Müslüman akranlarımla farklı sosyal konuları görüşmek için uzun saatler harcamam artık rutin bir hâle gelmişti. Müslüman arkadaşım bu konularda fikirlerini hep inancı olan İslam üzerine kuruyor görüşlerini de bu bağlamda söylüyordu. Bu esnada arkadaşımdan da yavaş yavaş İslam'ın öğretilerini öğrenmeye başladığım zaman gözüm açılmaya başladı. Arkadaşım, İslam'ı toplumsal hastalıkların her birine bir çare olarak anlattı. İnsanların, Allah ve insanlar arasında oluşan sevgi bağlarının kurduğu yüksek ahlaki değerler tarafından rehberlik edilerek yönlendirildiğini söyledi. Ben İslam hakkında duyduklarımın akılcı olduğunu ve aralarında da bir çelişkinin bulunmadığını hissettim. İslam, benim yaşamım boyunca cevap aradığım sorulara anlam kazandırmaya başlamıştı. Üstelik İslami öğretilerin benim doğamla uyumlu olduğunu ve İslam hakkında daha fazla bilgi edinme konusunda kendi içimde yavaş yavaş bir dönüşüm olduğunu hissettim. Benim şu anda var olan düşüncelerimin yanı sıra hayatımı yıkan yaşam tarzımı da sorgulamaya başladım. İslam sürekli benim o anki durumumu sorguluyor ve o ana kadarki hatalarımı ve zihnimin kir liliğini açığa çıkarıyordu. Ayrıca yaşamımda, benim ölüm karşısındaki güçsüzlüğümü fark 


ettiren, kalbimin yumuşamasına ve ruhsal gelişimime katkıda bulunan olaylar meydana geldi. Bütün bu değişen olaylar beni yavaş yavaş Allah'ın varlığına ve İslam'ın gerçekliğine doğru ikna etmeye başlamıştı. 
İslam hakkında daha fazla şey öğrendikçe, Allah'ın varlığı ile ilgili bilincim artmaya ve düşüncelerim değiştikçe de yaşam tarzım değişmeye başladı. Nihayet birkaç yıl sonra, 


۱ ۱ ۱ . 2 
islamla yeniden doğanlar / diyanet aylık dergi ad 
0 


toplumu değiştirmek ve insanlara yardım etmek için işin sonuna geldiğimi anladım. Fakat bunun için ilk önce kendimi değiştirmek gerekiyordu, bunun için her şeyi yaratan ve mutlak güç sahibi olan Allah'a güvenebilirdim. Allah beni bu yolda daim eylesin ve ailemi, arkadaşlarımı ve tüm insanlığı doğru yoluna iletsin. 


Neden Müslümanlığı Seçtim? 


Benim ismim Sümeyye Kaoru. 


Japonya'da yaşıyorum. Türkiye'den 
Japonya'ya döneli 3 yıl oldu. Türkiye'de 6 
ay İstanbul'da, 6 ay da Konya'da bulundum. 2012 yılının Mart ayında şehadet getirerek Müslüman oldum. Konyalı birinden ilk defa İslam'ı tanıma ve öğrenme imkânım olmuştu. Konya insanın İslam'ı yaşantısı çok hoşuma gitti. Kalpleri çok temizdi. Her zaman kibar, tatlı dilli ve güler yüzlü insanlardı. 


Ülkeme döndüğümde hiçbir şey bilmeden Tokyo Camii'ne gittim. Herkesle beraber ibadet etmeye başladım. Aynı zaman da kadınlar bölümünde Müslümanlarla beraber normal Japon ziyaretçilerden ayrı olarak kendi başıma ibadet ediyordum. 
Bu esnada her zamankinden farklı olarak Allah'ın varlığını hissetmeye başladım. 


Günden güne namaza devam ettiğim süre içerisinde günün birinde Müslüman olmak istiyorum dedim. Bu düşünce güç lendikçe Müslüman olacağımın farkına vardım. Ancak İslam, Allah ve Kur'an hakkında hiçbir şey bilmeden Müslüman olunamayacağının da bilincindeydim. 
Herkesle beraber aynı duyguları paylaşırsam belki ben de Müslüman olabilirim düşüncesi kafamda oluşmaya başladı. 


2011 yılı Eylül ayı sonunda Tokyo Cami- 


sine yeni bir imam geldi. Her hafta cuma günü camiye gidiyordum. Oradaki imamın samimi konuşmaları ve güzel sesiyle ezan okuması beni çok etkiledi. Âdeta gönlümün manen yıkandığını hissettim. 
İlk görüşmemde imamın beni güler yüzle karşılaması, herkese karşı insancıl yaklaşımı, hoşgörüsü ve gönlünün geniş olması beni çok etkiledi. İslam hakkında dersler düzenleyip çoğu kişiye İslam'ı anlattı. 


Müslüman olmaya karar verdikten bir hafta sonra İmamın önünde şehadet getirip Sümeyye adını aldığımda kendimi yeniden dünyaya gelmiş gibi hissettim. 
Şu an gerçekten çok mutluyum. Allah'a hamt olsun. 


Müslüman olalı 6 ay oldu. Her hâlükârda Müslüman olduğumu ilan ediyorum. 
Allah'tan korkuyor, yine Allah'a sığınıyorum. Derin inancımın içinde Allah'a hamt ve Rasulüllah'a salavat getiriyorum. 
Bunun da ötesinde kalbimin temizlendiğini, bunun da yaşantıma yansıdığını, bunun kaderimle beraber yaşantımın olacağını düşünmekteyim. Bundan sonraki hayatım bu doğrultuda devam edecektir. 


Bir gün tekrar Konya'ya döneceğim anı bekliyorum. 


Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. 
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dağarcık 





Ümmetin Hira'sı Camiler 
Hz. Peygamber'in Vârisi İmamlar 


Peygamber Efendimiz, kırk yaşına yaklaştığı dönemde dedesi Abdülmuttalib'in yaptığına benzer, senenin belirli aylarında Mekke'ye yaklaşık ö km. mesafedeki Hira dağında inzivaya çekilirdi. Efendimiz (s.a.s.), günlerce burada kalır, Hz. Hatice anamız ona 

Mekke den yemek taşırdı. Hz. Peygamber, o vakte kadar henüz Kur'an ile tanışmamıştı. 
Allah'ın kelamıyla tanışması ancak kırk yaşında, ramazan ayında, Hira da gerçekleşti. 


Yunus Özdamar Vaiz / Bafra - Samsun 





Vahiy meleği Cebrail aracılığıyla Kur'an'ın nüzulü Hira'da başladı. İlk vahye burası şahit oldu. Bu şahitlik, Hira dağının Nurdağı olarak bilinmesine, anılmasına vesile oldu. 
Hira, Efendimiz (s.a.s) için Kur'an'la tanışma, vahye alışma, risalete geçiş yeri olmuştu. 


Hira dağı, çevresindeki dağlardan daha 

dik ve yüksek olup çıkılması zor çıplak ve kaygan kayalardan meydana gelir. Fiziksel görüntü olarak bu hâlde bulunan Hira dağını, Hira Nurdağı olarak vasıflandıran sebep, vahyin inişine şahitlik etmesi, Kur'an ile şeretflenmesidir. 


Hz. Peygamber'in risalet döneminin başlangıcı ve en önemli aşaması Hira dağında gerçekleşti. İlk ayetlerin (Alak, 96/1-5) gelişi ve vahiy sürecinin Efendimiz (s.a.s.), açısından en sancılı dönemi burada gerçekleşmiştir. 
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İnen vahiyle Efendimiz'in risalet sorumluluğu artırıyor fakat gelen her ayet aynı zamanda onu rahatlatıyordu. 


Peygamber Efendimiz, Kur'an'la Hira'da tanıştı. Onun ümmeti bizler de Allah Teala'nın yeryüzündeki evleri diye tarif olunan camilerde, mescitlerde Kur'an'la tanışır, oralarda Kur'ani bir hayat yaşamaya alışırız. 
Daha küçükken mahallemizin merkezindeki caminin etrafında oyunlar oynamaya başlarız. Gün gelir büyüklerimiz kolumuzdan tutarak camiye girmemize rehberlik eder. 
Namazı tadil-i erkâna uygun şekilde kılmayı, usulünce Kur'an tilavetini dinlemeyi ilkin camide tadar, âdeta dinimizi güzel yaşamanın provasını camilerde yapmış oluruz. Dinimizi anlatan imamı orada tanır, saf ve temiz niyetle imanın lezzetine camide varırız. 


Efendimiz (s.a.s), “Kuran okunmayan ev harabe evdir.” (Tirmizi, Fedailü'-Kuran, 18) buyurmuştur. Kuran, ilk okunduğu Hira'yı harabe bir mekân olmaktan kurtarmış olduğu gibi, okunduğu meclisleri, mescitleri de nurlandırmış, biz Müslümanların hayatına nüfuz edince ömrümüzü daha da anlamlı kılmıştır. 
Bu sebeple camilerimiz İslam kültüründe geçmişten günümüze yapılması adet hâline gelen yapılar olarak telakki edilmeyip birçok dini vecibeyi hayata daha iyi aktarmaya vesile olacak mabetler olarak görülmüştür. 


Camilerimizi harabelikten kurtarmaya yönelik çalışmada en önemli görev din görevlisine, daha çok da imamr-hatiplere düşüyor. Efendimiz, “Alimler, peygamberlerin varisleridir.” (Buhari, İlm, 10) buyuruyor. Söz konusu alimler, topluma iyilik konusunda ışık tutan, onları güzele sevk eden din görevlileridir. Kur'an tarafından “Sizden, iyiye çağıran, doğruluğu emreden ve fenalıktan men eden bir cemaat olsun.” (ALi İmran, 3/104.) 
şeklinde tarif edilen zümreyi temsil eden imamlar, camilerimizin asıl imar edicisidir. 
“Allah'ın mescitlerini sadece, Allah'a ve ahiret gününe inanan, namaz kılan, zekât veren ve ancak Allah'tan korkan kimseler imar eder.” (Tevbe, 9/18) ayetinde geçen “imar eder” ifadesi sadece inşa eder anlamı ifade etmeyip daha çok cami hizmetlerinin toplumda sürekliliğinin sağlamasına işaret eder. Bu organizeyi sağlayan cemaate önderlik eden imamlar, camileri imar ve muhafaza edenlerdir. 


On dört asır önce, Allah Rasulü daraldığında Hira dağına çıkarak rahatlıyor, inen ayetlerle ferahlık buluyordu. Onun ümmeti bizler, modern dünyanın sıkıntılarıyla karşılaşma- dan camilerde dinin tavsiyeleriyle muhatap olur, bu bilgilerle şarz oluruz. Hayatımızın devam eden aşamasında da camileri huzur mekânları olarak görür, bazen evlerimizde bulamadığımız o manevi tatlı havayı, camilerimizde teneffüs etmeye çalışır, camilerimizi Efendimiz (s.a.s.)'in Hira'sı, camilerin mihrabındakileri de Allah Rasulü'nün varisleri olarak görürüz. 





kürsüden 





Lamanı Doğru Kullanma Bilinci 


Fatih İldeş Ankara Merkez Cezaevi Vaizi 





I. Plan 


a) Zaman insana sunulan en önemli nimetlerden bir tanesidir. 


b) İnsan cennetini de cehennemini de kendisine verilen süre içerisinde kazanır. 


c) Allah zamana yemin ederek zamanın önemine ve değerine vurgu yapmış ve hayatı, hem ibadet hem de günlük yaşantı için bölümlere ayırmıştır. 


II. İşleniş 


Vaazın başlangıcında besmele, hamdele 

ve salveleden sonra Allah (c.c) ve Rasulü (s.a.s.)nün zamana verdiği öneme değinilir. 
Sonrasında Allah'ın zamana yemin etmesi- nin sebepleri; günü, gece ve gündüz şeklinde tanzim etmesi ve beş vakit namaz ile insanın ibadet ve günlük yaşantısını düzenlemesi; insanın gelişimini belirli evrelerle bölümlere ayırmasından bahsedilir. 


Bir nimet olması hasebiyle insanın zamanını israf etmesinden dolayı da hesaba çekileceğinden, ömrü daha bilinçli ve düzenli yaşamak için Allah Rasulü (s.a.s. nün tavsiyelerinden söz edilir, zamanı ve ömrü bereketlendiren davranışlara değinilir. Nihai olarak insanın ömründe geçirdiği evreler ile gün içerisindeki beş vakit namaz arasında 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bağlantı kurularak (örneğin; çocukluk insanın hayatının başlangıcıdır, nasıl başlarsa o şekilde gider, aynı şekilde sabah namazı da günün başlangıcıdır, gün de nasıl başlarsa öyle gider; ihtiyarlık ölümün, yatsı namazı da ölümün kardeşi olan uykunun habercisidir. Bu sebeple ölümden önce kendi hesabımızı yapmalıyız.) vaaza son verilebilir. 


III, Özet sunum 


Zaman Allah'ın bu dünya hayatında insana sunmuş olduğu en güzel ve en önemli nimetlerdendir. İnsan kendisine verilen her nimetten hesaba çekileceği gibi, hayatında kendisi için belirlenen zaman diliminden de hesaba çekilecektir. İman eden insan zamanın kendisine hükmetmesine izin vermez, bilakis zamanını kontrol altına alarak bilinç li ve düzenli bir şekilde onu yönlendirir. 


Müslüman insan için 'boş vakit' ifadesi çok tehlikeli ve yanlıştır. Çünkü şeytan insanın boş vaktini doldurmak için fırsat beklemektedir. İman eden insanın zamanı her şeyden daha değerlidir. Çünkü ebedi yaşamdaki cennet hayatı da, cehennem hayatı da kendisine verilen zaman nimeti içerisinde kazanılır. Bu sebeple Müslüman zamanını en güzel şekilde değerlendirmekle, zaman hususunda da Allah ve Rasulü'nün tavsiyelerine uymakla mükelleftir. 


Allah, hayatı belirli zaman dilimlerine ayırmıştır. Bu dilimlerin en temeli gün olarak ifade edilen yirmi dört saatten müteşekkil zamandır. İnsan, ömür denilen zaman dilimini nasıl değerlendirdiğini anlamak isterse, bir günlük yaşantısına bakması yeterli olacaktır. Bu sebeple insan bir gününü nasıl yaşarsa, bir günlük zamanını nasıl değerlendirirse, ömrünü de o derecede yaşamış ve değerlendirmiş demektir. Nice insanlar vardır ki kırk-elli senelik ömürlerine yüz seneye sığmayacak davranışlar ve eserler sığdırmışlardır; nice insanlar da vardır ki, yüz senelik ömürlerini bir hiç uğruna heba etmişlerdir. 
Bu noktada önemli olan ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımızdır. 


IV. Konu ile ilgili ayetler 


“Dediler ki: ‘Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar.” (Casiye, 45/24) 


“Biz geceyi ve gündüzü (kudretimizi gösteren) iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık.” (İsra, 17/12) 


“İnkâr edenlere gelince, onlara cehennem ateşi vardır. Hüküm verilmez ki ölsünler, kendilerinden biraz azabı da hafitletilmez, işte Biz, her nankörü böyle cezalandırırız. Ve onlar orada şöyle feryat ederler: “Ey Rabbimiz, bizleri çıkar da yaptıklarımızdan başka yararlı bir iş yapalım. (Onlara): ‘Ya size orada düşünecek olanın düşüneceği kadar ömür vermedik mi ki? Hem size Peygamber de geldi. O hâlde tadın; çünkü zalimleri kurtaracak yoktur!” (Fatır, 35/36-37) 


“Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.” (İnşirah, 94/7-8.) 


Konu ile ilgili ayrıca şu ayetlere de bakılabilir: Yunus, 10/5-8; Furkan, 25/47, İnsan, 76/1-3, 25-26; Fecr, 89/1-4; Şems, 91/1-4; Asr, 103/1-3. 


V. Konu ile ilgili bazı hadisler 


İbnü Abbas (r.a) anlatıyor: “Rasulüllah (s.a.s) buyurdular ki; iki (büyük) nimet vardır. 
İnsanların çoğu bunlar hususunda aldanmıştır. Sıhhat ve boş vakit.” (Buhari, Rikak, 1.) 


Ebu Berse (ra.Jnin anlattığı bu hadise göre şöyle buyrulmuştur: “Kıyamet günü, dört şeyden sual edilmedikçe, kulun ayakları (Rabbinin huzurundan) ayrılamaz: Ömrünü nerede harcadığından, ne amelde bulunduğundan, malını nerede kazandığından ve nereye harcadığından, vücudunu nerede çürüttüğünden.” (Tirmizi, Kıyamet, 1) 


İbnu Ömer (r.a) anlatıyor: “Rasulüllah (s.a.s) omuzumdan tuttu ve: “Sen dünyada bir garib veya bir yolcu gibi ol” buyurdu. İbn Ömer 

şöyle diyordu: “Akşama erdin mi, sabahı bekleme, sabaha erdin mi akşamı bekleme, 
Sağlıklı olduğun sırada hastalık hâlin için hazırlık yap. Hayatta iken de ölüm için hazırlık 

yap.” (Buhari, Rikak, 2; Tirmizi, 

Zühd, 25) 

























Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor. Rasulüllah (s.a.s) buyurdular ki; “Ecelini altmış yaşına kadar uzattığı kimselerden Cenab-ı 
Hak, her çeşit özür ve bahâneyi kaldırmıştır.” (Buhari, 
Rikak, 4.) 
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Enes (r.a) anlatıyor: Rasulüllah (s.a.s) yere bir çizgi çizdi ve: “Bu insanı temsil eder.” sonra bunun yanına ikinci bir çizgi daha çizerek: “Bu da ecelini temsil eder.” buyurdu. Ondan daha uzağa bir çizgi daha çizdikten sonra: “Bu da emeldir.” dedi ve ilave etti: “İşte insan daha böyle iken (yani emeline kavuşmadan) ona daha yakın olan (eceli) ansızın geliverir.” 
(Buhari, Rikak, 4; Tirmizi, Zühd, 25.) 


Rasulüllah (s.a.s.) buyurdular ki; “Allah Teala hazretleri şöyle dedi: Ademoğlu dehre (zamana) söverek beni üzüyor, hâlbuki ben dehrim. Emir benim elimde. Gece ve gündüzü ben çeviririm.” (Buhari, Edeb, 101; Müslim, Elfaz, 2) 


VI. Konuyla ilgili bazı hikmetli sözler 


1- Muhakkak ki bugün bizler hesabı olmayan bir amel günü içerisindeyiz. Yarın ise ameli olmayan bir hesap günü içinde olacağız. (Hadis-i Şerif) 


2- Korunması için gayret göstermen gereken en kıymetli şey vakittir fakat görüyorum ki en kolay kaybettiğin şey de odur. (Yahya ibn 

Hubeyre) 


3- Bir zata, “İnsanları hangi şey helak eder?” 
diye sorulmuştu, cevaben; “İnsanları iki şey helak eder; biri tevbe ederim diye günah işlemeleri, diğeri de zamanında yapmaları gereken tevbeyi sonra yaparım diye ertelemeleri.” dedi. 


4- Zamanlarını en kötü şekilde kullananlar, en çok, zamanın kısalığından şikâyet ederler, (La Bruyere) 


5- Alelade bir insan zamanı nasıl tüketeceğini, akıllı bir insan ise zamanı nasıl değerlendireceğini düşünür. (İmam-ı Şa'rani) 

VII. Verilebilecek mesajlar 

Müslüman zamanın akışına göre değil kendi inanç değer ve ilkeleri çerçevesinde yaşamalıdır. Çünkü ahiretini kazanma noktasında 


insana verilen tek fırsat bu dünya hayatında yaşamış olduğu zaman dilimidir. Ve bu zaman dilimi içerisinde ortaya koymuş olduğu bütün davranışlarından hesaba çekilecektir. 
Ölüm ile birlikte kendisine verilen imtihan süresi sona erecek ve ya ahiretini kazanan kimselerden ya da ahiretini kaybeden kimselerden olacaktır. 


Müslüman yapıp ettiklerinden dolayı zamanı ve yaşadığı devri suçlamamalıdır, çünkü her insanın kendi hür iradesi vardır, Müslüman iradesini ortaya koyarak kendisine sunulan zamanı en güzel şekilde değerlendirmekle sorumludur. 


İnsanın geçmişte yapıp ettiklerinden ibret almak ve yapmış olduğu hatalardan dolayı tevbe etmekten başka geçmiş zaman hususunda yapacağı bir şey yoktur ve yine gelecekle ilgili hiçbir insanın bir an sonrası için yaşama garantisi de yoktur, bizim için var olan içerisinde bulunduğumuz zamandır. İşte iman eden kimse bunun bilincinde olarak bulunduğu zamanı en güzel şekilde değerlendirmeli ve bugün yerine getirmesi gereken sorumluluklarını bir sonraki güne bırakmamalıdır. 


Müslüman yaşamış olduğu her anı bir önceki anından daha güzel şekilde yaşamalı, bugününü dünden, yarınını da bugününden daha güzel, daha verimli bir şekilde değerlendirmelidir. Her anı, her günü eşit olan kimse zarardadır. 


Son olarak ise ölümün nerede ve ne zaman geleceğini bilemeyeceğimize göre iman eden kimse her anında ölüme hazırlıklı olmalıdır. 


VIII. Yararlanılabilecek diğer kaynaklar 


e Abdülfettah Ebu Gudde, İslam Alimleri- nin Gözüyle Zamanın Kıymeti, (Çev. Enbiya Yıldırım), Rağbet Yay., 2011. 


e Canan, İbrahim, İslam'da Zaman Tanzimi, İstanbul 1991. 


e Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini 
Kur'an Dili, İstanbul 1982, c. 9, s. 6070-6079. 5 
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Türkiye Dindarlığının 


Arkeolojisi 


Türkiye'de din ve dinin şekillendirdiği hayatın yansıması olan dindarlık konusu bir sosyolojik gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Ancak dinin algılanışı ve yaşanışı konusunda farklı algılayışlar ve temayüller göze çarpıyor. Bilimsel veriler üzerinden 

ve sosyolojinin imkânlarını kullanarak dindarlığı Türkiye ölçeğinde masaya yatıran çalışma “Türkiye'de Dindarlık” ismiyle ve “Sosyal Gerilimler Ekseninde İnanç ve Yaşam Biçimleri” alt başlığı ile yayınlandı. 
Eser Bahattin Akşit, Recep Şentürk, Öner Küçükural, Kurtuluş Cengiz'in 2008-2011 yılları arasında üç yıldır süren ve 25 ilde toplam 
1538 kişi ile yüz yüze yapılmış görüşmelerin 


meyvesi. Türkiye'de dindarlığın arka planını, 


dinin sosyal anlamını anlamaya ve anlamlandırmaya yönelik çalışmada toplumsal yapı ve din arasındaki ilişkileri anlamanın en iyi yolu olarak beş gerilim alanı üzerinden hareket edilmiştir. Bunlardan ilki kutsallık ve dünyevilik. İkincisi geleneksellik ve modernlik, Üçüncüsü kamusal alan ile özel alan ayrımı ve burada dinin nasıl yaşanacağı. Dördüncüsü kutsal kurallar ile yaşanan dinin ilişkileri ve sorunları. Son madde ise hayatın hangi alanları dinsel bilgiyle düzenleneceği, hangi alanlarında bilimsel bilginin geçerli olacağı konusudur. Kitabın hareket 


noktasını bu beş temel esas oluşturmaktadır. 
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Çalışmanın hazırlanışı, takip edilen metotlar dikkate alındığında Türkiye ölçeğinde yaşanan dindarlığın arkeolojisine yönelik ciddi bir kaynak değeri taşıdığı görülecektir. 
Dokuz bölüm hâlinde irdelenen konunun, kitapta da ifade edildiği üzere hatimesi “hem güncel, hem de tarihsel nitelikler arz eden önemli bir toplumsal sorunumuza ilişkin bir öngörü ve içgörü geliştirmeyi” (s. 
20) hedeflemektedir. Íçeriden ve sahici bir bakışla hazırlanan eser zaman zaman gerilim konusu hâline getirilen meseleye önemli bir katkı sunuyor. 


Türkiye'de Dindarlık, Bahattin Akşit, Recep Şentürk, Önder Küçükural, Kurtuluş Cengiz, İletişim yay. 
İstanbul. 2012. 572 s. 
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dg kitap tanıtımı / diyanet aylık dergi 


Îtî'ye Yazılmış Yazılar 





“Mehmet Ãkif olmak kolay değildir...” diye söze başlıyor yazar Ertuğrul 
Düzdağ. Âkif olmanın kolay olmamaklığı neden kaynaklanıyor acaba? Evvela o bir Kur'an şairi, mütefekkir, âlim ve fazıl bir zat. Sonrasında vicdanlı ve dertli bir ses. 
Milletin ve Müslümanların derdini dert edinmiş bir sima. İçimizden birisi... Âkif toplumumuzun belleğinde güncelliğini ve diriliğini koruyor. Âkif'in 


hususiyetlerini en aşikâr göreceğimiz yer onun hayatıdır, kürsüsüdür, şiirleridir, yazdıklarıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasından çıkan “Mehmet Âkif Ersoy Tefsir Yazıları ve Vaazlar” isimli eser, Âkif'in çok boyutlu veçhesini ortaya çıkaran mahiyette bir çalışmadır. Eser, Merhum Âkif'in “başmuharrir'i bulunduğu Sebilürreşad mec mualarında yayınlanmış, Safahat içerisinde yer almış manzum ve düzyazı tefsirlerden ve muhtelif cami kürsülerinde vaaz olarak tarihe geçmiş metinlerden oluşmaktadır. 


TEKLER ri 
İsi dl iii 5 


Ahlak ve Davranış Tarzları Nefislerdeki 





Türkler ve İslam Tasavvuru 
Sönmez Kutlu 
İSAM yay., 2011, 366 s. 


Ahlaki Hastalıkların Tedavisi 
İon Hazm, Çev. Mustafa Çağrıcı Türkiye Diyanet Vakfı yay. 2012, 288 s. 


ocak 2013 / sayı 265 





Ertuğrul Düzdağ'ın uzun süren çalışmaları neticesinde yayınlanan eserde 36'sı düzyazı, 18'i manzum olmak üzere 54 tefsir yazısı ile 
9 vaaz konuşmasının tamamı bir araya toplanmıştır. Bu yazılar ve vaazlar Âkif'in hayatının önemli bir aralığını temsil etmektedir. 
Zira herc ü merc içinde bir dünyada o, hakkı korkusuzca haykırmıştır. Hayatının bu önemli satır aralığının yer aldığı eserinin 1912-1913 yılları arasında kısa Tefsir yazıları; 1913-1919 aralığında kaleme aldığı Manzum Tefsirleri ve 1910 ile 1920 yılları arasında memleketi dolaşarak, hakikate çağıran bir vaiz olarak verdiği vaazları olduğunu eseri hazırlayan tarafından öğreniyoruz. Âkif, söyledikleri artık mazide kalan, ancak âtinin ufuklarında sesi, sedası ve yazdıkları yankılanan bir düşünür olarak karşımızda duruyor. Eseri belki de bu bakışla okumak icap ediyor. Son söz olarak, Âkif'in Mâide suresi 105. ayete verdiği tefsirin bir bölümüne kulak verelim: “Şimdi yapılacak şey bundan sonra ağzımızı değil, gözümüzü açarak, kusurlarımızı yakından görerek onları ikmale; Allah'a, ibadullaha karşı mükellef olduğumuz vazifelerimizi hakkıyla ifaya çalışmaktır. Ye'sin manası yoktur.” (s. 117) 


Mehmet Âkif Ersoy, Tefsir Yazıları ve Vaazlar, Haz. 
Ertuğrul Düzdağ, Ankara 2012. 360 s. J 


Ceza ve İnfaz Kurumlarında Din Hizmetleri Rehberi 


Haz. Yrd. Doç. Dr. Harun Işık, Abdullah Demir Diyanet İşleri Başkanlığı yay. Ankara 2012, 162 s. 
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İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. 

İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar, 

Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. (Bakara, 2/177.) 
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